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NULETNTEEE LN 3 In gesprek met...

In het najaar van 2016 en het voorjaar van 2017 voert de

gemeente Nijmegen groot onderhoud uit aan de Stijn 4 : :

Buysstraat (gedeelte vanal Graafseweg Lol en mel de 5 H erinnerinerin ge N aan
kruising met de Burghard( van Den Berghstraat en een 1978

gedeelte van de Burghardt van Den Berghstraat) te

Nijmegen.

Het huidige riool dient vervangen te worden. De weg zelf 7 M a)('i m Vi e rt j u b'i le um

zal versmald gaan worden en de trottoirs zullen opnieuw
bestraat gaan worden. Hel kruisingsvlak op de Stijn
Buysstraat ten hoogte van de Van Triesstraal en de

Burghardi van Den Berghstraat zal verhoogd worden 9 Vrij Wi I.l.i ge rswe rk

uitgevoerd en worden voorzien van een bestrating.

A 12 Allerlaatste Destijds

{foto: Wilemien Geboers)
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ZEepPBErren

Speeltuin 't Kraaienest zoekt
vrijwilligers

Onlangs hebben vele wijkbewoners
nog een gezellige Koningsdag in de
speeltuin gevierd. Deze dag draaide
volledig op de vrijwillige inzet van
betrokken wijkbewoners. *Onze’
speeltuin is het kloppend hart van de
wijk, een ontmoetingsplek voor jong
en oud en vanuit de wijde omgeving
van Bottendaal komen ouders met
hun kinderen naar 't Kraaienest om
lekker te ravotten,

Onze vaste beheerder Jan gaat
binnenkort stoppen met zijn
werkzaamheden. Buiten het feit dat
we hem ontzettend zullen missen, zal
de speeltuin gesloten zijn als er geen
vrijwilligers zijn om de speeltuin te
beheren. Als bestuur zijnde vinden
we dit geen wenselijke situatie.

We zijn dus op zoek naar mensen die
voor één of meerdere dagdelen per
week de speeltuin willen beheren,
het liefst op vaste momenten in de
week, bij voorkeur in de middaguren.
Vind jij het belangrijk dat de
speeltuin open blijtt? Neem voor
informatie contact op met Warja:
0638743695 of Jolique: 0653587146 of
stuur een mail naar:
infoe@speeltuinkraaienest.nl

Tweede druk voor Destijds in
Bottendaal

De boekpresentatie op zondag 28
mei 2017 was een groot succes. Het
grootste gedeelte van de eersle
oplage was reeds bij voorinschrijving
verkocht. De laatste vrij beschikbare
exemplaren gingen tijdens het
Zeeheld-feest als warme broodjes
over de toonbank. Helaas viste er een
aantal belangstellenden achter het
net. Bij voldoende belangstelling
komt er een tweede druk. Wil jij
alsnog een exemplaar van dit unieke
boekwerk bemachtigen? Maak dan
nu €15 over naar Stichting de
Zeeheld IBAN NL64TRIO0776483595
ovy. naam + voorinschrijving
'Destijds in Botlendaal', 2e druk.
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InThieme Tangosalon

Al weer voor de zestiende keer wordt
deze zomer de InThieme Tangosalon
georganiseerd. Op 27 augustus kunt
u in het Thiemepark weer heerlijk
dansen op de Zuid-Amerikaanse
klanken van de tango. Het maakt niet
uit of je al jaren danst of je het voor
hel eerst een keer wil proberen,
iedereen is van harte welkom.

Afrikafestival Nijmegen

Op zaterdag 24 juni 2017 vindt voor
de veertiende keer het Afrikafestival
Nijmegen plaats, ditmaal volledig
vernieuwd. Het Thiemepark in de
wijk Bottendaal kleurt en geurt deze
dag echt Afrikaans. De organisatie
wil bezoekers van het festival laten
genieten van de mooie Afrikaanse
culturen. Dit jaar met nog meer
muziek, markt en food!

Insektenhotel

Op vrijdag 2 juni werd bij De
Driemaster een insektenhotel
geopend. Dit is voortgekomen uit het
gemeentelijk project kinderraad
waarbij kinderen kennismaken met
democratie en burgerschap.

Zomercadeautje van de bieb
Deze zomer kun je met tablet of
smartphone gebruik maken van de
VakantieBieb, een zomercadeautje
van de Bibliotheek voor leden én
niet-leden. Meer dan 60 e-books
voor het hele gezin.

Met de VakantieBieb heeft iedereen
toegang tot een leuke selectie
Nederlandse e-books gedurende de
hele zomer. De VakantieBieb opent 1
juni 2017 voor jeugd en 1 juli komen
hier e-books voor volwassenen bij.

De VakantieBieb sluit op 31 augustus.

De VakantieBieb is een initiatief van
de bibliotheek om mensen kennis te
laten maken met e-books en kinderen
te stimuleren in de vakantie te blijven
lezen.

Wil je liever naar de bibliotheek om
te struinen tussen de boeken? Kijk
voor openingstijden of leuke
activiteiten in de zomervakantie op
www.obgz.nl.

[Colofon ]
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In gesprek met Jan en Remy
over twee jaar Thiemeloods

Op dinsdag 25 april heb ik een kort vraaggesprek met Jan van de Veerdonk en Remy Angel. 1k
ben er op uitnodiging. Graag willen zij hun verhaal doen over het project ‘Thiemeloods’. Dat is
precies twee jaren geleden midden in Bottendaal gestart op de plaats waar sinds 1905 de
drukkerij Thieme stond en waar Jan sinds 1993 zijn bouwbedrijf heeft. Vooraf vraag ik om
Thiemeloods in acht woorden te typeren: huiskamer, buurtgericht, cultuur en bedrijvigheid,
historie, laagdrempelig, duurzaam en vraaggericht.

V'r_il' vragen stel ik daarna aan Remy
en Jan. Hieronder de antwoorden die ik
terugkrijg.

Waarin onderscheidt Thiemeloods zich
van andere ontmoetingsgelegenheden?
We willen dat de Thiemeloods een
centrale plek van ontmoeting is voor
particulieren en bedrijven die iets te
vieren hebben met elkaar, zonder dat
het een restaurant of café wordt. Met
een huiselijke, warme inrichting willen
wij ons onderscheiden van andere
gelegenheden. Kijkend naar onze flyer
bieden wij een waaier aan evenementen
zoals leesten, presentaties,
vergaderingen, workshops, cursussen,
trainingen, bruiloften, voorstellingen en
nog meer. We hebben het dan enerzijds
over de meer commerciéle activiteiten
als vieringen, promoties en
bedrijfsuitjes. Maar Thiemeloods staat
ook voor culturele bezigheden als
theater, boeken, vinyl, dans, muziek en
lezingen. Bij de laatsten heffen wij
entree om kostendekkend te kunnen
zijn.

Wat heeft Thiemeloods met de wijk
Bottendaal?

Thiemepark is het hart van Bottendaal.
Wij willen heel graag ‘de huiskamer’
zijn van Bottendaal. Veel Bottendalers
hebben ons inmiddels gevonden. Velen
gaan dat vast nog doen. Twee jaren is
te kort om je als ontmoetingsplek
volledig te nestelen.

Welke verwachtingen zijn in de
afgelopen 2 jaar uitgekomen?
Vanaf 1 april 2015 zijn wij geopend.
Sinds die tijd zijn de avonden en
weekenden bijzonder goed gevuld.

Door: Jos Veenker

Natuurlijk kennen wij, net als andere
horecagelegenheden, een
golfbeweging in drukte door het jaar
heen, waarbij de schoolvakanties als
rustiger periodes gelden. Overdag is er
nog ruimte voor boekingen of
inlopende passanten. Met name
bedrijven, die overdag wat te

organiseren hebben rondom afscheid of

workshops, willen wij nog meer
bereiken.

Is er ook tegenslag geweest? En hoe
zijn jullie daarmee omgegaan?

Echte tegenslag is er niet geweest. Wel
tegenvallers, zoals het biologisch-
markt-initiatief, dat niet echt van de
grond is gekomen. Bij een nieuw
project is het altijd uitproberen wat
werkt. Soms ontstaat er onverhoopt
averlast voor buurtbewoners door
drukte en geluid.

Dit proberen wij te tackelen door met
de buurtbewoners in gesprek te gaan.
Samenwerking met de mensen in de
buurt, daar staan wij voor. Mensen
moeten zich gehoord voelen,

Welke stappen willen jullie nog zetten?
Door de lift in het gebouw hebben we
een belangrijke stap gezet om ook
ouderen goed te kunnen bedienen. Het
contact met Globe, de kleinschalige
woonvorm voor mensen met dementie,
willen wij daarbij verder versterken.
Ons duurzaamheidsprogramma
rondom afval, voedsel en energie moet
meer vorm en inhoud krijgen. En dan
de komende Vierdaagse. Dit jaar
bieden wij tijdens de Vierdaagse extra
optredens, met 0.a. Anneke van
Giersbergen en Stephanie Struijk /
Stevie Ann.
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Deze keer een puzzel met als thema de natuur. Achter elke vraag staan twee cijfers. Het le cijfer vertelt
u hoeveel letters het antwoord heeft. Het 2e cijfer zegt welke letter u uit het woord moet nemen voor
het antwoord. De gevonden letters maken samen de naam van een vogel.

1 Het is groen en met z'n allen bij elkaar vormen ze een veld. @) (2)
2 Deze vogel zegt roekoe. 4) 2)

3 Dit is echt een bloem voor de liefste mama. (10) 4)

4 Volgens de naam van deze bloem blijft hij niet lang recht in de vaas staan. (8) 4)

5 Deze vogel leeft graag in een heg. 3) 3) _ _ _
6 Deze vogel landt nooit op de aarde. (6) (6)

7 Onder 0 graden Celsius noemen we dit sneeuw, in de zomer noemen we het (5) (2)

Naam vogel:

Rijwielboetiek

gen - Botter

daal

Burghardt van den Berghstraat 50 HENK GEum
= ndas 7 n 9L .=

2°hands fietsen vanaf € 75,--

Tevens nieuwe fietsen en reparatie

B&B/P(E‘_I’l?l?ﬂ Bo.t_tendaal g Van Oldenbarneveldstraat 77b

6512AV Nijmegen
024-3608170
www.henkgeurtsfietsen.nl
inffo@henkgeurtsfietsen.nl

— 3 P
* -

Meubelmaker uit Bottendaal

Unieke en eigenzinnige
meubels voor thuis

In opdracht, op maat en
met oog voor detail

www.tommiek.nl

info@tommiek.nl gl - S
06-41240881 L Disco'- Soul - World_Music - Salsa

8T 06-18179904 | info@mariaengels.demon.nl

L
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Een student in Bottendaal -
herinneringen aan 1978

Een desolaat wijkje was het, met slecht onderhouden huisjes die werden bevolkt door

Door: Ton van der Linden

authentieke Bottendalers, studenten en gastarbeiders. De Dobbelmanfabriek stak ver boven de
wijk uit en deed van tijd tot tijd haar invloed gelden door een fijn laagje wit zeeppoeder over

de wijk te verstuiven.

De bouwkundige en demografische

sanering van de wijk was net
begonnen. De wijkbewoners roerden
zich en dat resulteerde in de sloop van
oude fabriekspanden en de uitvoering
van de eerste nieuwbouwplannen.
Een mooi (en blijvend) voorbeeld van
burgersucces was speeltuin Het
Kraaiennest die grensde aan de
achtertuin van Piet Heinstraat nummer
23, waar wij met vier studenten
woonden.

Stamgasten

Het waren de nadagen van de hippietijd
en we leidden een tamelijk vadsig
bestaan: drinken, blowen, kaarten,
uitgaan en sporadisch een bezoekje
aan uni of hogeschool. Vaor het
stappen dronken we meesltal in bij Lex
in de Maxim, toen nog met een
klassieke hoefijzerbar en een biljart.
Een gezellige bar waar van alles
samenkwam: stamgasten van allerlei
signatuur, wijkjongeren, studenten en
gastarbeiders.

Vieze Herman

We bleven na het indrinken wel eens
hangen, maar meestal waren we niel
volledig afgevuld en gingen we door
naar het centrum.Een paar keer per
maand maakten we tijdens onze

nachtelijke teruglocht een tussenstop in |

de Holtermanstraat bij een van de
weinige frietbakkers die het tot legende
heeft geschopt: Vieze (of vette)
Herman.

Alcoholisme

Ondanks haar verlopen karakter was
Bottendaal een heerlijke en
interessante wijk om in te wonen.

De huizen waren voor een groot deel in
handen van speculanten en werden zo
goedkoop mogelijk verbouwd voor
kamerverhuur en daarna volgepropt.
Aan onderhoud werd simpelweg niet
gedaan. Er heerste armoede en
werkloosheid en daarmee
samenhangend verwaarlozing en
alcoholisme.

Brabantse dorpen

We kwamen alle vier uit Brabantse
dorpen met brave boeren en
middenstanders en kregen ineens met
heel andere mensen te maken.

Een oudere dame uit de straat die
samenwoonde met haar vrijgezelle
zoon kwam van tijd tot tijd aan onze
deur om de boodschappen, die haar
zorgzame zoon voor haar gedaan had,
te verpatsen. We hadden al snel in de
gaten dat ze van de opbrengst bier
kocht. Er woonde een Spaanse man
met een Nederlandse vriendin, allebei
rond de vijftig. Paranoide door hun
drankverslaving verstopten ze hun
lessen drank voor elkaar, naar verluidt
tot in de grond van hun eigen
achtertuin. Tijdens een hoog oplopende
ruzie plantte de man een mes tussen
de ribben van zijn vriendin en belandde
zij in het CWZ. Ze was amper een
week thuis of de ambulance stond
alwéér voor de deur, deze keer om de
Spanjaard zéll op te halen die door zijn
geliefde op een vergelijkbare aderlating
was getrakteerd.

Rolls Royce

Het huisje tegenover ons werd bewoond
door een prostituee die elke avond
door haar pooier met een fluisterstille
Rolls Royce werd opgehaald om in
Arnhem haar hulpvaardige métier in
praktijk te brengen. Als ze van haar
voordeur naar de auto liep, zat ik uit
mijn slaapkamerraam energiek te
reikhalzen om een glimp van haar
gezicht op te vangen. Ze keek altijd
naar beneden en bleefl zodoende een
mysterie voor me.

Nijmeegs accent

Het meeste contact hadden we met
onze buurvrouw, een zestiger met een
loodzwadr Nijmeegs accent. Een lieve
vrouw die alle overlast die wij of onze
vrienden veroorzaakten tolereerde.

Ze nodigde ons wel eens uitl voor een
borreltje en ontving ons dan met een
nette japon en een fris permanentje. Na
de koffie kwamen de halve liters op
tafel en onder het genot van het bier én
talloze peuken Zware Van Nelle
veranderde haar zedige amazonezil in
een wijdbeense bouwvakkershouding.
Het werd gezellig in haar door kitsch
overspoelde huiskamer en ze vertelde
honderduit, vooral over “fruuger”.
Haar belangrijkste (en terugkerende)
verhaal ging over haar man die in hel
“pekkenhuus™ was beland omdat hij in
de oorlog op last van “die moffen” zijn
teerbeminde postduiven, die hij
stieckem in de kelder hield, één voor een
de nek had moeten omdraaien.

Duufesoep

Of dit oorlogsverhaal de aanleiding
was weel ik niet, maar een paar dagen
na zo’n avondje kwam ze met een
rieten korf mel twee duiven aanzellen.
“ Hier heéjje een bén duufe”, riep ze
enthousiast. “Keén je lekkere duufesoep
van make!”

Verbouwereerd namen wij de beestjes
aan, waarschijnlijk omdat ieder van ons
de andere drie de moed toedichtte om
de arme vogeltjes te slachten en de
bijbehorende gruweldaden zoals het
plukken en uithalen te ondernemen.
Drie dagen stonden de duifjes in ons
schuurtje en geen van ons stoere
studenten durlde de diertjes een
veertje te krenken.

Toen ik de duiven op de vierde dag
beschaamd terugbracht en een of
andere slappe smoes (“geen tijd”) op
haar mouw speldde keek ze me
verbaasd en meewarig aan.

Ze veinsde begrip maar in haar ogen
zag ik dezelfde blik die ik wel eens bij
mijn oma had gezien

als ze zich ergerde aan de slapheid van
de eigentijdse jeugd. Ze mompelde dan

iets waarin steevast de zinsnede
“oorlog niet meegemaakt.” voorkwam,
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Ratten in een kooilje

Ratten zijn interessante schepsels:
intelligent, sociaal, echte overlevers, die
zich goed kunnen aanpassen aan
moeilijke of vijandige omstandigheden.
Net mensen, eigenlijk. Ratten lijken op
ons. Of wij lijken op ratten, wat u wilt.
Misschien mede daardoor roepen ratten
een enorme afkeer bij ons op. Het
woord “rat” is een scheldwoord voor
stiekeme, achterbakse, gluiperige,
sluwe mensen. In Nijmegen leven
minstens dertigduizend bruine ratten.
We weten dal maar al te goed, maar als
we één rat zien bellen we meteen de
verdelger.

Dat ratten op ons lijken, komt ons
natuurlijk ook goed uit. Ratlen zijn
bijzonder geschikt als proefdier. De
wilte laboratoriumrat, de enigszins
aaibare variant van die vuige bruine
rat, slijt de dagen van zijn doorgaans
korte leven in een kooitje in een of
ander onderzoekslab, waar hij aan
allerlei onaangename proefjes wordt

Zijn voor
een ander

Kerstin over haar vrijwilligerswerk:

COLUMN

oo

De Nullheek &

blootgesteld. Wij mensen verhogen de
kwaliteit van ons leven ten koste van
het lijden van de rat. Een-nul voor de
mensen! Dat zal ze leren.

Een bijzonder interessant experiment
onderzocht de gevolgen van de groei
van een populatie ratten, binnen een
gelijkblijvende, beperkte ruimte, op
hun sociale gedrag. Te veel ratten in
een te kleine ruimte leidde tot een
totale afbraak van complex sociaal
gedrag, uiteindelijk resulterend in de
ondergang van de bevolking. Eerst was
er nog niets aan de hand, en
[unctioneerde de rattensamenleving
uitstekend, maar alles ging heel snel
gruwelijk mis toen eenmaal een
bepaald kantelpunt werd bereikt.

Toen ik laatst langs het Thiemepark
wandelde moest ik aan dat experiment
denken. Het was een warme
doordeweekse avond, en het park was
tjiokvol mensen. De hel op aarde.
Overal vuur en rook. Een
huiveringwekkend tafereel. En

Nijmegen

van Dulckenstraat 50

Tel :024 - 360 85 86
Mob : 06 - 181 799 04

symptomatisch voor de
duizelingwekkende bevolkingsgroei in
Bottendaal, dat kraakt in zijn voegen.
Het kantelpunt is nabij. Nog een paar
huizen die verkamerd worden, nog een
pdar straten waar hel broze evenwicht
tussen bewonersgroepen wordt
verstoord, en het gaat mis. Gruwelijk
mis. Met de totale desintegratie van
onze Botlendaalse samenleving tot
gevolg.

Of ligt het kantelpunt al achter ons?
Zitten er al te veel ratten in het
Bottendaalse kooitje? Ik raad u aan om
eens naar het Thiemepark Le gaan op
een ochtend na zo’'n mooie, warme,
zwoele avond. Bekijk de ongehoorde
puinhoop die de vrolijke feestvierders
in het park hebben achtergelaten, en
trek uw eigen conclusies.

Overigens ben ik van mening dat die
laatste Bottendaalse coffeeshop ook
gesloten moet worden.

Willem Janszoon
(nuilhoek@gmail.com)

Schildersbedrijf
Maria Engels

4
L

E-mail: info@mariaengels.demon.nl

“Mijn agenda wult zich snel. Toch wil ik tijd maken om iets goeds
te doen voor een ander. Hier lukt me dat. In overleg met de
zoon van mevrouw Lucassen bezoek ik haar eens per week.
Beiden zijn enorm dankbaar. En dat geeft mij dan weer een
voldaan gevoel”

Ook waardevol zijn als vrijwilliger bij mensen met dementie?

]
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Maxim viert jubileum

“Prachtig” vindt ze het als ze naar café Maxim wandelt en ziet dat de stoep bezaaid is met
fietsen. De kroeg trekt niet alleen Bottendalers maar is tot ver over de wijkgrenzen populair.
Petry van de Logt is de eigenaresse van Maxim en verantwoordelijk voor de gezellige drukte
die het café sinds jaar en dag kenmerkt. Toen ik haar polste voor een interview ging ze daar
enthousiast op in, met name omdat ze dit jaar haar 20-jarig jubileum als onderneemster viert
en graag wat bekendheid aan die mijlpaal wil geven.

We spreken af op een

zaterdagmiddag. Maxim gaat net open,
De terrasstoeltjes, die even later
allemaal bezet zullen zijn, worden naar
buiten gesjouwd. Een vriendelijk meisje
zet een zeer geloofwaardige cappuccino
voor me neer en Petry neemt tegenover
mij plaats. Wat buiten haar pretoogjes
opvalt is haar jeugdige en energieke
uitstraling. Ze kan zich met recht =52
jaar jong” noemen.

Petry, hoe kwam je erbij om een kroeg

te openen?
“Ik werkte al jaren in de horeca toen ik

in 1997 de sleutel van café Maxim in de
hand geduwd kreeg van de toenmalige
uitbater. Na een samenwerking van
zeven jaar met een compagnon mocht
ik het alleen proberen.” Haar droom
van onalhankelijkheid ging in
vervulling.

Waarom een kroeg in Bottendaal?
“Ik houd van Bottendaal; het is mijn

dorp. Een dorp met een schooltje,
winkels en cafeetjes maar heel anders
dan een regulier Nederlands dorp. De
bevolking is divers en de sfeer is

bruisend, bijna mediterraan. Cultureel
heeft de wijk in mijn ogen enorm veel
te bieden.

Buiten alle festivals,

muziek-, dans- en kunstevenementen is
er sinds enige tijd de Thiemeloods, die
de wijk nog een extra cultuurinjectie
heell gegeven.”

Ze woont hier graag, maar signaleert
ook minder prettige ontwikkelingen,

zoals het toenemen van de
“verkamering” en de daarmee gepaard

gaande (geluids)overlast. Met lede
ogen ziel ze loe hoe ook uit haar straat
de gezinnen verdwijnen. * Wat me ook
ergert is de hoeveelheid zwerfvuil in
een wijk met zo’n hoog gehalte Groen
Links-stemmers”, zegt ze met een
knipoog.

“Wat doe jij eigenlijk de hele dag?”,
vragen mensen wel eens aan haar.
Petry benadrukt: “Het runnen van een
kroeg is zwaar! Buiten het regelen van
leestjes, borrels, quizzen en bandjes
zijn daar de boekhouding, het
onderhouden van contacten met
brouwerijen, de steeds strenger
wordende regelgeving en natuurlijk
mijn (op dit moment 15-koppige)
personeel.”

Haar medewerkers zijn haar vrienden
én haar kapitaal en ze houden haar
jong. Ze organiseert jaarlijks een
gezamenlijk uitje om hen te bedanken
en de band met hen te verstevigen.

Ze is altijd bezig met haar calé, al dan
niet tysiek, en heeft daarom van tijd tot
tijd behoefte aan “een leeg hoofd”. Dai
vindt ze in een land als Gambia. Dat
land staat weliswaar bekend als
trekpleister voor de liefdeshongerige

Door: Ton van der Linden

rijpe vrouw, maar Petry geeft lachend
aan dat ze een heel andere
reismotivatie koestert. Ze ontspant er
volledig en ziet ook nog kans om lokale
projecten te ondersteunen. “Je bent er
binnen een paar uurtjes en het is warm
én goedkoop!” zegt ze.

“Muziek is voor mij een tweede bron
van ontspanning. Ik ga graag naar live-
optredens. Ook dans ik salsa en ben ik
met de Vierdaagse elke dag op de
dansvloer van het Hennes Latin

Stage ”(waar ze de voetjes aardig van
de vloer krijgt, red.)

Als ondernemer maar ook als bewoner
houdt Petry zich bezig met wat er in de
wijk speelt en leest daarom ook (en
met plezier) de Zeeheld. Ze vindt het
blad een prachtig instrument is om de
binding in de wijk te versterken,

Ze heeft wel een tip voor de redactie:
“Er mag wat meer vooruitgekeken
worden naar Bottendaalse evenementen
om de Zeeheld-lezer extra te parren om
daaraan deel te nemen. * Ze voegl de
daad bij het woord en nodigt elke lezer
uit om met haar het glas te heffen op
haar 20-jarig jubileumfeest, dat op 26

augustus 2017 in Maxim plaatsvindt.
“Proost!™
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Afscheid van Bodil

Hallo, hier is weer een
bijdrage van de Jonge
Zeehelden Bodil en Eveline.
Bodil zit in groep 8, en gaat

dus stoppen met De Zeeheld.

Eveline gaat wel verder als
Jonge Zeeheld. Omdat het
voor Bodil de laatste keer is,
interviewt Eveline bij wijze
van afscheid Bodil.
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Met wie heb jij samengewerki?
Met vier andere kinderen: Kobe,
Manon, Juul en Eveline.

Hoe vond de Zeeheld jou?
Dat weet ik niet want de Zeeheld moet
mij daarvoor beoordelen,

Wat is je favoriete filmkarakter?
Hermelien Griffel uit Harry Polter.

Walt is je lievelingskleur?
Paars en lichtblauw / turquoise.

Wat is je lievelingsbloem?
Lavendel en roze rozen.

Naar welke middelbare school ga je?
Ik ga naar het Citadel College in Lent.
Klas 1D2.

Wat is je Cito-score?

548. Huh wat betekent dat nou? Nou,
dat betekent: je krijgt punten tussen de
500 en de 550 als je boven de 545
scoort dan heb je vwo-niveau maar als
schoolniveau had ik havo-vwo niveau.

Wat is de leukste gebeurtenis uit je
leven?
Toen ik mijn Cito-score hoorde.

Wat is je lievelingssnoep?
Popcorn.

Hoe heten je vader, moeder en je zus?
Mijn vader heet Peter, mijn moeder
Heidi en mijn zus Febe.

Wal is jouw leukste Zeeheldverhaal?
Het verhaal over huisdieren.

Wat vind je leuk aan het schrijven?
Nou ik vind het heel leuk omdat je
creatief bezig bent, omdat je mensen
kan laten weten hoe kinderen ergens
over denken en je kan je taal oefenen.

Zo, dit was het laatste stukje van dit
(school)jaar. We hopen dat jullie ook de
stukjes van Eveline en haar vriendinnen
gaan lezen. Dit was het laatste stukje
van ons samen. Doei!

KINDERCENTRUM
DE VUURTOREN

al 15 jaar vertrouwde kinderopvang

in Bottendaal

Graafsedwarsstraat 10
6512 ES Nijmegen
tel. 024-3222912

Dependance
Cortenearpad 30
6512 GD Nijmegen

WWW.KINDERCENTRUMDEVUURTOREN.NL



Vrijwilligerswerk bij Globe

De Globe is een kleinschalige beschermde woonvorm voor mensen met dementie. Naast het
vaste personeel werken er zo’n vijftien vrijwilligers. Ciska Borger en Marléne Kamphuis -
beiden woonachtig in de wijk - vertellen over hun drijfveren. “Het is heel dankbaar werk. We

kunnen het iedereen aanraden!”

Toen Ciska Borger in juli 2016 met

haar man en dertienjarige dochter
vanuit een klein gehucht in Overijssel
naar Bottendaal verhuisde, had ze een
duidelijk doel voor ogen.

“Ik wilde nieuwe mensen ontmoeten,
de wijk en de stad leren kennen én me
nuttig maken. Ik ben huisvrouw en
moeder van een dochter die op de
middelbare school zit, dus ik heb
voldoende tijd om iets te doen. Tijdens
een rondje door de wijk zag ik een flyer
bij De Globe hangen, met een oproep
voor nieuwe vrijwilligers. Sinds
december vorig jaar ben ik twee
ochtenden in de week hier te vinden. Tk
help met het ontbijt, knutsel met de
bewoners, speel af en toe een spelletje.
Elke dag is weer anders, ik laat wat ik
doe vaak afhangen van de sfeer in de
groep. Naar mensen met dementie
moet je vooral goed kijken en luisteren.
En aanvoelen hoe je met hun stemming
om moet gaan. Dat heb ik hier geleerd.
Hel bevalt me z6 goed dat ik overweeg
om mijn uren met een extra ochtend uit
te breiden! Ik woon tegenover De
Globe en kan vanuit mijn
slaapkamerraam bij een van de
woonkamers naar binnen kijken. Tk
voel me al zo betrokken bij De Globe,
dat ik soms de neiging heb om naar de
overkant te lopen als ik een van de
bewoners aan Lafel zie zitten”, lacht ze.

Herkennen en erkennen
Marléne Kamphuis woont al zeventien
jaar in de wilk. Ze

werd drie jaar geleden door een oproep
in deze wijkkrant op De Globe

geattendeerd. “Ik werk twee dagen per
week als telefoniste bij de Bloedbank
in Amsterdam; dat zijn lange,
intensieve dagen. Die wil ik graag
afwisselen met iets totaal anders, zoals
vrijwilligerswerk. Je doet iets nuttigs en
je bent onder de mensen. Ik heb een
achtergrond in de zorg, heb al veel
vrijwilligerswerk gedaan in de
ouderenzorg en de psychiatrie, Met
deze doelgroep heb ik persoonlijk
affiniteit, omdat mijn vader ook
dementie had. 1k heb gezien hoeveel je
als vrijwilliger voor deze mensen kunt
betekenen. In eerste instantie ben ik
als wandelmaatje overdag begonnen,
maar inmiddels houd ik eens in de
twee weken ook af en toe ’s avonds
een bewoner gezelschap. Dan lees ik
bijvoorbeeld korte stukjes van Martin
Bril voor. Ondanks dat mensen vaak
niet meer goed verbaal kunnen
communiceren, is er toch een vorm van
contact. Non-verbaal, met een blik, een
[rons, een glimlach. Ik vind het
belangrijk dat je dat herkent en erkent,
zodal mensen zich gezien voelen. Dat
geeft mij heel veel voldoening!™

Zeer nuttig bestede tijd
“Of je nu helpt bij het onthijt, met

koken, muziek maakt, voorleest, samen
knutselt, zingt of met een bewoner een
ommetje door de wijk maakt; je kunt
als vrijwilliger op allerlei manieren een
bijdrage leveren. De één heeft vaste
uren, de ander wil af en toe iets doen.
En dat is ook het mooie ervan; je hebt
als vrijwilliger veel vrijheid”, vinden
Ciska en Marléne. “Al heb je maar een
uurtje, het is altijd zeer nuttig bestede
tijd. We kunnen het iedereen
aanraden!”

Wil je net als Ciska en Marléne
waardevol zijn als vrijwilliger bij
mensen met dementie?

Neem contact op, er is van alles
mogelijk!

Vrijwilligerscoérdinator Marion

Brouwer, TO6 - 11 47 21 50/ E
m.brouwerezzgzorggroep.nl
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BOB is er voor Bottendaal

Op 4 mei is met vereende krachten van buurtbewoners en
BOB-leden de aanleg begonnen van het TURMACplantsoen.
Nog niet helemaal klaar, maar nu al een aanwinst voor
Bottendaal. Hulde aan de leden van de Werkgroep
TURMACplantsoen die hebben gestreden om dit moois te

verwerkelijken.

Twee bezwaarschriften van de BOB
tegen aanvragen voor verkamering zijn
helaas afgewezen, In een - overigens
goed verlopen - hoorzitting gaf de
bezwarencommissie aan, dat zij het
eens was met de zorgen over hel gemak
waarmee deze omzettingen worden
gehonoreerd. Maar dat het vooral onwil
was van de politiek om aandacht te
besteden aan deze onvrede van veel
Nijmegenaren.

Ketama

Koffieshop Ketama heelt een
uitbreidingsvergunning gekregen. De
BOB beraadt zich met de juridische

EETCAFE

...wij ook!

De Ruyterstraat 23

Bottendaal

Laat je verrassen in
het gezellige
Bottendaal

De keuken is zeven
dagen per week
geopend vanaf 17:30
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Telefoon: 06509 271 40
Mail: infoi@wegaanbeginnen.nl
www.wegaanbeginnen.n

afdeling van de gemeente hoe daarop
te reageren. Want, hoe kun je nu
uitbreiding toestaan, wanneer er sprake
is van uitsterfbeleid?

Spoorkuil

Het Féte de la Nature op zondag 21 mei
georganiseerd door Leen Dresen
(coordinator Werkgroep Spoorkuil)
samen met de wijkraad van het
Willemskwartier was een groot succes.
De spoorkuil wordi steeds
aantrekkelijker voor Bottendalers en
Willemskwartierders. We wachten nog
op een definitieve verwerving van dit
recreatiegebied voor de stad. NS en
ProRail hebben echter nog niets van

zich laten horen. Ook de gemeente
blijft verdacht stil: in de begroting van
de Zomernota 2017 is niets terug te
vinden van de beloolde reservering
voor de aankoop van de grond.

Stijn Buysstraat

De reconstructie van het tweede deel
van de Stijn Buysstraat (tussen
Graalseweg en Burghardt van de
Berghstraal) schiet goed op. Een mooi
einde van een jarenlang slepend
project.

Wim de Natris, voorzitter Bewoners
Organisatie Bottendaal (BOB)

)
o,

Tehathurtass Formale M R

QN

Is schrijven voor u geen leuke klus?
Voor mij wel!

www.tekstbureauformulem.nl

Mail of bei:

info@tekstbureauformulem.nl
06 - 126 32 535

Tel: 024 - 3230158

Hee!

FIETS kopen?

pssst...

Geen koopavond

St. Annastraat 42 Nijmegen

B TS
WHMEELS
www.wheelstweewielers

Het adres voor nieuwe en gebruikte fietsen
in de betaalbare prijsklasse

Maandag v.a. 13.00 uur
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Van sokken in Syrie naar
muhammara in Bottendaal

In de afgelopen maanden is een bijzonder en smakelijk
initiatief genomen in onze wijk. Remon Theunissen, eigenaar
van café '"We gaan beginnen' en eetcafé 'Wij ook' aan de
Ruyterstraat, vertelt: "Bij een cateringopdracht waarvoor ik de
drank en het materiaal verzorgde, kwam ik Rami Hilamia
tegen. Hij verzorgde daar het buffet. Het klikte meteen tussen
ons."

Door: Harrie Koolen

Rarni en Remon spreken af om samen

: \
een Syrisch buffet te gaan verzorgen in  {#8 m \al'
Remons café, waarbij Rami het |

culinaire gedeelte voor zijn rekening

( ¢ o
neemt: van inkoop tot bereiding. En

WB gaan
begmnen coowWiP

I Rterstragy 26 &2

gehouden, telkens met een veertigtal
deelnemers.

met succes: het is inmiddels drie keer f EETCAFE

Rami is een vluchteling uit Syrié, die in
2015 na vele omzwervingen in
Heumensoord terechtkomt. Hij gaat niel
bij de pakken neerzitlen; leert zichzelf
Engels en begint bij restaurant Tante
Koosje eerst als bordenwasser, later als
hulpkok. Daar leert hij de kneepjes van
hel vak.

Hij burgert snel in het Nijmeegse in en
als hij een huis krijgt aangeboden in
Leiden, slaat hij dat dan ook af. Met
hulp van vrienden vindt hij onderdak
op voormalig zorgcomplex ‘de
Vijverhol”. Dat complex bevat een
leegstaand restaurant, Babylon, waar
Rami begint met het verzorgen van
hapjes en maaltijden voor
medebewoners. Inmiddels runt hij een
eigen cateringbedrijl: Ramis Catering
Services.

Rami is een voorbeeld van een
Rami: "Ik wil zo snel mogelijk mijn vluchteling die ondanks allerlei
eigen geld verdienen en niet afhankelijk obstakels en administratieve
zijn van een uitkering! Daar heb ik alles ~ rompslomp met doorzettingsvermogen

voor over." Hij werkt dan ook hard om en ondernemerszin zich na twee jaar
dat te bereiken. Inmiddels zijn ook zijn een plekje heeft weten te verwerven in
viouw en dochtertje van anderhall jaar Nederland. Zijn afbouwcoach Valeria:
overgekomen. Als hij iets wil, bijt hij zich erin vast en

laat het niet meer los.”

Rami (inks! en Remon in De Ruyterstraat in Bottendaoal

(Foto: Harrie Koolen)

Rami: "In Syrié was ik manager van een
sokkenfabriek, nu manage ik mijn eigen
cateringbedrijf. Het kan raar lopen in
het leven maar het resultaat is wat je er
zelf van maakt."

De datum van het eerstkomende
Syrische buffet wordt bekendgemaakt
op de website van het café.
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Feestelijke overhandiging eerste exemplaar

Boekpresentatie

Jarenlang vulde Frans Croonen de achterkant van de Zeeheld met een stukje
wijkgeschiedenis onder de noemer 'Destijds in Bottendaal'. Hij nam u hierin mee door het
verleden van de wijk van het jaar 1880 tot en met het jaar 2000.

Vanaf het begin dat Frans begon te

schrijven had hij zich voorgenomen om
bij het jaar 2000 te stoppen en daar
heeft hij zich cok aan gehouden. Dat
betekent dat hij maar liefst 47
achterzijdes van het Bottendaalse
wijkblad gevuld heeft. Daarvoor heeft
hij veel wijkbewoners gesproken en vele
uren in het archiel van Nijmegen
doorgebracht.

Stoppen

Toen Frans ons op de redactie vertelde
dat hij ging stoppen als
redactiemedewerker omdal hij de wijk
ging verlaten, maar ook omdat hij bijna
aan de laatste aflevering van 'Destijds in
Bottendaal' was aangekomen, kreeg al
snel iemand het idee om al deze
bijzondere pagina's in een boek te
bundelen. Want alle afleveringen bij
elkaar geven een uniek inzicht in het
ontstaan en de ontwikkeling van
Bottendaal. Dat was makkelijker
bedacht dan gedaan. Want er moest
toestemming komen voor de uilgave
van de foto's, het boek moest
vormgegeven worden en het moest
natuurlijk ook verkocht worden. Zo
besloot een groepje redactieleden de
krachten te bundelen en voordat we het
wisten was daar ook het Zeeheldfeest.
Frans kreeg hel idee om er een 'levende’
Zeeheld van te maken en tijdens het
feest kon dan ook iedereen zijn bestelde
boek ophalen.

En van het één kwam het ander. De
boekpresentatie. Zondag 28 mei was
het zover, de heuse presentatie van
‘Destijds in Bottendaal'. We waren
welkom in de Thiemeloods die we voor
de gelegenheid versierd hadden met heel
veel bootjes met daarop de namen van
de redactieleden van toen tot nu.
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Door: Elsbeth van Niekerk

Normaal wordt altijd het eerste boek
overhandigd aan de schrijver, maar bij
ons in Bottendaal gaat dat anders. Frans |
heeft het eerste exemplaar onder luid
applaus overhandigd aan Jos en Jonas
van, De Zeeheld redactie, voor alle =
steun die zij gegeven hebben om van het

idee ook werkelijkheid te maken. :

Frans overhondigt het eerste exemploar aan
Jos en Jonas. Foto: Willemien Geboers

Levende Zeeheld

Het feest was aangekleed met een
fotopresentatie van onze huisfotograaf
Willemien. Veel van haar foto's had ze
gedigitaliseerd zodat er de hele middag
een prachtige foloreportage
gepresenteerd kon worden. De
reportage lied gelijk zien hoe de wijk de
algelopen 19 jaar veranderd is. Voor de
puzzelaars Wwds er een levensgrote
puzzel over de echte Zeehelden, die best
wel pittig bleek. De enige aanwezige die
hem helemaal goed had was de
geschiedenisleraar in onze redactie. lk
kan u verklappen, hel luchtte hem op
dat hij alles goed had.

De auteur signeerde op verzoek zelfs een
oantal exemplaren. Foto: Wilemien Geboers

Om 16 uur was er een live 'Bottendalers
in Beeld'. Coen interviewde Frans
Croonen over het ontstaan van het
boekje. Tot slot was er ook nog een
echte Nuilhoek, maar er bleek helemaal
niets te nuilen. De hele middag is er
geen enkele nuil genoteerd in de
daarvoor ingerichte hoek. Ondanks dat
het feest tot 17 uur duurde sloten we
ruim na die tijd af. Wat aangeeft dat het
een zeer geslaagd feestje was waarbij
veel mensen elkaar weer gesproken en
gezien hebben en kennis hebben kunnen
maken met de makers van de enige
echte 'De Zeeheld'.

Tweede druk

Heeft u nog geen boekje, maar wilt u
toch nog graag de gebundelde uitgave
van 'Destijds in Bottendaal? Wegens het
succes van de le druk is er besloten om
een 2e druk uit te geven. U kunt uw
boek bestellen door 15 euro over te
maken naar NL64 TRIO 00776483595
ovyv. Naam + voorinschrijving 'Destijds
in Bottendaal 2e druk. Zodra het boek
binnen is leest u in De Zeeheld, op
Bottendaal.nl en op Facebook waar u
deze kunt afhalen.



