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De eerste natuurspeelplaats in de wijk is gerealiseerd.

Uniek op deze plek is de afkoppeling van het regenwater.

De ontwerptekening van Paul Spekhorst is met enthousiasme en

creativiteit uitgevoerd door de Gemeente Nijmegen waardoor

een speelplaats is ontstaanmet een geheel eigen belevingswereld.

De realisatie is eenmooi voorbeeld van buurtparticipatie en

samenwerking tussen alle betrokken partijen.Voor meer infor-

matie en fotopresentatie zie www.bottendaal.nl.
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waar alle tot nog toe gemelde nestplaatsen op
staan.
Op de website is tevens meer informatie over
deze bijzondere vogelsoort te vinden. Het ge-
luid van Gierzwaluwen is hier ook te horen!
Waarnemingen doorgeven kan via gierzwa-
luw@vogelwerkgroepnijmegen.nlWie deVo-
gelwerkgroep een handje wil helpen kan con-
tact opnemen via bovenstaand email adres of
telefonisch via 024-6635719 (of 06-51914095).

Namens de Gierzwaluwen danken
wij u voor uw hulp!

Jochem Kühnen,
Vogelwerkgroep Nijmegen e.o.

Heeft u ook een niet-commerciële
boodschap of oproep voor alle
Bottendalers?
Plaats dan een Zeepbel! Mail uw korte tekst
naar dezeeheld@yahoo.com. De ruimte is be-
perkt!

Alle hens aan dek!
De Zeeheld zoekt een nieuw redactielid
Wijkblad De Zeeheld groeit en bloeit. De re-
dactie bestaat uit enthousiaste Bottendalers
met hart voor de wijk. Onlangs hebben we af-
scheid moeten nemen van een redactielid, en
we zijn dus op zoek naar iemand die ons team
wil komen versterken.

Vind je het leuk om te schrijven, of heb je een
ander idee voor een bijdrage? Heb je twee
avonden per maand over om te vergaderen?
Mail naar dezeeheld@yahoo.com

Zomersluiting bibliotheek Botten-
daal
Het is weer bijna zover: de grote zomervakan-
tie! Dan gaat bibliotheek Bottendaal 5 weken
dicht. Donderdag 15 juli zijn we voor het
laatst geopend en dinsdag 24 augustus zijn we
weer open. De bibliotheek is dus open in de
week van het Bouwkamp.

Alle materialen die je voor de sluiting leent
mag je extra lang houden tot na vakantieslui-
ting. Je mag 15 materialen op je pasje lenen.
Als je tussentijds iets wilt lenen of terugbren-
gen kun je altijd terecht bij andere bibliothe-
ken van Bibliotheek Gelderland Zuid.

Kijk op www.obgz.nl/openingstijden voor
openingstijden.
Via www.obgz kan je ook de boeken reserve-
ren die we in Bibliotheek Bottendaal niet heb-
ben. Reserveren is tot 12 jaar gratis.

Zijn er nog kinderen die nog geen lid zijn van
de bibliotheek? Wanneer je langskomt met
een legitimatiebewijs kunnen we meteen een
pasje maken en kun je direct boeken, tijd-
schriften en andere materialen lenen! n

Gezocht: Vluchtelingenmaatjes!
Project De Link vanVluchtelingen en Nieuw-
komers Zuid-Gelderland (V&NZG) zoekt
Nederlandse maatjes in Nijmegen. Lijkt het u
leuk om samen met een vluchteling of mi-
grant allerlei activiteiten te ondernemen, zo-
als naar de film gaan, wandelen, samen eten,
of koffie drinken en kletsen? Bel of mail met
De Link voor meer info. Tel. 024-3221177.
E-mail: ans.aerts@vnzg1.nl Of kijk op:
www.vnzg.nl

Gezocht: Taalcoaches!
Taalcoaches zijn vrijwilligers die inburge-
raars helpen bij het leren van het Neder-
lands of bij het maken van opdrachten voor
de inburgeringscursus. Vluchtelingen &
Nieuwkomers Zuid-Gelderland (V&NZG)
is in Nijmegen op zoek naar taalcoaches. De
taalcoaches ontvangen een training en bege-
leiding van V&NZG.
Bent u twee uur per week beschikbaar en lijkt
het u leuk om taalcoach te worden? Neem
dan contact op met Ans Aerts van V&NZG,
tel. 024-3221177, e-mail: ans.aerts@vnzg1.nl
Website: www.vnzg.nl

Dansers gezocht
Voor versterking van een heel gezellig en pro-
fessioneel team datmet verschillende dansstij-
len optreedt. Trainingen zijn op zondagavond
in het centrum vanNijmegen. Leeftijd 25 tot 35
jaar. Je betaalt een onkostenvergoeding van 5
euro. Bel voor meer info naar 06- 23 12 66 66
of mail naar info@amadeaonline.nl .

De Gierzwaluw, vogel van het jaar
2010 voor Vogelwerkgroep Nijme-
gen e.o.
De Vogelwerkgroep (VWG) Nijmegen e.o.
heeft de Gierzwaluw uitgeroepen tot Jaar-
vogel voor 2009 en 2010. Sinds kort vliegen
deze bijzondere vogels weer door Nederlands
luchtruim om hier te profiteren van insecten
in de lucht in onze vochtige zomers. Speciaal
voor deze rijkdom komen Gierzwaluwen elk
jaar vanuit zuidelijk Afrika naar onze regio
gevlogen! De VWG Nijmegen e.o. is vorig
jaar begonnen in kaart te brengen waar in
ons werkgebied Gierzwaluwen nestelen. Op
onze website, www.vogelwerkgroepnijme-
gen.nl is een link naar de verspreidingskaart
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Door Tom van Zantwijk

Sinds ongeveer een jaar kent Nijmegen een nieuw magazine:
Luxity, Magazine voor regio Arnhem & Nijmegen. Op grond

van de beschrijving van het tijdschrift op de eigen website, moet
dit een magazine zijn dat zo’n beetje alle andere magazines
overbodig maakt. Een greep: “journalistiek van een
hoog gehalte”, “toonaangevend …. in de snel groei-
ende regio Arnhem-Nijmegen”, “de redactie bestaat
uitsluitend uit professionele journalisten, fotografen
en vormgevers”, “gespecialiseerd in …. design,
mode, maatschappij, reizen, koken en trends”, “uit-
sluitend journalistieke producties: …. geen info-
torials of advertorials”, “de vele aspecten van het
rijke leven in de snelgroeiende regio Arnhem-
Nijmegen zullen bijdragen aan een gevoel van
herkenbaarheid en trots bij de lezers van dit
nieuwe magazine.”

Ik onthoud mij vooralsnog van een waarde-
oordeel. Of de wervende teksten een adequate
afspiegeling zijn van de kwaliteit van Luxity is
een interessante vraag voor een volgend num-
mer van de Zeeheld. En bovendien, smaken
verschillen. Laten we er voorlopig maar even
van uitgaan, dat Luxity inderdaad zo goed is
als men van zichzelf vindt. En laten we er
dan ook maar van uitgaan, dat Nijmegen
daadwerkelijk zit te wachten op dit pracht-
blad. En dan wil iedereen natuurlijk met-
een een abonnement, of in ieder geval
de nummers los kopen. Maar dat blijkt
helemaal niet de bedoeling te zijn van het
blad. Natuurlijk is het mogelijk een abonnement te nemen of
de nummers los te kopen. Er staat zelfs een lijst met verkoop-
punten op de website. Maar het verkopen van abonnementen en
losse nummers is helemaal niet het business model van Luxity.
Luxity wordt gratis weggegeven.

Omdat Luxity niet wordt gesponsord, bestaan de inkomsten uit-
sluitend uit advertentieopbrengsten. De meeste advertenties moe-
ten welgestelden aanspreken (“Luxity richt zich op bemiddelde
mannen en vrouwen….”). Het blad wordt gratis verspreid in stra-
ten, wijken en buurten waar 80% van de huizen eenWOZ-waarde
hebben van tussen €300.000,– en €400.000,–.
De uitgever van Luxity, Wegener Nieuwsmedia BV en De Gel-
derlander, heeft hiertoe een adressenbestand aangekocht. Als
antwoord op mijn opmerking, dat dit soort grove selecties te-
genwoordig bijna allemaal vervangen zijn door micromarketing,
kreeg ik te horen, dat de afdeling Distributie van Luxity al sinds
de aanschaf bezig is het bestand te verrijken, en dat men blij is
met elk bericht op grond waarvan men de bezorging verder kan
vervolmaken. Op mijn vraag of Luxity ergens in Bottendaal
wordt bezorgd, kreeg ik als antwoord, dat ik daar zo spoedig mo-
gelijk meer informatie over zou ontvangen. Dat was ruim vier
maanden geleden.

Bottendaal niet rijk genoeg
voor Luxity?

Het lijkt er overigens op, dat
men inmiddels begonnen is Luxity mondjes-
maat te verspreiden in Bottendaal. Ik wil graag een beroep doen op
de lezers van De Zeeheld.Als u Luxity al wel gratis in de bus krijgt, of
als u andere opmerkingen of vragen over Luxity heeft, stuurt u dan als-
tublieft een e-mail naar dezeeheld@yahoo.com. n

Wordt vervolgd.
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Passanten en omwonenden kunnen het simpelweg niet

gemist hebben. Al weken lang nemen zware bulldozers en

werklui het terrein rondom de Titus Brandsmakerk letter-

lijk en figuurlijk op de schop. Na jaren van voorbereiding

en plannen maken nadert de Titushof zijn voltooiing. Een

open en groene ruimte met een parkachtige sfeer, die de

boodschap van het kerkgebouw door wil trekken naar

buiten. Een plek van rust op loopafstand van het drukke

Keizer Karelplein.

Door Frans Croonen

Kees Waaijman van de orde van de Kar-
melieten, oud-hoogleraar Spiritualiteit

aan de Radboud Universiteit, en lid van de
kloostergemeenschap aan de Stijn Buijsstraat
is de initiatiefnemer van dit bijzondere project.
Hij en zijn campagneteam hebben zich vijf
jaar lang ingezet voor de realisatie van de Ti-
tushof. ‘Er was geen geld voor het project’ ver-

Bottendaal krijgt er een bijzonder park bij

De Titushof nadert zijn voltooiing

telt Waaijman. ‘Het heeft dus echt tijd gekost
om dat alsnog bij elkaar te ‘bedelen’. Daar-
naast bestaat het campagneteam uit vrijwilli-
gers. Dat betekent dat we er niet fulltime aan
konden werken. Achteraf gezien was het geen
bezwaar dat het langer geduurd heeft.De plan-
nen hebben zo tijd gekregen om te groeien’.

Titus in Bottendaal
Het is alweer vijftien jaar geleden dat de

Karmelieten in Bottendaal neerstreken. Ze na-
men de toenmalige St. Jozefkerk over van de
paters Jezuïeten, en betrokken de naastgelegen
pastorie. Tussen 1995 en 1997 werd de kerk
grondig gerestaureerd, en samenmet het kloos-
ter omgedoopt tot Titus BrandsmaMemorial.
De kerk werd een kloosterkerk die iedere dag
geopend is. Op weekdagen zijn er drie vierin-
gen per dag.Op de benedenverdieping van het
klooster aan de Stijn Buijsstraat is de School
voor Spiritualiteit gevestigd,waar cursussen, le-
zingen, opleidingen en gespreksgroepen wor-
den gehouden. Zo wordt de gedachtenis aan
Titus Brandsma (1881-1942)levend gehouden.
Deze karmeliet, filosoof , professor, journalist
en mysticus kwam in verzet tegen het natio-
naalsocialisme en werd omgebracht in con-
centratiekamp Dachau. In november 1985 is
Titus Brandsma door de paus zalig verklaard.
Twintig jaar later, in 2005,werd hij verkozen tot
de grootste Nijmegenaar aller tijden.

In het hart van Nijmegen
De gedachtenis aan Titus Brandsma krijgt

nu dus ook buiten het kerkgebouw een plek.‘In
2008 startte de campagne ‘Titus Brandsma in
het hart van Nijmegen’ ’ vertelt Kees Waaij-
man. ‘Toen zijn de plannen voor de Titushof of-
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ficieel aan de gemeente gepresenteerd.Het plan
dat oud-stadsarchitect Paul Hoeke heeft ont-
worpen wil een verbinding maken tussen het
voorplein van de kerk en het Keizer Karelplein,
dus echt naar het hart van de stad. Eerder lag de
toegang naar de kerk veelmeer verscholen.Dat
gaat nu echt veranderen. Tussen de grote ban-
ken, verzekeraars en culturele podia aan het
Keizer Karelplein krijgt de kerk straks een
mooie toegang die gezien mag worden’.

Geen achterafje
De geestelijke erfenis van Titus Brandsma

een zichtbare enwaardige plek geven in het hart
van de stadwas voor het campagneteam van de
Titushof vanaf het begin een serieuze zaak, aldus
Waaijman. ‘Een erfenis als die van Titus, daar
moet je echt watmee doen.De ruimte rond het
kerkgebouwmocht in onze ogen dus geen ach-
terafje worden,maar een open plek die voor ie-
dereen toegankelijk is. En in die ruimte willen
we de twee aspecten van het leven en werk van
Titus Brandsma laten zien: verzet tegen dicta-
tuur, tegen hetmonddoodmaken vanmensen,
en de aandacht voor de diepere dimensie,het re-
ligieuze en het spirituele.Dat is waar Titus voor
stond: menselijke waardigheid en vrede, open-
heid en tolerantie’.

Monumenten
Veel Bottendalers zullen inmiddels benieuwd

zijn hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.‘Aan
het Keizer Karelplein krijgt de Titushof een toe-
gangspoort, waarna een bomenrij aan weers-
kanten naar het plein voor de kerk voert’ vertelt
Waaijman enthousiast.‘Opdat plein staan naast
banken en bloembakken straks twee bijzondere
monumenten.Aan de ene kant komt een grote
gedenknaald voor Titus Brandsma. Hierin
wordt zijn gezicht en tekst van hemgeplaatst, in
zijn eigenhandschrift, als symbool dat de terreur
hem niet het zwijgen heeft op kunnen leggen.
Ook andere teksten krijgen hierin een plek.Aan
de andere zijde komt een vredesvlam van de

Wie nu al nieuwsgierig is naar het eind-
resultaat kan de plannen voor de Titus-
hof terugvinden op internet. In 3D is het
getekende ontwerp te zien op de web-
site van de landschapsarchitect. Ga naar
www.poelmansreesink.nl, en klik op
‘openbare ruimte’.

Meer informatie over de vredesvlam die
ontstoken zal worden vindt u op
www.wereldvredesvlamnijmegen.org
Alle informatie over de achtergrond en de
activiteiten van het Titus Brandsma Me-
morial is te lezen op www.titusbrands-
mamemorial.nl

lichting wordt vernieuwd. En je kunt straks
aan twee kanten voorbij de kerk, te voet of
op de fiets. Ook dat draagt bij aan de open-
heid van het nieuwe terrein’.

Wanneer kunnen we er
weer langs?
Tijdens ons gesprek zien we buiten al ver-

schillende nieuwsgierigen het bouwterrein op-
lopen. Even later strandt een overmoedige fiet-
ser in een hoop zand. De doorgang langs de
kerk wordt duidelijk gemist. Is al duidelijk
wanneer de Titushof klaar is? ‘Eind juni ver-
wachten we de oplevering’ vertelt Waaijman.
‘En in september is de officiële opening. De
boomaanplant en de vredesvlam zullen daarna
in oktober volgen’. De nieuwsgierige eerste be-
zoekers op deze zonnige doordeweekse na-
middag doen Kees Waaijman nu al breeduit
glimlachen. ‘Prachtig hè? Zo hadden we het
precies bedoeld!’ n

stichting World Peace Flame die zich bij ons
plan heeft aangesloten.Achter demonumenten
wordenwanden geplaatst, dieworden behangen
met tegels. In die tegelsworden spirituele teksten
gegraveerd uit alle religieuze tradities. En iedere
groep die wil, kan zo’n tegel aanschaffen en zo
op het plein een eigen tekst achterlaten’.

Vriendelijkheid
Is er naast alle plannen geen angst voor

vandalisme of overlast op het nieuwe plein?
Kees Waaijman denkt dat dit wel mee zal
vallen. ‘We zijn bij onze plannen uitgegaan
van vriendelijkheid, een open plek in een
parkachtige omgeving.We vertrouwen erop
dat dit straks ook doorwerkt in de sfeer. Het
wordt echt een plek voor iedereen. Daar-
naast wordt ook de tuin rondom de kerk op-
nieuw ingericht, en de muur aan de kant van
de Van Trieststraat wordt gerestaureerd. Al-
les krijgt een frisse aanblik, en ook de ver-

De ingang van de Titushof zoals het er straks uit gaat zien, vanaf het

Keizer Karelplein. bron: http://www.poelmansreesink.nl

foto’s:

Willemien Geboers
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ook de inrichting een an-
dere invulling krijgen.
Dit betekent dat de fre-
quentie van het werk
wordt verlaagd naar bij-
voorbeeld 1 keer per
maand en 2 grote werk-
dagen in voor- en najaar.
Verder wordt gekeken
naar de bestaande enmo-
gelijk andere, minder
kwetsbare plantensoorten
om het beheer minder in-
tensief te maken. De pro-
bleemhoek boven en de
plek van de picknicktafel
worden aangepakt, zodat
de jongerenoverlast be-
perkt blijft of helemaal
verdwijnt.

Hulp is nog steeds wel-
kom, ook voor een paar
uurtjes. Dus heb je tijd en
zin om eens lekker mee te
werken in het groen in je
eigen wijk? Dan kun je

contact opnemen met: jackie.ker-
sten@gmail.com voor de data van de
werkdagen.
Meer achtergrondinformatie over de
Natuurtuin is te lezen op www.bot-
tendaal.nl. n

Tot ziens in de Natuurtuin, een fijne
zomer en groene groetjes,

Namens de Werkgroep Natuurtuin
Bottendaal, Lia, Willemien en Jackie

Inmiddels hebben we al driewerkdagen/ochtenden achter
de rug en veel achterstallig onder-
houd van het afgelopen jaar weg-
gewerkt. De herfstbladeren zijn
opgeharkt, overtollig riet is uit de
vijver gehaald, er is al flink ge-
snoeid aan de binnenkant van de
tuin, een groot deel van de paden
is onkruidvrij gemaakt en na-
tuurlijk is er heel veel zwerfvuil
verwijderd.

De Natuurtuin heeft de ‘ecologi-
sche ramp’ van vorig jaar over-
leefd, maar deze heeft ook dui-
delijk haar sporen achtergelaten.
De bomen, struiken en heesters
doen het goed; de lagere planten
en bloemen hebben het moeilij-
ker. Er is veel vergrassing en de
diversiteit aan plantensoorten is
afgenomen omdat door de
maaiacties veel plantenzaden
verloren gingen. Gelukkig zien
we op een aantal plekken ook
juist een uitbreiding van de
soort, zoals de paarse salie aan
de binnenkant en margrieten
aan de buitenkant.

In overleg met de gemeente komt
er een nieuw beheerplan, waarbij
het natuurlijke karakter van de
tuin behouden blijft maar het
beheer, onderhoud en mogelijk

Foto: Willemien Geboers

Na t u u r t u i n B o t t e n d a a l
Na een turbulent jaar met veel jongeren-

overlast, foute snoei-acties, weinig tuinwerk en een

lange koude winter zijn we dit voorjaar weer enthou-

siast van start gegaan.Menig overleg in 2009 met de

gemeente, BOB en bewoners van de Trompstraat heeft

gelukkig nieuwe vrijwilligers opgeleverd, die regelma-

tig hand- en spandiensten verrichten. Daar zijn we als

werkgroep heel blij mee, zodat het beheer van de

Natuurtuin in handen kan blijven van de wijk en niet

wordt overgedragen aan de gemeente.

U bent

welkomop

ons terras!
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Elke Bottendaler kent wel het beeld van schots en scheef

geparkeerde auto’s op plaatsen die overduidelijk niet bedoeld zijn

als parkeerplaats. De een haalt er zijn schouders over op onder

het motto dat hoort nu eenmaal een beetje bij Bottendaal. De

ander windt zich er misschien wel over op, maar doet er niets aan

onder het motto dat hoort nu eenmaal een beetje bij Bottendaal.

En dat klopt ook wel tot op zekere hoogte. Dat vrijgevochten lak

aan regeltjes hoort inderdaad een beetje bij de wijk. En het hoort

ook een beetje bij de wijkbewoners, dat ze er stoïcijns onder blij-

ven. Dan ga je maar even de straat op met je kinderwagen om een

op de stoep geparkeerde auto te ontwijken. Je kan toch al vaak

beter op straat lopen, want daar ligt veel minder hondenpoep.

verkeersborden bij beide ingangen van de
straat, maar vooral ook aan de inrichting.
Het is een vrij smalle straat met drempels en
hoge gemetselde plantenbakken; overdui-
delijk geen straat voor doorgaand verkeer.
De hele sfeer is die van een woonerf. Het is
ook een heel gezellige straat, waar de bewo-
ners veel contact met elkaar hebben.

Ondanks de gezellige en knusse inrichting,
zijn er toch ook vrij veel parkeerplaatsen in
de straat. Misschien zelfs iets te veel: als alle
parkeerplaatsen bezet zijn, ziet het er erg
vol uit. Volgens sommigen te vol, maar de
gemeente heeft nu eenmaal gekozen voor
dit aantal parkeerplaatsen.Wat het pas echt
te vol maakt, is dat er vaak nog auto’s buiten
de officiële plaatsen geparkeerd worden. En
het zijn mensen die zelf in de Van Heems-
kerckstraat wonen die zich daar schuldig
aan maken.

En dat die verkeerd geparkeerde auto’s een
rommelig en overvol straatbeeld geven, is
maar een deel van het probleem. Ik sprak een
bewoner die er bij het kopen van haar huis
speciaal op gelet had, dat er pal voor dat
huis geen parkeerplaats was, en die nu bijna

Het recht van de brutaalste

Parkeren in Bottendaal

Door Tom van Zantwijk

Maar is het nou echt zo vanzelfsprekend,
dat overal auto’s in de weg staan? Hoort

dat bij Bottendaal zoals het beeld van een
sliert auto’s voor de Waalbrug blijkbaar bij
Nijmegen hoort? Moeten we daar maar mee

leven? Ook als die geparkeerde auto’s daad-
werkelijk voor veel overlast zorgen?

Van Heemskerckstraat
Een van de straten waar het parkeren

echt tot overlast leidt is de Van Heems-
kerckstraat. Dit is een van de weinige woon-
erven in Bottendaal. Dat is te zien aan de
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dagelijks geconfronteerd wordt met auto’s
die zo ongeveer tegen haar voorgevel staan
geparkeerd. Sommige bewoners van de Van
Heemskerckstraat kunnen soms hun eigen
huis te voet al bijna niet uit, laat staan met de
fiets aan de hand of met een scootmobiel. De
chauffeurs van de vuilniswagens kunnen er
vaak alleen met heel veel moeite langs. En zij
komen overdag, als er relatief weinig auto’s
staan.Wat als er ’s avonds of ’s nachts iets ge-
beurt, en de hulpdiensten kunnen er niet
langs? Je moet er niet aan denken.

De mensen die zich schuldig maken aan het
wild parkeren zijn over het algemeen zelf be-
woner van de Van Heemskerckstraat. Als zij
aangesproken worden op hun gedrag, par-
keren zij een tijdje niet meer buiten de vak-
ken. maar na een paar dagen of weken is al-
les weer bij het oude. En de gemeente doet
ook niets, ondanks herhaaldelijk aandrin-
gen. Blijkbaar geldt hier het recht van de
sterkste, of van de brutaalste. En er zijn toch
echt wel voldoende parkeerplaatsen in de
directe omgeving. Maar blijkbaar is het voor
sommigen een groot probleem om 100 me-
ter te lopen.

Wat doet de gemeente?
Maar waarom doet de gemeente er ei-

genlijk niets aan? We kennen allemaal het
beeld van de medewerkers van Bureau Toe-
zicht, die door de straten schuifelen en vlij-
tig door voorruiten van auto’s staren om te
kijken of er wel een parkeerkaartje of -ver-
gunning ligt. Nooit zijn die dames en heren
zo actief als wanneer ze een geparkeerde auto
zonder kaartje of vergunning aantreffen.
Gauw, gauw, een bonnetje uitschrijven! Maar
je ziet ze alleen tijdens de uren waarop voor
het parkeren betaald moet worden; ‘s avonds
of in het weekeinde zie je ze eigenlijk niet. En
ze bekeuren alleen mensen die geen kaartje
of vergunning hebben. Alle verkeerd gepar-
keerde auto’s worden verder ongemoeid ge-
laten. Als ze daarop worden aangesproken,
melden ze doodleuk, dat zij opdracht hebben
om alleen te letten op auto’s zonder kaartje
of vergunning, en om auto’s die fout staan
geparkeerd (maar wel
een vergunning of
kaartje hebben) onge-
moeid te laten.

Paaltjesproject
Een paar maanden gelden kondigde de

gemeente Nijmegen het zogenoemde “paal-
tjesproject” aan. Er zouden parkeerpaaltjes
verwijderd worden. De overblijvende paal-
tjes zouden allemaal van hetzelfde type zijn.
Om te voorkomen dat alle plaatsen waar
paaltjes verdwenen meteen door auto’s zou-
den worden ingenomen, zou er streng ge-

foto’s: Willemien Geboers

controleerd en gehandhaafd worden met be-
trekking tot parkeren in de wijk. Er is in de

praktijk bar weinig
van dit project terecht
gekomen. In de vorige
Zeeheld heeft u kun-
nen lezen, dat het hier

een ouderwets en bijna karikaturaal voor-
beeld betreft van de linkerhand die niet weet
wat de rechterhand doet en andersom. Ge-
meentelijke afdelingen en instanties werken
volledig langs elkaar heen. De ene afdeling
kondigt vol bravour een project aan, en de
andere afdeling, die toch een belangrijke rol
in dat project toebedeeld heeft gekregen,
weet van niets.

Mentaliteit
Maar hoewel de gemeente haar verant-

woordelijkheid niet neemt, en duidelijk te-
kortschiet in het handhaven van haar eigen
parkeerbeleid, is het natuurlijk niet haar
schuld dat mensen illegaal parkeren. Dat is
toch een kwestie van mentaliteit, discipline
of gemakzucht van de mensen zelf. En dan
zijn we weer terug bij dat vrijgevochten lak
aan regeltjes, dat blijkbaar een beetje bij
Bottendaal hoort. En op zich is daar na-
tuurlijk niets mis mee, behalve als het ten
koste gaat van anderen. n

Overvol en rommelig
straatbeeld



CaféWe gaan beginnen
– Een gezellige ontmoetingsplek voor buurtbewoners,
studenten, sporters en theaterclubjes

– Speciaal bier op de tap en iedere maand een nieuw
Mystery Bier!

– Er is ruimte voor 80 tot 100 gasten om een feestje of
partijtje te vieren

Hopelijk tot snel ziens in ‘We gaan beginnen’!
De Ruyterstraat 26 – Elke dag open van 16.00 tot 2.00 uur

www.wegaanbeginnen.nl
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Adverteren in
De Zeeheld...

De hele wijk binnen uw bereik!

Met een advertentie in De Zeeheld bereikt u simpel en voor-

delig bestaande én nieuwe klanten in de buurt. De Zeeheld

verschijnt zes keer per jaar en wordt huis aan huis bezorgd op

meer dan 2000 adressen in Bottendaal.

Interesse? Mail dan naar dezeeheld@yahoo.com
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als gratis parkeerplaats; met name in de
weekenden wordt er steeds meer illegaal ge-
parkeerd door mensen die vervolgens naar
het centrum lopen en zo het betaald parke-
ren omzeilen. De BOB heeft al eerder aan-
gedrongen om dit tegen te gaan. Voor de be-
woners van Bottendaal is het zeer
frustrerend om te zien dat er illegaal gepar-
keerd kan worden en dat de gemeente hier
niets tegen doet. Het herplaatsen van de
blijkbaar erg makkelijk aan de kant te schui-
ven obstakels is nog steeds niet gebeurd.
Kortom een blijvend pijn- en aandachtspunt.
Of laat de gemeente dit oogluikend toe tot-
dat er in het najaar naar alle waarschijnlijk-

heid gestart wordt met de bouw van de Ca-
stellatoren? De gemeente laat op deze manier
op een wel heel zichtbare plek zien dat het
problemen heeft met het ten uitvoer brengen
van de eigen voornemens en het handhaven
van het toezicht daarop. Zie ook het artikel
op pagina 8 over de parkeerproblemen in de
van Heemskerckstraat.

Website
De websiteredactie kan nog altijd enthou-

siaste nieuwe medewerkers gebruiken, aan-
melden via www.bottendaal.nl.

DoorAlphons Backx

Archief Bottendaal
In de loop van de jaren is in het wijkcen-

trum een flink archief ontstaan waar de BOB,
maar ook andere belangenorganisaties zoals
de Zeeheld en haar voorganger Kontakt, ac-
tiecomités tegen de verloedering in de jaren
zeventig, DUW –Dobbelman uit de wijk etc.
materiaal hebben achtergelaten. De BOB
vindt het belangrijk dat dit materiaal wordt
overgeheveld naar het Gemeentearchief zodat
het voor elke belangstellende toegankelijk
wordt. Er is een vrijwilliger gevonden die met
het archief aan de slag wil, maar die kan en
wil dat niet alleen doen. De BOB zoekt dus
nog een of meer mensen die met het oog op
de (recente) geschiedenis van de wijk maar
ook vanwege de gezelligheid, met deze klus
aan de gang willen gaan. Samen bekijken wat
door kan en moet naar het Gemeentearchief.
Meld je aan, bijvoorbeeld via de website
www.bottendaal.nl.

Natuurspeeltuin
De natuurspeeltuin in de Jan de Witstraat

is een feit. De BOB is zeer enthousiast en no-
digt iedereen uit om een kijkje te gaan ne-
men. Er bestaan nog plannen om het geheel af
te maken met een passende muurschildering.

Het project Biotext
Het Biotext project gaat na veel vertraging

eindelijk ergens op een van de gebouwen van
het Dobbelman complex verschijnen. Aan de
laatste technische problemen, inpasbaarheid
en de definitieve locatie wordt hard gewerkt.
Kijk voor de inhoud en een impressie van het
project op www.bottendaal.nl bij Dobbelman.

Parkeerpaaltjes
Rondom het parkeerpaaltjesproject blijft

onduidelijkheid bestaan. Komt er nog wat te-
recht van het aangekondigde beleid en voor-
nemens? Het lukt vooralsnog niet om hierover
bij de Gemeente een eenduidig antwoord te
krijgen. De BOB blijft het proberen.

Parkeerproblemen
Het nog braakliggende terrein aan de

kant van de Graafseweg van het Dobbel-
manterrein wordt steeds intensiever gebruikt

Dr. Jan Berendsstraat etc), de gemeente
reageert niet op die voorstellen en/of
signalen. Is het de tijdgeest of waait er
nieuwe wind in het gemeentehuis
(minder overleggen met buurtorganisa-
ties)? Kortom de BOB is ontevreden
over deze gang van zaken en zoekt naar
wegen om weer gehoor te krijgen bij
de gemeente en bij de wijk betrokken
instanties. De BOB nodigt de bewoners
van Bottendaal daarom uit om hierover
in contact te treden via www.botten-
daal.nl.

De lezer zou op kunnen maken dat de
BOB op dit moment weinig vertrouwen
heeft in het functioneren van de Ge-
meentelijke Diensten; of wordt er iets
over het hoofd gezien en worden zij
om redenen die ze niet kennen, niet
langer serieus genomen als vertegen-
woordigers van de wijk? De BOB doet
voorstellen (instandhouding Natuurtuin
aan de Trompstraat, eindelijk een pin-
automaat in de wijk, het plaatsen van
ondergrondse glascontainers en GFT
bakken, de aanpak van wegdek van de

Foto: Willemien Geboers
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ook verantwoordelijk voor DeVereeniging,
tekende hiervoor het ontwerp.

Parkstad Nijmegen
Wat trok al die toeristen toch naar

Nijmegen?Voornamelijk luxe en groen.Nij-
megen was bevrijd van de knellende stads-
muren en vestingwerken, en had hyper-
moderne nieuwbouw gekregen. De
Nassausingel, het Keizer Karelplein,het Kro-
nenburgerpark: overal lagen parken en brede
avenues met grote bloembedden en fontei-
nen waarop je heerlijk kon flaneren. Auto’s
waren een bezienswaardigheid. Schitterende
natuur lag in de nabije omgeving.Nijmegen
was een parkstad pur sang. Geen wonder
dat Grand Hôtel du Soleil zich aan de rand
van al ditmooi’s in Bottendaal vestigde.Het
waren overigens niet alleen toeristen die op
de hotels afkwamen.Gefortuneerde burgers
gebruikten ze ook als pension, in afwachting
vande oplevering vanhunnieuwehuis in het
zich almaar uitbreidendeNijmegen van toen.

Eerste Wereldoorlog
De Eerste Wereldoorlog zou een defini-

tieve streep zetten door de bloei van het toe-
risme. Niet alleen Hotel Keizer Karel ging
eraan ten onder, ook GrandHôtel du Soleil
was genoodzaakt zijn deuren te sluiten.Het
gebouw huisvestte daarna een garnizoens-
bureau en werd na de oorlog in september
1919 aangekocht door demargarinefabriek
van Antoon Jurgens. Jurgens had tijdens de
EersteWereldoorlog al andere kantoren van-
uit Oss had overgebracht naar Hotel Keizer
Karel, en ook het hotel aan de Graafseweg
werd ingericht als kantoor.

Belastingkantoor
In 1922 kwam het pand in handen van

de staat. Na enkele verbouwingen werden
de Rijksbelastingkantoren er gehuisvest.
Geautomatiseerde betaling bestond nog
niet, en Nijmegenaren zouden een halve
eeuw lang hun belastingen contant komen
betalen in het voormalige hotel. Het ge-
bouw werd in deze periode meerdere ma-
len uitgebreid. In 1973 verhuisde de Belas-
tingdienst van het oude gebouw naar het
nieuwe kantoor aan de Stieltjesstraat. Het
gewezen huizencomplex, hotel, garni-
zoensbureau en belastingkantoor aan de
Graafseweg werd een kamerverhuurbedrijf,
wat het tot op de dag van vandaag nog is.

Wat er overbleef
Aan de buitenzijde is het voormalige

Grand Hôtel du Soleil redelijk in oor-
spronkelijke staat bewaard gebleven. Aan
de binnenzijde is het echter meerdere keren
ingrijpend verbouwd. Van de toevoegin-
gen van Oscar Leeuw uit 1905 bestaan de
garage en de feestzaal nog steeds. Die feest-
zaal heeft wel zijn vroegere glans verloren
doordat er kamers in zijn gebouwd. Maar
wie met de bovenstaande foto de Graafse-
weg oploopt heeft het hotel nog steeds snel
gevonden.

De vele gezichten van
Bottendaal
We zijn inmiddels al een klein eind op weg
in de geschiedenis van onze wijk.We zagen
de luxe villa’s komen, de grote fabrieken en
bedrijven neerstrijken, de Zeeheldenbuurt
verrijzen en het toerisme bloeien.Volgende
keer zien we hoe het jonge Bottendaal ook
een piepklein arbeidersbuurtje kende, dat
ondanks zijn grote historische waarde geen
lang leven beschoren bleef. n

‘Grand Hôtel du Soleil’ aan de Graafseweg

Bottendaal Touristique

Bron: Regionaal Archief Nijmegen.

In 1903 bloeide het toerisme in en omNijmegen als nooit tevoren.
Aan de rand van het centrum, in de buurt van het toen gloednieuwe
station: overal verrezen grote en luxe hotels om de vele bezoekers te
kunnen herbergen. Eerder lazen we al over het Hotel Keizer Karel,
dat op de kop van Bottendaal lag aan het plein met dezelfde naam.
Aan de Graafseweg, bij de hoek met de Stijn Buijsstraat, huisvestte
Bottendaal echter nog een tweede groot hotel. Nagenoeg alle hotels
in de stad zouden het oorlogsgeweld van ’40-’45 niet overleven.Maar
het ‘Grand Hôtel du Soleil’ staat er nog steeds. Al zou je het nu bijna
niet meer herkennen.

Het Jaar 1903

Door Frans Croonen

Omstreeks 1880 bouwde de Nijmeegse
bouwkundige Haspels zes herenhui-

zen aan deGraafseweg voor de gegoede bur-
gerij.We zagen de vorige keer al dat dit des-
tijds een gangbare manier van doen was.
Bottendaal lag grotendeels braak, en aanne-
mers en ontwikkelaars kochten meerdere
percelen tegelijk op, om er vaak identieke
panden naast elkaar te bouwen. Haspels
deed zijn werk blijkbaar goed,want een zijn
huizen werd bewoond door Frederik
Thieme, eigenaar van de bekende Botten-
daalse drukkerij. In 1903werden de zes pan-
den bij elkaar gevoegd, en verbouwd tot eer-
steklas restaurant en hotel met zestig
kamers.‘GrandHôtel du Soleil’ opende zijn
deuren op 23 augustus van dat jaar. Twee
jaar later werd het gebouw uitgebreid met
een veranda aan de voorzijde, een garage
aan de zijkant en een rijkversierde feestzaal
aan de achterzijde. Architect Oscar Leeuw,


