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Er zijn het afgelopen half jaar 

nogal wat BOB leden weggegaan. 

Dit heeft geleid tot een voorlopig 

opnieuw rangschikken van de ver-

schillende taken binnen de BOB. 

Maar ook tot het besef dat we als 

BOB nieuwe leden nodig hebben. 

We zijn met te weinig om goed als 

BewonersOverlegBottendaal te kun-

nen functioneren.

De overgebleven BOBBERS zijn 
betrokken en enthousiast maar 

dringend op zoek naar medebewoners 
om een groter draagvlak vanuit de 
wijk te kunnen realiseren. Dat wat op 
tafel komt binnen de BOB en besproken 
wordt heeft betrekking op allerlei zaken 
op het terrein van leefbaarheid en zijn 
in ieders belang. Voor meer informatie 

over de BOB zie www.bottendaal.nl – or-
ganisaties in de wijk. 

We doen daarom een dringend beroep 
op een ieder uit de wijk om te overwe-
gen deel te gaan nemen aan de BOB. 
De BOB wil enthousiast verder gaan 
om ontwikkelingen binnen de wijk te 
blijven volgen, hierop in te spelen en 
andere actieve wijkbewoners daarbij te 
ondersteunen.

De BOB bestaat op dit moment uit;
Paulien Driessen, voorzitter ad interim,
Michel Konings, penningmeester ad 
interim,
Theo Lucassen, secretaris,
Wim de Natris,
Yop Seegers.

Nadere info kun je krijgen via 
www.bottendaal.nl – organisaties in de 
wijk – bob@bottendaal.nl 

Of via de BOB leden;
Theo Lucassen, 024- 3604617 

t.lucassen1@chello.nl
Paulien Driessen, 024- 3606081 
driessenp@planet.nl
Wim de Natris, 024- 3234689  
wdnatris@planet.nl
Michel Konings, 06- 51394227 
mwjfkonings@hotmail.com

Alle betrokken vrijwilligers binnen de 
werkgroepen in de wijk Bottendaal zijn 
bij deze ook uitgenodigd voor en Nieuw-
jaarsborrel op 18 januari 2008 in het 
Wijkcentrum Bottendaal. Noteer het in 
je agenda! 

Nadere info volgt onder andere op 
www.bottendaal.nl.  Wij hopen velen te 
zien. 

Met vriendelijke groet,
De BOB.

Heilige kippen
De heilige kippen van Myrna 
Rasker zijn te zien in de 
Kunstetalage B2B (Burghardt 
van de Bergstraat 2A)
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Huisartsenpraktijk Arts en van Loenen, 
Dr. Claes Noorduynstraat 1. Hiervoor is 
een verwijzing van de huisarts niet nood-
zakelijk. 

Voor een afspraak bij u in de buurt 
belt u 024 32 32 751 of u mailt naar 
aanmelding@nim.nl. 

U vindt de maatschappelijk werker nu 
dus op plaatsen waar al andere dien-
sten zijn, zoals bij de huisarts of in het 
wijkcentrum. Het bureau van NIM 
Maatschappelijk Werk aan de Groesbeek-
seweg is gesloten.

Zonder afspraak
In wijkcentrum Daalsehof kunt u ook 

zonder afspraak naar het open spreekuur, 
elke maandag- en donderdagochtend van 
9 tot 10:30 uur. Op www.nim.nl vindt u 
meer open spreekuurtijden in Nijmegen 
waar u zonder afspraak naar toe kunt.  

Naast de samenwerking met de huis-
artsen in het Gezondheidscentrum 
Bottendaal wordt er ook met de andere 

huisartsen in Nijmegen Bottendaal, cen-
trum en oost nauw samengewerkt. Als u 
kinderen heeft op een van de basisscholen 
in Nijmegen, kunt u tevens bij de school-
maatschappelijk werker terecht. Neemt u 
dan contact op met de school. 

Voor vragen op allerlei gebeid
U kunt bij de maatschappelijk werker 

terecht voor vragen op allerlei gebied. 
Bijvoorbeeld wanneer u een vraag heeft 
over de opvoeding van uw kinderen, over 
relaties, de verwerking van het verlies van 
een dierbare of bij eenzaamheid. Maar 
ook voor praktische vragen over regelin-
gen of formulieren is de maatschappelijk 
werker beschikbaar. De maatschappelijk 
werker ondersteunt u bij het vinden van 
een oplossing die bij u past of helpt u be-
ter te leren omgaan met dingen die u in 
uw leven tegenkomt. Iedereen krijgt wel 
eens te maken met iets waar hij of zij hulp, 
informatie of advies bij kan gebruiken. De 
maatschappelijk werker is dan voor u 
beschikbaar, u bent van harte welkom bij 
NIM Maatschappelijk Werk.  n

Ingezonden

Uitbreiding maatschappelijk werk 
in Bottendaal 

In Bottendaal kunt u nu in het wijkcen-
trum Burghardt van den Bergh op veel 

meer tijden dan voorheen een afspraak 
maken met een maatschappelijk werker 
van NIM. Ook is er, na overleg met uw huis-
arts van Gezondheidscentrum Bottendaal, 
een maatschappelijk werker op afspraak 
beschikbaar in het gezondheidscentrum. 

In Nijmegen centrum en oost kunt u 
daarnaast ook op de volgende plekken een 
afspraak maken met de maatschappelijk 
werker voor gratis hulp, informatie en 
advies: Gezondheidscentrum ’t Weeshuis, 
Begijnenstraat 29, Wijkcentrum Daalsehof, 
Daalsehof 2, (ook zonder afspraak!) en in 

Om ervoor te zorgen dat mensen 

eenvoudig hun weg vinden naar 

het maatschappelijk werk, heeft 

NIM Maatschappelijk Werk een 

aantal veranderingen doorgevoerd. 

Ook voor u als wijkbewoner van 

Bottendaal is er is iets veranderd. 
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Art-tics on Tour !!!

Grafiek zoekt Geluk m/v
In deze debuutexpositie tonen vijf 

enthousiaste kunstenaars van kunst-
werkplaats Art-tics hun grafisch werk. 
Deze tentoonstelling geeft een rijk en 
divers beeld van verschillende druk-
technieken. 
Er zijn mono-types, zeefdruk, droge 
naald etsen en lino-en houtsnedes te 
bewonderen. Door het gecombineerde 

gebruik van materialen en technieken 
ontstaan spannende vormen.
Elke deelnemende kunstenaar heeft zijn/
haar eigen thematiek. 

De expositie loopt  tot en met 25 ja-
nuari 2008. Openingstijden dinsdag en 
donderdagmiddag 14.00-16.30 uur.

Adres: 
Gezondheidscentrum Bottendaal, 
de Ruyterstraat 61, 6512 GB Nijmegen

Voor meer informatie: 
Art-tics, 
Stijn Buysstraat 4c, 
t. 3606645,  
e. art-tics@planet.nl

Klein autootje  Illustratie: Sjoerd
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Dit jaar hebben wij op 16 september

met veel plezier het eerste Vondel-

festival georganiseerd in Bottendaal.

Zoals u zelf hebt meegemaakt, of 
anders vast hebt gehoord, is het 

Vondelfestival een geweldig succes 
geweest voor de wijkbewoners uit 
Bottendaal. Het weer was ons erg goed 
gezind en het was een geweldige dag. Uit 
de vele reacties die wij mochten ontvan-
gen sprak een enorm enthousiasme. Met 
name de variatie in optredens en activi-
teiten, maar ook de professionele  aan-
kleding oogstte veel lof en complimenten. 
Ook hebben wij veel positieve reacties 
gekregen over de communicatie. 

Wij zijn ons er van bewust dat het slagen 
van een dergelijk festival, zonder de ge-
weldige samenwerking met bewoners, 
ondernemers en organisaties uit onze 
wijk absoluut niet mogelijk zou zijn ge-
weest. Van hen weten we dat zij er veel 

plezier aan hebben beleefd om de muziek, 
dans en overige activiteiten voor hun 
mede wijkbewoners te organiseren.

Voor alle vrijwilligers en sponsoren heb-
ben wij in oktober een naborrel gehouden 
die mede dankzij de locatie (galerie en 
woning door Wim de Natris ter beschik-
king gesteld) en de wijn die ons was aan-
geboden door wijnkoperij P. de Bruin een 
heel gezellige avond was. 

Er is ook een DVD gemaakt die een 
leuke impressie geeft van de dag van het 
Vondelfestival. Indien je geïnteresseerd 
bent, kun je deze DVD voor de prijs van 
5,00 euro bestellen.

Wij gaan ervoor om ook in 2008 weer een 
knallend Vondelfestival te organiseren. 
Dit doen we met een bestuur dat be-
staat uit de leden Maaike Straten, Enny 
Snoeren, Mehmet Deniz, Marc Schumm, 
Henny de Water en ondergetekende. 

Ingezonden 

Het Vondelfestival: 2007 was een 
succes...  op naar 2008!

Wij hopen van harte dat we daarbij ook 
weer op de onontbeerlijke samenwer-
king met creatieve en talentvolle wijkbe-
woners mogen rekenen. In de volgende 
Zeeheld zijn wij weer van de partij met 
de ideeën en projecten die we willen 
organiseren. Ook wordt onze eigen 
website www.vondelfestival.nl rond die 
tijd verwacht. 

Hele fijne feestdagen en een fantastisch 
2008!!

Namens de stichting Vondelfestival,
Helma Boerboom

Voorzitter

Voor het bestellen van de DVD, voor vra-
gen, ideeën of informatie kun je mailen 
naar hboerboom@planet.nl of bellen 
naar 024-3566886.

foto:Willemien Geboers



 BiB!
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foto hiernaast:
30 november nam Ton Poels, 
hoofdleider van de Bottendaals 
peuterspeelzaal, na meer dan 
vijf jaar afscheid van ‘zijn’ kin-
deren en hun ouders.

foto hierboven:
Schoenen zetten bij de COOP,
foto: Willemien Geboers

Heeft u een mooie ‘Bottendaalse’ foto die u met ons wilt delen? Laat het ons weten. 
En wie weet ziet u uw foto terug in Bottendaal in Beeld.
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200 mensen naar 
de hun inmiddels 
vertrouwde kel-
ders van de fa-
briek. Die schuil-
kelder werd 
door sommigen 
gemeden omdat 
hij niet veilig zou 
zijn. Zij zouden 
gelijk krijgen: 
na een Duitse 
voltreffer stortte 
de fabriek in en 
werd men mas-
saal onder het 
puin bedolven. Na 2 dagen moeizaam 
zwoegen en graven werden de licha-
men van 92 slachtoffers geborgen en 
lagen veel zwaar gewonden onder 
erbarmelijke omstandigheden in het 
Canisiusziekenhuis. Op de internet-
site van Noviomagus staan de be-
klemmende “brieven uit Bottendaal”, 
in die periode geschreven door de 
inmiddels overleden wijkbewoner 
Wilhelmus Anthonius Verweij uit de 
Leemptstraat 10.

Enkele fragmenten:
“Ik had de brandslangen en hulp-

stukken in de voortuin liggen omdat 
bijna de heele buurt (waaronder alle 
menschen van vrijwillige brandweer en 
luchtbescherming) de beenen hadden 
genomen. Wij de slangen uitgerold en 
aangekoppeld, geen water !! Onder deze 
bedrijven door steeds maar vliegtuigen! 
Een er van gooide op de Kapokfabriek 

in de Ruyterstraat een 
zware bom (of bom-
men) De geheele fa-
briek in een slag gelijk 
met de grond.
In de kelder van deze 
fabriek zaten ± 200 
menschen om de 
nacht door te bren-
gen”.
”Heel toevallig kijk 
ik van de Graafsche-
dwarsstr. naar ons 
huis omhoog en zie, 

dat ‘t bij onze bovenburen op zolder 
brandt. Onze bovenbuur stond intus-
schen aan de overkant in de dakgoot te 
blusschen. Ik schreeuwde dat ‘t bij hem 
boven ook in brand stond, maar liep 
meteen naar boven. Daar vonden we 
de bom, uitgebrand, 2 gaten in de vloer 
waren beginnen te branden.” 
Daarna gingen we naar de drukkerij 
van Thieme, waar ‘t ook aardig be-
gon te knetteren. Intusschen was de 
brandweer een groote brand, Jan van 
Galenstraat hoek Ruyterstraat zoover 
meester dat ‘t niet meer kon uitbreiden! 
‘t Is een fabrieksgebouw, maar bijna 
niemand weet wat er in zit”.
” Verder hebben we vanaf goed drie uur 
een heele rustige nacht gehad, want je 
moet niet vergeten dat we erg bevoor-
recht zijn, want Nijmegen is al 14 dagen 
vrij !!”

Kinderen speelden nog lang op de ruï-
nes van de kapokfabriek, daarna verre-
zen er opslagloodsen van Dobbelman. 
Nu, ruim zestig jaar later, hebben 
mijn kinderen- niet gehinderd door 
het verleden- dolle pret in de speel-
tuin die eind jaren zestig verrees op 
deze dodenakker. Er gaan stemmen 
op om de herinnering aan deze fatale 
gebeurtenis levend te houden middels 
een herdenkingsteken op of vlakbij de 
locatie van de toenmalige fabriek. 

Wil
bron: www.noviomagus.nl

Voor de oudere bewoners van onze wijk 

staat de 2e oktober van 1944 diep in 

hun herinnering gegrift: bij een lucht-

aanval door Duitse jagers kwamen in de 

schuilkelder van de kapokfabriek aan de 

Ruyterstraat 96 mensen om het leven.

Voor Nijmegen is het jaar 1944 na-
tuurlijk een van de meest zwarte 

bladzijden uit haar lange geschiede-
nis. Na een vergissingsbombarde-
ment van de geallieerden op 22 febru-
ari van dat jaar lag een groot deel van 
het centrum in puin en werd tevens 
het prachtige in neorenaissancestijl  
gebouwde station zwaar beschadigd. 
Hoewel het te herstellen was werd 
het jammer genoeg na de oorlog ge-
sloopt en vervangen door het huidige 
station.
Na hevige strijd werd Nijmegen op 20 
september door de geallieerden bevrijd 
maar bleef nog maanden in de frontlinie 
liggen. Het duurde nog tot het voorjaar 
van ‘45 voordat de laatste Duitse grana-
ten ontploft waren.
Het najaar van 1944 was afschuwelijk: 
bijna elke dag was er luchtalarm en 
werd er geslapen in de schuilkelders. 
Zo ook voor de bewoners van de 
Zeeheldenbuurt.

In de kapok- en bedverenfabriek van 
de firma Aarsen & van Gelder aan de 
Ruyterstraat 173 was een schuilkel-
der ingericht voor de bewoners van 
de wijk. Ook was er een opslagplaats 
voor 80.000 kilo aardappelen. Op de 
avond van de 2e oktober trokken zo’n 


