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Wijkblad voor Bottendaal verschijnt 6
keer per jaar en wordt huis-aan-huis
bezorgd op ca. 2000 adressen.
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Croonen; Lucas van Houte; Jenny
Theirlynck; Gert Olthuis; Anne-Marie
van der Straaten; Tom van Zantwijk

Fotografie:
Willemien Geboers
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Buurtkantoor Bottendaal
Burghardt v/d Berghstraat 114
6512 DR Nijmegen
e-mail: dezeeheld@yahoo.com
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www.bottendaal.nl

Het volgende nummer verschijnt in
december 2009. Kopij, liefst digitaal,
uiterlijk 19 november mailen of inleveren
op het redactieadres.

Ons wijkblad wordt uitsluitend bezorgd
bij brievenbussen die níet voorzien zijn
van de nee/nee sticker.

SAMSAM
nieuw en 2e hands

Burghardt vd Berghstraat 86,
Nijmegen – Open: dinsdag t/m

zaterdag van 11 tot 18 uur.

Tevens stomerijdepot
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Door Ans Aerts

Voordat Frans huisarts werd in 1979,
werkte hij twee jaar als studentenarts.

Dat deed hij samen met Broos van Erp.
Frans: “In die tijd vond men het belang-
rijk dat studenten een speciale huisarts
hadden, maar eigenlijk was het werk heel
beperkt. We hielden ons vooral bezig met
voorbehoedsmiddelen en psychologie.”
Broos en Frans besloten toen om zelf een
huisartsenpraktijk te starten. Met nul pa-
tiënten begonnen ze op 15 oktober 1979 in
het souterrain aan de St. Annastraat,
nummer 26a. Na een jaar verhuisden ze
naar de St. Stephanusstraat, nummer 56.

Meer tijd voor archeologie en de krant

Afscheid huisarts Frans Peters
Op 1 oktober stopte Frans Peters als huisarts bij Gezondheids

centrum Bottendaal. Na dertig jaar gaat hij met pensioen.

Vier dagen voordat hij stopt met werken, vertelt hij over

zijn werk als huisarts en zijn plannen voor de toekomst.

“Dat was een benedenwoning met links
van de gang een ‘kamer en suite’ met
schuifdeuren. Rechts was een voor- en
een achterkamer, met in het midden een
wc en een keuken. De administratie zat
vóór de schuifdeuren“, vertelt Frans.
Broos en Frans woonden zelf beurtelings
nog een periode in de ruimte achter de
schuifdeuren, nadat ze gescheiden waren
en woonruimte nodig hadden. In 1983
kwam Lidy Janssen als huisarts bij hen
werken en in 1989 verhuisde de praktijk
naar de De Ruyterstraat, waar het
Gezondheidscentrum nu nog steeds zit.
De praktijk telde inmiddels tussen de
twee- en drieduizend patiënten. De assis-

tentes Trees en Maria wierven Broos en
Frans uit hun vriendenkring.

Pastoor en psycholoog
Frans is inmiddels 62 jaar. In zijn der-

tig jaar als huisarts heeft hij nooit over-
wogen om ergens anders te gaan werken.
“Ik heb in een hartstikke leuk team ge-
werkt. Het feit dat mijn collega’s uit de
praktijk allemaal ongeveer dertig jaar zijn
gebleven of hier nog steeds werken, zegt
natuurlijk heel veel.” Het vak van huis-
arts heeft hij altijd met veel plezier uitge-
oefend. “Als huisarts ben je meteen ook
pastoor, maatschappelijk werker en psy-
choloog. Je moet wel steeds alert zijn. Als
een patiënt met een klacht komt, kan er
ook iets anders aan de hand zijn, zoals
problemen op het werk, in de relatie, of
vervelende gebeurtenissen in de familie
die nooit zijn uitgesproken.

lees verder op
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Dat kan zich uiten in lichamelijke klach-
ten. Dat spel tussen emotie, geest, maat-
schappelijke en sociale factoren en het li-
chaam, vind ik heel interessant.”

Actiebereid
Specifieke Bottendaalse gezond-

heidsklachten heeft Frans in zijn dertig
jaar als huisarts niet ontdekt. Wel heeft
hij ooit met zijn collega’s proberen uit te
zoeken of de Dobbelmanfabriek gezond-
heidsklachten veroorzaakte bij wijkbe-
woners. “Dat hebben we nooit hard kun-
nen maken. We waren toen nogal actie-
bereid en het was in de tijd van de
werkgroep ‘Dobbelman Uit de Wijk’, die
protesteerde tegen de stank en overlast
die de fabriek veroorzaakte.” Wat Frans
in Bottendaal aanspreekt is het feit dat
bewoners actief bij hun wijk zijn betrok-
ken. “En de mix van bewoners vind ik
mooi; mensen van buitenlandse af-
komst, autochtone wijkbewoners die
hier geboren en getogen zijn, studenten,
gezinnen en alleenstaanden.” De wijk is
veel leuker geworden in de laatste der-
tig jaar, vindt hij. “De Schoolstraat en de
Burghardt van de Berghstraat zijn bij-
voorbeeld heel mooi opgeknapt en aller-
lei bedrijven zijn weggegaan of geslo-
ten. De sporthal is naast onze praktijk
gebouwd, het Thiemepark is aangelegd
en het Dobbelmanterrein is mooi opge-
knapt.”

Kleinere agenda
Het echte patiëntenwerk zal hij

gaan missen, denkt Frans. “Maar ik be-
gon wel steeds meer genoeg te krijgen
van alle papieren die ik moest invullen,
onderhandelingen die ik moest voeren
met verzekeraars en allerlei regeltjes
die we kregen opgelegd vanuit het mi-
nisterie. Dat deel van het werk zal ik
niet missen.” Om alvast te wennen aan
de extra vrije tijd die hem te wachten
staat, heeft hij een kleinere agenda ge-
kocht, waar minder afspraken in pas-
sen. Eén van zijn grote hobby’s is ar-
cheologie. “Daar ga ik minstens één dag
in de week aan besteden. Verder houd ik
van vogels spotten en ik vind het heer-
lijk om uitgebreid de krant te lezen. En
met mijn partner en onze 60+kaart voor
het openbaar vervoer ga ik Nederlandse
musea afstruinen.” Heel af en toe zal hij
nog wel eens als huisarts invallen.
“Maar alleen als er iemand met een
dienst omhoog zit. Mijn huisartsenregi-
stratie heb ik in april dit jaar nog voor

vijf jaar verlengd. Dus dat kan nog.” Het
zwarte gat waar hij na zijn werk in zou
kunnen vallen, ziet Frans niet voor zich.
“Wel hoor ik van collega’s die zijn ge-
stopt dat er een bepaalde spanning van
hen afvalt. Omdat je als huisarts altijd
alert moet zijn en geen signalen over
het hoofd mag zien, valt er ineens een
soort spanning weg als je stopt met wer-
ken. In de laatste maanden merkte ik al
dat die spanning minder werd.” Een

aantal van zijn patiënten kent hij al lang
en zal hij niet vergeten. “ Zeker de pa-
tiënten waar ik veel mee heb meege-
maakt tijdens belangrijke gebeurtenis-
sen in hun leven, zoals een ontslag, hu-
welijk, een geboorte of een overlijden,
zullen me bij blijven. Die mensen zal ik
zeker nog wel spreken als ik ze in de
stad tegenkom.” �

4

Even voorstellen: Annoek van der Gouw
Per 1 oktober volgde Annoek van der Gouw, Frans Peters op als huisarts.
Annoek is 33 jaar en heeft drie zoontjes van zes maanden, twee jaar en vier
jaar. Ze studeerde Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. In Nijmegen
volgde ze de opleiding tot huisarts. Ze werkte een tijd als arts in de revalidatie
en de jeugdpsychiatrie.
Annoek woont in Bottendaal. “Ik vind het een heerlijke plek om te wonen en te
werken ”, vertelt ze. Ze ziet het als een grote uitdaging om Frans op te volgen. “Bij
het overdragen van zijn patiënten merkte ik hoe betrokken Frans bij hen is. Het
Gezondheidscentrum is laagdrempelig en de patiënt staat centraal. Dat spreekt mij
erg aan. Het is vrij bijzonder dat er een kwartier per patiënt staat gepland in plaats
van de gebruikelijke tien minuten. En als vragen of problemen meer tijd vragen,
dan kan dat worden geregeld.”
Bottendalers die nog patiënt willen worden van het Gezondheidscentrum kunnen
een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, tel. 024-3234659.

vervolg van
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Hartog & Henneman leek iemand zijn
kauwgom te hebben uitgespuugd! Maar
bij een nadere blik bleek dit gewoon één
van de unieke broches.

Twijfelen of je nu een sjaal of ketting
moet dragen op die speciale gelegen-
heid hoeft niet meer. Annemieke
Broenink ontwierp het 'Spinnenweb',
een sierlijk accessoire die je outfit flat-
teert. Kunstenares Elleke van Gorsel
toonde weer een heel ander soort
sjaals. Deze zijden sjaals leken be-
drukt met heuse schilderijen. En dat
niet alleen, het bleek ook mogelijk te
kunnen dineren boven een dergelijk
bedrukt tafelkleed.

Voor de bewondering van al deze unie-
ke ontwerpen leende de Paraplu-
fabrieken zich uitstekend. Zoals veel
mensen wel weten werd het pand ooit
gekraakt. Maar van een 'krakersfeer'
is tegenwoordig echter geen sprake
meer. Breng dus gewoon eens een be-
zoekje aan de Paraplufabrieken en er-
vaar het zelf! �

De Paraplufabrieken
Van Oldenbarneveltstraat 63A
Nijmegen (nabij NS-station)
www.plu.nl

kleding, schoenen en keramiek lagen
uitgestald. Er heerste een gezellige
sfeer met bevlogen ontwerpers die de
bezoekers enthousiast informeerden
over hun verrassende ontwerpen. Zo
leek de keramiek van Lenneke
Wispelwey bijna aaibaar door de ui-
terst zachte pastelkleuren. En in de
boodschappentassen van Keecie zou je
zo willen wonen, want aan de binnen-
kant verscheen bij opening prompt een
zeefdruk van een woonkamer.

De collectie bestond daarnaast onder
andere ook nog uit etuis in de vorm van
teckels, vogeltjes en varkens. Kettingen
die ergens aan vast blijven zitten als je
bukt? Van Jansen ontwierp kettingen
van rubber gecombineerd met hout,
vast te spelden aan je kleding en zelfs
aan te brengen van hals naar middel.
Over rubber gesproken, op de stand van

Door Jenny Theirlinck

Zowel kunstliefhebbers als mensen die
gewoon gezellig een dagje uit wilden
vermaakten zich uitstekend op de
mode&designbeurs. Naast de mogelijk-
heid om de ontwerpen te bewonderen,
konden de bezoekers ook terecht voor
een drankje, lunch of diner. De organi-
satoren, Olivera Micovic, Chris de Geus
en Janske Megens, zelf kunstonderne-
mers, hoopten dat de ontwerpers de
mensen zouden verrassen met hun ta-
lent. Deze hoop bleek terecht!

Bevlogen ontwerpers met
verrassende ontwerpen

De ruimte waarin de producten lagen
te pronken, oogde als een waar pa-
radijs voor kunstliefhebbers. Leren
etuis, sieraden, tassen, t-shirts, sjaals,

Mode & designbeurs
Paraplufabrieken

Wonen in tassen, kettingen van rubber,
kauwgombroches en spinnenweb sjaals

Voor de derde keer vond in de Paraplufabrieken de

mode&designbeurs plaats. Vijfentwintig veelbelovende ontwer-

pers, waaronder ervaren kunstondernemers en net afgestu-

deerde talenten, toonden in september een heel weekend lang

hun exclusieve producten. De beurs bood voor ieder wat wils,

tegen betaalbare prijzen, voor dames én heren.
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Al drie jaar krijgen brugklassers uit
Bottendaal en andere wijken een extra
steuntje in de rug van een thuismentor
van School's Cool Nijmegen. In 2010 wil-
len wij nog meer leerlingen ondersteu-
nen.
Bent u op zoek naar zinvol vrijwilligers-
werk en kunt u zich inleven in een 12-13-
jarige? Meldt u dan aan!

Tel. 024-3503466
E-mail info@schoolscoolnijmegen.nl of
kijk op www.schoolscoolnijmegen.nl

Op zondag 13 december van 15 .00- 16.45
uur (inclusief pauze) zingt het Nijmeegs
kinderkoor en Enchanté uit Bottendaal
prachtige hedendaagse en nieuwe
kerstliederen in wijkcentrum Burg-
hardt in de Burghardt van de
Bergstraat. De bewoners van Botten-
daal zijn van harte welkom bij deze
kerstzang. (entree is gratis)

Zijn er misschien mensen die op deze
middag een gedicht met een kerst-
gedachte of een winterskarakter willen
voorlezen? Geef je dan op bij:

wilmadrenthen@hotmail.com of
telefoon: 3238002.

Energieactie Gemeente Nijmegen
Doe mee en bespaar €150,- !

Kijk op www.onsgroenehert.nl

Ik ben rolstoelafhankelijk en ik woon aan
de dr. Jan Berendsstraat. Ik zoek drin-
gend mensen die mijn super leuke en lie-
ve chihuahua 's morgens om half 10 en
aan het einde van de avond tien minuten
willen uitlaten. Eventueel is een vergoe-
ding mogelijk.

Hans Verschoor
024-7850129

Oproep aan alle
Bottendalers

Een aantal Nijmeegse jongeren van
Marokkaanse komaf werkt momenteel
hard aan een project dat zich bezig houdt
met de migratiegeschiedenis van Marok-
kanen in Nijmegen.
Een belangrijk onderdeel in die geschie-
denis was de Dobbelmanfabriek in
Bottendaal. We weten dat er veel Marok-
kaanse migranten gewerkt hebben. Maar
hoe waren de werkomstandigheden? Hoe
zag een dagindeling eruit? Welke werk-
zaamheden werden er uitgevoerd?
Hoeveel Marokkanen werkten er? Vragen
waar we met jullie hulp antwoord op ho-
pen te krijgen!
We zijn dringend op zoek naar foto's en
ander beeldmateriaal. Ook mensen die
ons persoonlijk van informatie kunnen
voorzien, zijn van harte welkom.

U kunt contact opnemen via
divalatifa@hotmail.com of bellen: 06 202
69 523 met Latifa Karrouch (namens
werkgroep De Heimweekaravaan)
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Kindercentrum de Vuurtoren wil

uitbreiden met een kinderdagop-

vang. Ze doen dat op hun eigen

grond, het bestemmingsplan

klopt en de bouwvergunning is

afgegeven. Dan kan er toch ge-

bouwd worden, zou je denken?

Zo simpel is het echter niet.

Door Alphons Backx

BSO de Vuurtoren is sinds 2001 geves-
tigd in de voormalige portierswoning

op het Dobbelmanterrein. Omdat een
moskee, gepland naast de portierswo-
ning, niet doorging is de grond door de ge-
meente verkocht aan Rein van de Bos, ei-
genaar van de Vuurtoren. Hij wil nu zo
snel mogelijk starten met het kinderdag-
verblijf en heeft daartoe een bouwaan-
vraag ingediend bij de gemeente. Deze
voorziening zal, zo zegt hij, niet langer
dan vijf jaar blijven staan. De keuze voor
een tijdelijke bebouwing is bewust, omdat
hij snel wil starten. Ook heeft hij toezeg-
gingen van Talis gekregen dat zijn kinder-
dagverblijf permanent gevestigd kan wor-
den in de nog te bouwen Talis/Castella-
toren. Dit is zo overeengekomen omdat
Talis niet wil dat er nu nog gebouwd
wordt op het terrein. De Vuurtoren is te-
vreden met deze (toekomstige) oplossing.

De vergunning voor de tijdelijke bebou-
wing is verleend zonder toetsing aan de ei-
sen van welstand. Dit kan omdat de ge-
meente verzuimd heeft om deze aanvraag
binnen de daartoe gestelde wettelijke ter-
mijn te beoordelen, deze vergunning is dus
van rechtswege automatisch verleend.

Een aantal omwonenden is daar uiter-
aard erg boos over. Zij zien zich voor het
voldongen feit geplaatst dat er in een
duurzaam ontworpen omgeving, door een
fout van de gemeente, toestemming is om
iets neer te zetten wat helemaal niet in
overeenstemming met de omgeving hoeft
te zijn. Het mag zelfs de afmetingen heb-

Soap op het Dobbelmanterrein?

Uitbreiding Kindercentrum de Vuurtoren

ben die aanvankelijk voor de moskee be-
doeld waren. We hebben het dan over een
hoogte van 12 meter. De architect van het
project heeft in een protestmail laten we-
ten dat er ook voor tijdelijke doeleinden
kwalitatief hoogstaande mogelijkheden
zijn en het te betreuren dat daar niet voor
wordt gekozen. De Vuurtoren hoeft ech-
ter over het uiterlijk geen verantwoording
af te leggen aan de omwonenden.

Een aantal Verenigingen van Eigenaren
van het Dobbelmancomplex hebben be-
zwaarschriften ingediend waarin vanuit
verschillende invalshoeken geprobeerd
wordt de van rechtswege verleende ver-
gunning alsnog ongedaan te maken. Zo
vreest men onder andere dat door deze
bouw de waarde van hun appartementen
zal dalen. Men ervaart verlies van woon-
genot nu er zoiets onarchitectonisch in
hun omgeving neergezet wordt; het uit-
zicht bedorven en/of belemmerd door
‘containers’. Maar ook dat zij ten tijde van
de koop niet op de hoogte gesteld zouden
zijn van mogelijke bebouwing na de pro-
jectrealisatie. En dat voor een project wat
in nauw overleg met de omwonenden tot
stand is gekomen en waar de gemeente zo
graag mee pronkt. Inmiddels heeft een
aantal omwonenden de voorzieningen-
rechter gevraagd om de Vuurtoren te
sommeren te wachten met bouwen totdat
alle bezwaren afgehandeld zijn. Hierover
is namens het comité Omwonenden
Dobbelman Dwarslplein in mei al een
brief geschreven aan de Vuurtoren.

Op korte termijn zal de voorzieningenrech-
ter een uitspraak doen in deze zaak.

Uitkomst kan zijn dat de Vuurtoren mag
starten met het bouwen op basis van de
verleende bouwvergunning, of dat de
Vuurtoren gesommeerd wordt te wachten
tot alle bezwaren zijn afgehandeld of dat de
hele procedure opnieuw moet. Het is dus
spannend wat de rechter hiervan vindt.

Ondanks de komende uitspraak van de
voorzieningenrechter heeft de Vuurtoren
op 28 september jl. een informatiebijeen-
komst gehouden. Buiten was met afzetlint
duidelijk gemaakt wat de contouren zullen
zijn van de tijdelijke voorziening. Enkele
omwonenden blijven tegen elke tijdelijke
uitbreiding vanwege de aantasting van de
architectuur. Een permanente oplossing
wordt minder bezwaarlijk gevonden om-
dat die in ieder geval getoetst wordt aan de
omgeving. Anderen kunnen leven met een
aangepast plan dat deels tegemoet komt
aan de bezwaren. Hoe deze verhoudingen
liggen is op basis van deze bijeenkomst
niet vast te stellen, de aanwezigen gaven
aan niet namens alle omwonenden te kun-
nen spreken. Er waren een 10-tal belang-
stellenden, waaronder twee leden van de
BOB. (Die inmiddels ook in een brief aan
B&W een reactie vragen omtrent deze be-
denkelijke gang van zaken).

Wat de voorzieningenrechter besloten
heeft en de reactie van de gemeente,
leest u een volgende keer. En zijn de ar-
gumenten van het comité Dobbelman
Dwarsplein wel die van alle omwonen-
den? En komt die Castellatoren er wel of
niet? Wordt het een soap? De cliff-
hangers zijn er al. �

foto: Willemien Geboers
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Door Frans Croonen

Zeep
In 1854 kocht de Duitser Johann

Peter Dobbelmann voor zijn twee zonen
zeepziederij ‘Het Anker’ aan de Lange
Brouwerstraat. De onderneming, ge-
noemd naar het scheepsanker in de
voorgevel, was destijds de eerste in
Nijmegen die over een stoommachine
beschikte. Het ging de firma voor de
wind, en in 1880 werkten er zestig men-
sen. De familie Dobbelmann (na de
Tweede Wereldoorlog verdween de
tweede –n) zou generaties lang een
voorname rol spelen in de Nijmeegse
culturele en politieke elite. Hun kapitaal
ondersteunde lange tijd ‘De Gelder-
lander’, ze richtten woningbouwvereni-

ging ‘Hulpbetoon’ op, zetten zich in voor
de spoorverbinding met Kleef, en waren
decennia lang lid van de Gemeenteraad,
Provinciale Staten en zelfs de Eerste en
Tweede Kamer.

Op 28 augustus 1895 brandde de zeep-
fabriek aan de Lange Brouwerstraat
tot de grond toe af. Men besloot het
nieuwe bedrijf niet in de krappe bene-
denstad te herbouwen, maar te ver-
plaatsen naar een ruimere omgeving.
En zo kwam ‘de Dobbelman’ naar
Bottendaal, waar hij meer dan hon-
derd jaar prominent aanwezig zou
blijven. Beroemd om zijn zeepproduc-
ten, berucht om zijn overlast die me-
nig Bottendaler nog in het geheugen
gegrift staat.

Door het steeds maar uitstellen van de sloop van de vestingwerken was

de Industriële Revolutie van de negentiende eeuw aan Nijmegen voorbij

gegaan. De grote industrie liet onze stad links liggen. Na de ontmanteling

werden er geen pogingen gedaan om die schade in te halen. De stadsuitleg

werd hét gezicht van het nieuwe Nijmegen: groen en schoon.

Alleen in Bottendaal pakte het anders uit. In het najaar van 1895 werd

de leegstaande margarinefabriek aan de toenmalige Graafsestraat door

de firma Dobbelman betrokken. Het zou niet de grootste maar wel de

bekendste fabriek van Nijmegen worden.

Bottendaalse bedrijvigheid
Fabrieken in een woonwijk??

Nog meer bedrijvigheid
Er was echter al eerder sprake van

Bottendaalse bedrijvigheid. In 1887 was
de groots opgezette boekdrukkerij van
Frederik Thieme geopend aan de Van
Goorstraat. Thieme had eerder zijn huis
met boekwinkel op de Grote Markt ver-
kocht. Zijn opa had dit pand en het be-
drijf in 1821 overgenomen van de beken-
de familie Van Goor. Als eerbetoon aan
dit roemrijke geslacht vroeg hij de ge-
meente een straat naast de drukkerij
naar hen te vernoemen, wat ook gebeur-
de. Ook de firma Van Gend en Loos, die
zich later aan de Dr. Jan Berendsstraat
zou vestigen, vormde lange tijd een be-
langrijk onderdeel van het economische
gezicht van onze wijk.

Verdwenen
Inmiddels is honderd jaar later

alle industriële activiteit uit onze wijk
verdwenen. Niemand zou nu nog op
het idee komen om fabrieken in een
woonwijk te plaatsen. Volgende keer
blijven we nog even in 1895. In mei
van dat jaar werd Bottendaal vereerd
met hoog bezoek dat maar liefst zes
dagen lang in onze wijk logeerde. In
een van de deftigste hotels die
Nijmegen destijds rijk was. �

Augustus 1895: de restanten van
de uitgebrande Dobbelmanfabriek
in de Lange Brouwerstraat.
Bron: www.noviomagus.nl

De nieuwe Dobbelmanfabriek in Bottendaal Bron: www.noviomagus.nl


