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op bezoek bij PE€ Driemastes
foto: José Ververda

rechtsboven,
rechts midden en hiernaast:

De eerste editie van het Vondelfestival
foto: Willemien Geboers

Heeft u een mooie ‘Bottendaalse’ foto die u met ons wilt delen? Laat het ons weten.
En wie weet ziet u uw foto terug in Bottendaal in Beeld.

J
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58 jaar in Bottendaal
“Dit huis is de wereld voor mij”

De heer Duyshart is 84 jaar en loopt nog dagelijks de trappen op en af

in zijn woning. Met een stok als hulpmiddel gaat hem dat redelijk goed af. Hij is

minder te spreken over de voorzieningen voor ouderen in de wijk:

“Er is hier geen bushalte meer. Ik moet naar het station lopen om de

bus te pakken.”

DoOR BAs JANSSEN

De heer Duyshart woont al 58 jaar
in Bottendaal. Hij heeft de we-
reld en de wijk zien veranderen van-
uit zijn bovenwoning in de Burghardt
van den Berghstraat. Toen de heer
Duyshart lang geleden in Bottendaal
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ging wonen, kon hij gewoon in de wijk
zijn boodschappen doen. Op elke hoek
was een slager, bakker, melkboer,
viswinkel of sigarenzaak te vinden.
Voordat hij in Bottendaal terecht
kwam, woonde hij vanaf 1936 met zijn
ouders in het kantongerecht op de
Oranjesingel waar zijn vader conciér-

Meneer Duyshart

ge was. In de oorlog werd hij toen hij
19 jaar was, opgepakt en in Duitsland
te werk gesteld. Na de bevrijding is
hij als timmerman naar Antwerpen
gegaan en uiteindelijk weer terug-
gekomen om met zijn familie in de
Burghardt van den Berghstraat te
gaan wonen.

Broeikas

Hier is hij nooit meer vertrokken
en woont hier al bijna 60 jaar. Hij heeft
het huurhuis is 1972 gekocht en eigen-
handig verbouwd. Zijn vrouw is 12 jaar
geleden overleden. Hij woont nu met
zijn dochter, die een handicap heeft,
samen in het bovenhuis. “Hier heb



De Burghardt van den Berghstraat aan de kant van de Graafseweg.

ik meer kamers en privacy dan in het
benedenhuis waar mijn zoon woont.
Ik heb genoeg ruimte waar ik mijn
computer heb staan, waar mijn puz-
zels liggen en op het platdak heb een
broeikas waar ik planten kweek. Zo
blijf ik bezig, weet je niet!” Naast zijn
hobby’s gaat de heer Duyshart nog
wel eens uit huis naar het ziekenhuis
of om kennissen te bezoeken. Daarbij
is het vervoer een probleem omdat er
geen bushalte in de buurt is: “De lijn
3 op de Van Trieststraat is verdwenen.
Om de bus naar het Radboud te ne-
men, moet ik naar het station lopen.
Dat is te ver voor mij. Ik moet dan vier
keer rusten. Ik heb de regiotaxi gepro-
beerd maar dat vind ik niks. Dan komt
er zo’n grote bak met vier mensen die
eerst naar Beuningen en Wijchen
moeten. Zo kom je
uren te laat in het
ziekenhuis.”

Buurtbus

Volgens hem
zijn er in de wijk te
weinig mogelijkheden voor ouderen:
“Veel mensen van mijn leeftijd zijn
overleden of vertrokken naar een ap-
partement of een verpleeghuis. Ik wil
in mijn eigen huis blijven wonen.”

“Vroeger was er
meer solidariteit en
gemoedelijkheid”

Een van de wensen van Duyshart is
een buurtbus waar oudere mensen
zoals hij kunnen opstappen om naar
het ziekenhuis of

foto: Martin van Els

delijkheid. Nu is het ieder voor zich.
Buurtbewoners houden geen rekening
meer met elkaar. Als voorbeeld noemt

hij de straat die vroe-

station te gaan. . . ger veel beter bij
Hij heeft contact Tk wil nergens gehouden werd door
opgenomen met de anders heen” de buurtbewoners.
busmaatschappij “Nu blijft de sneeuw

en plaatselijke poli-

tiek, maar tot nu toe is er nog niets
gebeurd: “Zij beloven van alles zoals
bushaltes om de 400 meter, maar er
rijden nog steeds geen bussen in de
wijk. Hier moet echt iets aan gedaan
worden.”

Koffie

Zijn andere wens is dat er meer
voorzieningen zijn voor ouderen in
Bottendaal. Zoals een plek waar je
koffie kunt drinken
en een kaartje kunt
leggen. Hij denkt ook
aan een vrijwilligers-
voorziening die ou-
deren helpen bij het
boodschappen doen.
Wat betreft de contacten en hulp
aan mensen onderling is er volgens
Duyshart veel veranderd in de 58 jaar
dat hij in Bottendaal woont. Vroeger
was er meer solidariteit en gemoe-

op de stoep liggen,
zodat oude mensen er niet over kunnen
lopen.”

Prachtig

Ondanks zijn kritiek blijft de heer
Duyshart in Bottendaal wonen. “Tk wil
nergens anders heen. Ik vind de huizen
in de wijk prachtig en dat geldt zeker
voor mijn huis. Ik heb hier de ruimte, ik
kan hier alles doen wat ik wil. Dit huis is
de wereld voor mij.” ]
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De Vuurtoren

Baken in Bottendaal

Half september was de officiéle opening van buitenschoolse opvang

(bso) De Vuurtoren. De Vuurtoren staat aan het einde van de

Graafsedwarsweg, ingeklemd tussen de nieuwbouw die wordt opge-

trokken op het Dobbelmanterrein.

DooR ANS AERTS

e Vuurtoren bestaat inmid-
D dels zes jaar. De meeste van

de 35 Kkinderen die gebruik
maken van de bso, zijn afkomstig
van basisschool De Driemaster en
wonen in Bottendaal. De kinderen
zijn tussen de vier en twaalf jaar oud.
Rein van den Bos van De Vuurtoren
vertelt: “Ik werkte al een tijd in de
kinderopvang, maar wilde graag voor
mezelf beginnen. Ik was op zoek naar
een geschikt pand om een bso in te
vestigen. In Enschede had ik bso’s
bezocht in woonhuizen en dat vond
ik heel gaaf. Een vriend wees me op
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de oude portierswoning van de familie
Dobbelman, die anti-kraak werd ver-
huurd.” Rein ging kijken en hoewel er
dode muizen lagen en het naar zeep-
poeder rook, werd
hij meteen verliefd
op het huis met z'n
rare hoekjes, kamer-
tjes en spitse dak. In
het deel van het pand waar de bso nu
is gevestigd, stonden vroeger de koets
en het paard. In de ruimte die nu kan-
toor is, lag het hooi en in de keuken
was de bedstee. Rein mocht in het
pand zijn bso vestigen, maar er moest
wel eerst grondig worden verbouwd.
In eerste instantie werd alleen de be-

“De chill-kamer is er”

nedenverdieping opgeknapt. In 2005
kocht hij het pand uiteindelijk van de
gemeente en kwam ook de bovenver-
dieping aan de beurt.

Herriedeel

Kinderen en ook ouders voelen zich
meestal snel thuis in De Vuurtoren,
volgens Rein. Alle ruimtes zijn weer an-
ders ingericht en in leuke, felle kleurtjes
geschilderd. De rode en witte strepen
van de vuurtoren komen terug op de
bovenverdieping. Het gebouw is inge-
deeld in een rustig deel, waar kinderen
kunnen lezen of televisie kijken, een
knutseldeel en een herriedeel, waar ze
kunnen stoeien. Op de Vuurtoren ko-
men ook vijf kinderen van het speciaal
onderwijs: moeilijk
lerende kinderen met
adhd en ook een kind
met een gehoor- en
spraakstoornis. Zelf
liep Rein stage op een reguliere bso
en op een bso voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Die bso’s
zaten samen in één gebouw. Rein: “Ik
vind het leuk om te zien hoe kinderen
uit het reguliere onderwijs omgaan met
kinderen uit het speciaal onderwijs. Ze
krijgen vanzelf mee dat er ook kinderen



zijn die anders zijn. Als Pietje met adhd
dan weer eens in de hoek staat te schel-
den, laten de andere kinderen hem ge-
woon met rust.” Bottendaalse kinderen
zijn heel sociaal, volgens Rein. “Ook de
ouders hebben over het algemeen een
ruime zienswijze die helemaal past bij
onze manier van werken. We hebben
regels, maar die worden in principe sa-
men met de kinderen gemaakt, tijdens
de kindervergaderingen.” Het gaat dan
bijvoorbeeld over hoe lang ze televisie
mogen kijken. Toen de bovenverdieping
werd verbouwd wilden de oudere kinde-
ren daar graag een chill-kamer met twee
grote flatscreens en massa’s computers.
Rein: “Die chill-kamer is er en we heb-
ben ook een aantal computers, maar we
vervullen natuurlijk niet alle wensen.
Kinderen moeten ook knutselen en be-
wegen. Daar praten we dan over.” De
Vuurtoren heeft intensief contact met
de ouders. De lijnen zijn kort en ouders
kunnen Rein altijd mobiel bereiken als
er iets is.

Kindermodeshow

Op De Vuurtoren werken vier be-
roepskrachten en er zijn steeds twee
of drie stagiaires van het ROC aan het
werk. Het ROC verzorgt bovendien

het hele jaar door presentaties en
activiteiten, zoals kindermodeshows,
toneelstukjes en spellenmiddagen.
De visie van De Vuurtoren is: vrije
tijdsbesteding bieden aan kinderen.
“We hebben wel vaste rituelen. Als de
kinderen binnenkomen, eten we fruit
en drinken we ranja. Daarna doet
iedereen wat hij wil en wij houden
dat natuurlijk in de gaten. We gaan
ook vaak naar de
speeltuin en spon-
soren allerlei wijk-
activiteiten, zoals
het Vondelfestival,
de speeltuin en
de bieb”, vertelt Rein. Achter de
Vuurtoren zullen over een tijd oude-
ren komen te wonen. Concrete ideeén
over hoe het contact met de ouderen
zal gaan verlopen, heeft Rein nog niet.
‘Je moet ook dingen laten ontstaan.
Misschien gaan we wel vragen of
ouderen één keer per week een groep
kleintjes willen voorlezen. Of we nodi-
gen ze uit op de Kkoffie en dan laten we
de kinderen de koffie serveren.”

Geweldig
Rein heeft z’n plek helemaal ge-
vonden in Bottendaal. Via een omweg

foto’s: Martin van Els

kwam hij in de kinderopvang terecht.
Daarvoor werkte hij twintig jaar in de
bouw als elektromonteur. Hij kreeg
rugklachten en kwam in de WAO te-
recht. Tijdens zijn revalidatie volgde
hij een elektronicaopleiding en kreeg
vervolgens een baan op de universi-
teit. Een vriendin wees hem er op dat
hij daar in de pauze als overblijfkracht
kon werken. “Ze vond het wel iets voor

mij. Ik was zelf niet

zo overtuigd, maar

“Alles viel op z'n plek” be» toch een keer

mee gaan doen en ik

vond het geweldig.”

Na vier jaar nam hij
ontslag op de universiteit en ging de
opleiding Leider Kindercentra doen.
“En uiteindelijk kwam ik dit pand te-
gen. Ik heb maanden nagedacht over
een geschikte naam. Op een morgen
werd ik wakker en toen wist ik het
ineens: ‘De Vuurtoren’, simpel en her-
kenbaar. Ik had er niet eens bij stilge-
staan dat dat perfect aansloot bij de
‘Zeeheldenbuurt’ en ‘De Driemaster’.
Alles viel op z’n plek.” ]
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Paraplufabriek (De Plu) is een voormalig
fabriekscomplex uit 1889 en maakte deel uit van
één van de eerste industrieterreinen van Nijmegen.

Het was gelegen aan de Bottendaal, de straat die

liep van de Graafsche straat naar het station.

naam al zegt werden in vervlogen tijden voornamelijk

paraplu’s gefabriceerd echter staat op één van de ou-
dere muren ook ‘VELOCIPEDES’ geschreven wat impliceert
dat er voorheen ook een fietsenfabriek in heeft gezeteld. En
inderdaad, na enig zoeken kom ik in de Gelderlander een adver-
tentie tegen uit 1901 waarin een schilder wordt gezocht om voor
het lakken van rijwielen te worden opgeleid. Loon: 20 cent per
uur, locatie: Rijwielfabriek, Bottendaal 63a.
Paraplu’s en parasols waren rond 1900 bijzondere producten, be-
doeld voor de welgestelde klasse. Er kwam veel handwerk aan
te pas om ze te maken. Pas vanaf de 1° Wereldoorlog werden ze
in massaproductie genomen. Friedrich Wilhelm Dickmann was
een Pruisische paraplumaker die in de tweede helft van de 19e
eeuw in Nijmegen inburgerde. In 1889 was de opening van de
‘parapluie fabriek Bottendaal’ van Dickmann-Schnitzler een feit.
Het ging goed met het bedrijf: in de advertentie uit 1902 kun je
zelfs lezen dat ze hofleverancier waren
Rond 1930 heette het ‘Dickmann’s parapluie fabrieken’ en na de
Tweede Wereldoorlog kwam er een confectiepoot bij. Tot eind
jaren zestig heeft de fabriek altijd op volle toeren gedraaid. In
de periode tussen de jaren zestig en eind jaren zeventig is de
fabriek uiteindelijk zonder bestemming leeg komen te staan.
Door zijn verborgen ligging werd het jaren niet opgemerkt door
de kraakbeweging..

N a 1910 werd dit de Van Oldenbarneveltstraat. Zoals de

Het pand werd op 25 juli 1982 gekraakt, sinds 1984 gehuurd en in
1995 aangekocht. Ikzelf heb nog eind jaren tachtig een elektro-
nicawerkplaats mee opgezet ‘draadje los’ genaamd. Maar veel
tijd en kennis om dat draadje weer vast te zetten was er niet!
Anno 2007 biedt de Paraplufabriek als woonwerkpand onderdak
aan zeven bewoners/bewoonsters en achttien activiteiten met
een totaal aantal leden van 50. In de paraplufabrieken zetelen
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onder andere: twee ateliers voor tassen en schoenen,
kapperszaak, tattoo shop, Expo Paraplufabrieken,
communicatiebureau, studio/oefenruimte, motor-
werkplaats, fotostudio, interieurbouwers en een
schilderatelier. Het pand wordt beheerd door de ge-
lijknamige vereniging van bewoners en gebruikers.
De Vereniging de Parapluiefabriek stelt zich het bie-
den van betaalbare woonruimte en het onderbrengen
van sociaal-culturele activiteiten ten doel.

Roemrucht waren de Club Extravaganza feesten die
menig buurtbewoner slapeloze nachten heeft bezorgd.
Hun laatste feest in de Plu werd door bruut politieop-
treden om vier uur ’s ochtends stilgelegd, een hope-
loze en verdwaasde dansmeute achterlatend! In 2007
bestaat De Plu 25 jaar en dat werd op 26 en 27 oktober
gevierd met een receptie voor alle oud leden & bewo-
ners en een groot feest voor eenieder.. Op dit moment
is er een boekje in de maak waarin 25 jaar paraplu-
fabrieken wordt beschreven. Het wordt in beperkte
oplage gedrukt om deze mijlpaal in de geschiedenis
van de woonwerkpanden in Nederland, Nijmegen en
Bottendaal voor eeuwig vast te leggen. |

Wil, met dank aan Bas Aaftink van de Plu
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