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Badmintonnen in Bottendaal
Badmintonclub DVZ zoekt nieuwe leden!

Zin om elke zondagavond een potje te bad-
mintonnen in sportzaal Bottendaal? Dat kan
tussen 19.30 en 21.00 uur. Mail Gert voor
meer informatie: g.olthuis@chello.nl

Zeeheld zoekt bezorgers
De Zeeheld wordt bezorgd door zo’n vijf-

tien vrijwilligers.We zijn op zoek naar nieuwe
bezorgers. Een ‘wijkje lopen’ kost je ongeveer
een uur per twee maanden.Houd je van wan-
delen en wil je je wijk beter leren kennen?
Meld je dan aan als bezorger en stuur een
email naar: dezeeheld@yahoo.com

Vrijwilliger Taalcoachproject
Taalcoaches zijn vrijwilligers die inbur-

geraars ondersteunen bij het leren van de
Nederlandse taal. Het Taalcoachproject van
Vluchtelingen & Nieuwkomers Zuid Gel-
derland (V&NZG) zoekt een vrijwillige me-
dewerker in Nijmegen. Taken: het afnemen
van intakegesprekken met nieuwe taalcoa-
ches en inburgeraars en het regelen en bege-
leiden van de koppels. Mail voor meer in-
formatie naar: ans.aerts@vnzg1.nl of bel:
024-3221177. Website: www.vnzg.nl

Redactieleden gezocht
De redactie van de wijkwebsite www.bot-

tendaal.nl is dringend op zoek naar verster-
king. We hebben behoefte aan enthousiaste
wijkbewoners die op zoek gaan naar nieuws
uit of over de wijk en meewerken aan het
bijhouden en updaten van de website. We
werken met beeld, geluid en geschreven tek-
sten. Fotografen, video-makers, verhalen-
schrijvers, journalisten, columnisten en an-
dere (digitale) creatievelingen zijn van harte
welkom. E-mail: redactie@bottendaal.nl

Snertconcert Colourful City Koor
Het Colourful City Koor repeteert weke-

lijks in de Thiemeloods. In het koor zitten
meerdere Bottendalers.

Op woensdag 16 februari 2011 komt het koor
‘uit de loods’. Vanaf 17.30 uur is er een op-
treden in Bottendaal en kunt u kennisma-
ken met en genieten van het koor. De plek
van het optreden is nog niet bekend. Zodra
dit bekend is, komt er een aankondiging bij
de Thiemeloods. Tijdens het concert verko-
pen koorleden heerlijke zelfgemaakte snert. U
maakt kans op het winnen van twee vrij-
kaartjes voor de voorstelling van het Co-
lourful City Koor op 2 en 3 april 2011 in de
Schouwburg in Nijmegen. Kijk ook op:
www.colourfulcitykoor.com

Word mentor van een
brugklasser!

School's cool Nijmegen regelt mentoren
voor kwetsbare leerlingen. Op die manier
worden de onderwijskansen van deze jon-
geren vergroot. School’s cool is nog op zoek
naar mentoren. Heb je hbo/wo-niveau en
wil je als vrijwilliger twee uurtjes per week
een brugklasser thuis bezoeken en onder-
steunen bij allerlei schoolzaken? School’s
cool biedt zinvol en uitdagend werk. De
mentoren worden gecoacht en ontvangen
een onkostenvergoeding. Voor informatie
en aanmelding: Tel. 024-3503466, e-mail:
info@schoolscoolnijmegen.nl
www.schoolscoolnijmegen.nl

Werklozencentrum Unitas sluit
deuren

Op 1 januari 2011 sluit Werklozencen-
trum Unitas zijn deuren. Vanwege bezuini-
gingen heeft de gemeente besloten de subsi-
die te beëindigen. Unitas is gevestigd in
wijkcentrum Burghardt. De organisatie werd
opgericht in 1976 en behartigde de belangen
van werklozen. Ook organiseerde Unitas cur-
sussen voor Nijmegenaren zonder betaald
werk. Er werkten veel vrijwilligers bij Unitas,
ondersteund door enkele beroepskrachten.
Het bericht van het beëindigen van de subsi-
die kwam niet als een volslagen verrassing.
De afgelopen jaren leefde Unitas steeds in
onzekerheid over het voortbestaan. Nu valt
het doek dus echt op 1 januari. Tot die tijd
wordt bekeken welke andere organisaties ta-
ken van Unitas kunnen overnemen.

Steun voor nabestaanden na zelf-
doding

Iemand in je naaste omgeving verliezen
door zelfdoding is erg ingrijpend. GGz Nij-
megen biedt nabestaanden de mogelijkheid
om hierover met lotgenoten te praten. Maan-
dag 14 februari 2011 start opnieuw een on-
dersteuningsgroep voor nabestaanden na
zelfdoding. Er is ruimte om te praten over ei-
gen ervaringen, steun en herkenning te vin-
den bij anderen en er komen verschillende
thema’s aan bod. Er zijn acht tot tien weke-
lijkse bijeenkomsten, op maandagmiddag
van 15.00 tot 17.00 uur, GGz Nijmegen, lo-
catie Tarweweg 2. Vóór deelname vindt een
kennismakingsgesprek plaats met de bege-
leiders. De kosten bedragen 20 euro.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u
contact opnemen met GGz Nijmegen, Afde-
ling Preventie. Tel: 024-3837870. E-mail: pre-
ventie@ggznijmegen.nl. Kijk ook op:
www.ggznijmegen.nl

Vrijwilligers voor Nijmegen Expo-
seert

Nijmegen Exposeert is een nieuw kunst-
project van Pink Sweater dat plaatsvindt in
diverse Nijmeegse stadsdelen. Wijkbewo-
ners werken hiervoor samen aan een kunst-
project. Nijmegen Exposeert is nog op zoek
naar Bottendalers die hier aan mee willen
werken. Neem voor meer info en aanmel-
ding contact op met: Culturele projectgroep
Nijmegen Exposeert, Michelle de Wit, email:
michelle@pink-sweater.nl Kijk ook op:
www.nijmegenexposeert.nl

Ook een Zeepbel plaatsen??
Heeft u ook een niet-commerciële bood-

schap of oproep voor alle Bottendalers? Plaats
dan een Zeepbel! Mail uw korte tekst naar:
dezeeheld@yahoo.com



De Zeeheld • december 2010 3

De Zeeheld
Wijkblad voor Bottendaal verschijnt 6 keer per jaar en

wordt huis-aan-huis bezorgd op ca. 2000 adressen.

Redactie:

Ans Aerts, Alphons Backx, Frans Croonen, Lucas van

Houte, Rianne Janssen, Gert Olthuis, Anne-Marie van

der Straaten, Roel Winter, Tom van Zantwijk

Fotografie:

Willemien Geboers

Lay-out:

Martin van Els

Redactieadres:

Buurtkantoor Bottendaal,

Burghardt v/d Berghstraat 114,

6512 DR Nijmegen,

e-mail: dezeeheld@yahoo.com,

website: www.bottendaal.nl

Het volgende nummer verschijnt eind februari 2011.

Kopij, liefst digitaal, uiterlijk 27 januari mailen of

inleveren op het redactieadres.

Ons wijkblad wordt uitsluitend bezorgd bij brieven-

bussen die níet voorzien zijn van de nee/nee sticker.

VVrreeddee  iinn  BBootttteennddaaaall
Er verscheen in die tijd een 
leger van platte komedianten en
zwaarlijvige entertainers
dat met wagens vol chocola-artikelen
de grenzen van de wijk overtrok
en heel Bottendaal bezette

overal was het party party
muzikantenkorpsen bliezen hun hoempa’s over de daken
winkels werden vol gezet met troggen plakkerig voedsel
totaalpakketten van geurende objecten 
werden gratis aangeboden
iedereen mocht meespelen

in ons kleine appartement aan 
de van Trieststraat
zaten we ‘s avonds
ons dood te amuseren
met de doorgekookte kant en klaar prak op schoot
uit onze surround-speakerboxen
kwam het gepiep en gedreun van een 
oneindige stroom happy deuntjes 
tijdens lange reclameblokken
(in naam van de liefde en vrede)
dansten we richting de magnetron 

hoera 
nooit meer hongerwinter
nergens klonken nog donderpreken
over de afgejakkerde akkers
de bakker ging een training 
dienstverlenende service volgen

Lucas van Houte 
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Dolly Janssen is nu 

bijna twee jaar direc-

teur van basis school

De  Driemaster. De

Zeeheld vond het tijd

om haar eens te  pol-

sen over haar  ervarin-

gen in Bottendaal.

“Het is zo ont zettend

leuk om op een nieuwe

school te  werken.”

op De Driemaster viel haar bovendien nog
iets bijzonders op. “De kinderen lijken hier
minder te huilen,” zegt ze met een verbaasde
blik. Ze vermoedt dat dit te maken heeft met
de sfeer op school en de hulpvaardigheid die
ze onder Driemaster-leerlingen bespeurt. Een
ander verschil is de wijze waarop de zaken or-
ganisatorisch geregeld zijn op de Botten-

daalse basisschool. “Dat
gaat hier vaak heel in-
formeel en dat past goed
in deze wijk”, zegt Jans-
sen. “Bovendien valt dat
informele extra op als je

jarenlang op een meer formeel georgani-
seerde school hebt gewerkt,” voegt ze er aan
toe. 

In gesprek met Dolly Janssen van De Driemaster

Bottendaalse kinderen huilen minder
DoorGert Olthuis

Hoewel Dolly Janssen in Nijmegen is ge-
boren en getogen, heeft ze nooit in Bot-

tendaal gewoond. Ze kent de wijk vooral uit
haar studententijd in de jaren zeventig: “Toen
bracht ik er veel tijd door.” De ambitie om
leerkracht te worden, kwam voort uit maat-
schappelijke betrokkenheid. Na haar studie
kwam ze al snel terecht in Wijchen. Daar
werd in de wijken Aalsburg en Blauwe Hof
een nieuwe basisschool gebouwd. “Het bij-
zondere was dat het ging om een school waar
katholieken, protestanten en openbaren gin-
gen samenwerken, terwijl de Wijchense be-
volking overwegend katholiek is”,  herinnert
Janssen zich. Ze zou er dertig jaar blijven,
waarvan de laatste twaalf jaar als directeur.

De Driemaster-vacature kwam als geroepen.
“Ik vond dat het na dertig jaar wel tijd was
voor iets anders”, vertelt ze. 

Bottendaalse ouders en kinderen
Over de vraag of er grote verschillen zijn

tussen Wijchen en Bottendaal, hoeft Dolly
Janssen niet lang na te denken. “Wat me op-
valt is dat de ouders in
Bottendaal zo op de wijk
gericht zijn. Ik zie dat ze
erg betrokken zijn bij el-
kaar en dat er een grote
saamhorigheid heerst.”
Ook heeft Janssen de indruk dat er een be-
hoorlijke onderlinge tolerantie is: “Je mag
hier verschillend zijn en denken en dan word
je er niet op aangekeken.” De eerste maanden

”Er is een 
behoorlijke  onder -
linge tolerantie“



De school in de wijk
“Deze school staat zo ontzettend in

de wijk,” zegt Janssen. “Dat zie je bij-
voorbeeld aan het Speeltuinfeest in het
Kraaienest waarmee elk schooljaar wordt
afgesloten en aan de betrokkenheid bij
het Bona Baana festival in het Thieme-
park.” De nauwe verwevenheid tussen
Bottendaal en De Driemaster betekent
dat het heel belangrijk is met wijkorga-
nisaties samen te werken, vindt Janssen.
Ze maakte al kennis met de Bewonersor-
ganisatie Bottendaal (BOB). Ook zocht ze
recentelijk contact met de wijkagent en
de BOB toen groepjes kinderen, waaron-
der leerlingen van De Driemaster, zich
vervelend gedroegen in de wijk. “Samen-
werken en elkaar op de hoogte houden,
biedt kansen op verbetering”, meent Jans-
sen. 

De toekomst van de school
Toen ze voor het eerst De Driemaster

binnenliep, moest Janssen wel even wen-
nen. “Het gebouw is heel sfeervol, maar
kent ook zo zijn beperkingen.” Ze be-
treurt het dat de school niet beschikt
over een grote gezamenlijke ruimte voor
vieringen met alle groepen. Maar een
verbouwing om uit te breiden zit er
voorlopig niet in. “Er is een gemeente-
lijke afspraak dat de bestaande school-
gebouwen in Nijmegen zo optimaal mo-
gelijk worden gebruikt”, verklaart
Janssen. Toch laat ze zich niet dwarsbo-
men door die beperking. De school
heeft op haar initiatief een geluidsin-
stallatie aangeschaft. “Daarmee kunnen
we op kleinere schaal vieringen organi-
seren waarbij kinderen voor andere kin-
deren voorstellinkjes kunnen opvoeren.”
Stiekem mijmert Janssen wel eens over
een groot nieuw Bottendaals schoolge-
bouw, bijvoorbeeld in de spoorkuil.
Haar ideaal zou zijn om daarbij samen
te werken met organisaties zoals BSO
De Vuurtoren en de peuterspeelzaal. Een
andere stille wens van Janssen is een
meer evenwichtige verdeling van kinde-
ren over de groepen. “Nu zijn sommige
groepen heel groot en andere kleiner.
Het fijnste is het als er acht, ongeveer
even grote groepen zijn.” En hoe moeten
de leerlingen die De Driemaster verlaten
om naar de middelbare school te gaan
zich de school herinneren? “Het mooist
is het als ze terugkijken op een fijne, vei-
lige en gezellige tijd”, zegt Janssen zon-
der aarzelen. “En dat ze goede herinne-
ringen hebben aan wat er gezamenlijk
op school is gedaan.” n
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De Driemaster
Midden in de wijk, tegenover de sportzaal
en naast de bibliotheek, is basisschool De
Driemaster gevestigd. Daar krijgen bijna
150 kinderen hun dagelijkse portie on-
derwijs voorgeschoteld. Het merendeel van
de leerlingen woont in Bottendaal. De Drie-
master is een ‘sportieve school’; de kin-
deren krijgen tenminste 1 maal per week
gymles van een vakleerkracht en er zijn bui-
tenschoolse sportactiviteiten. De Botten-

daalse basisschool is een van de 13 Nij-
meegse scholen die onder het bestuur van
de Stichting St. Josephscholen valt. Meer
informatie over De Driemaster is te vinden
op www.dedriemaster-nijmegen.nl. Mocht
u contact willen met Dolly Janssen, dan
kunt u haar een bericht sturen via
info@3mast.nl. 

foto’s bij dit artikel: Willemien Geboers
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DoorAlphons Backx

Bezoek wethouder
Op 5 oktober maakte de BOB kennis met

de wethouder voor wijkzaken Turgay Tankir.
Hij bezocht daartoe de vergadering. Als ca-
deautje zegde hij extra geld toe om speeltoe-
stellen te vervangen in speeltuin het Kraai-
enest. Een leuke binnenkomer. De wethouder
geeft aan één keer per jaar met de BOB te wil-
len overleggen. Tussentijds zijn Eric van Ewijk
en Fons Niehof (gemeente, projectleider Nij-
megen-Oost en in die functie de rechterhand
van de wijkmanager en in eerste instantie het
aanspreekpunt) altijd bereikbaar. Naast na-
tuurlijk Jeannette Stevens als wijkbeheerder.

Overlast
De BOB wil nogmaals benadrukken dat

elke vorm van overlast in de wijk gemeld moet
worden bij Bureau Toezicht van de gemeente,
telefoon 024-329 9910. Hoe meer meldingen,
des te groter de kans dat er echt wat verandert. 

Zaken aanpakken
De BOB heeft daarmee in een korte peri-

ode de communicatie weer kunnen optimali-
seren met de vertegenwoordigers van het ge-
meentelijke apparaat. In de hoop dat we de
komende periode een aantal zaken definitief
aan kunnen pakken, zoals:

l Een oplossing voor de voortslepende affaire
rondom de uitbreiding van Kindercentrum
De Vuurtoren. In het hierboven genoemde
overleg met de wethouder is de toezegging
gedaan dat hij overleg zal hebben met Hanny
Kunst, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling.
Het is voor zowel De Vuurtoren als voor de
omwonenden van belang dat er duidelijk-
heid komt over wat er wel en niet kan.

l De SWON heeft aan omwonenden (bewoners
Dobbelmancomplex) gevraagd of zij voor de
periode van de bouw van de Castellatoren een
parkeerstrip willen gedogen naast het L-ge-
bouw, op het binnenterrein. De BOB onder-
steunt het ‘nee’ van de omwonenden omdat dit
geen oplossing biedt voor het probleem dat
toch eerder om een structurele oplossing
vraagt. Bovendien MOET de Castellastraat au-
tovrij blijven. Onderzocht wordt nu of een

DDee  BBoobb  eenn  ddee  rreeddaaccttiiee  vvaann  
DDee    ZZeeeehheelldd  wweennsseenn  iieeddeerreeeenn  eeeenn

  BBootttteennddaaaallss    22001111  ttooee !!!!

aantal parkeerplaatsen in de Graafsedwars-
straat op bepaalde tijdstippen vrijgemaakt
kunnen worden voor de vrijwilligers van de
SWON. Deze vrijwilligers zijn van vitaal belang
voor het halen en brengen van de ‘klanten’ van
de SWON. Iedereen is het er over eens dat er
een passende oplossing moet komen voor dit
probleem wat in feite veroorzaakt is door Ta-
lis die naar de gemeente wijst en omgekeerd.

l Het parkeerpaaltjesproject.

l Er is inmiddels een ‘hoorzitting’ geweest van
de gemeente met de bewoners van het  Dob-
belmancomplex over de besteding van het

prijzengeld van 25.000 euro van de Gouden
Piramide. De gemeente zal het architecten-
bureau van Marlies Romer vragen om met
een viertal voorstellen te komen waarover
vervolgens gestemd gaat worden.

l Komend jaar zal gestart worden met de
bouw van de Castellatoren. 

l De BOB bestaat, dit jaar nog, 25 jaar (zie el-
ders in deze Zeeheld). We willen hier spe-
ciaal aandacht aan besteden tijdens de
Nieuwjaarsborrel op vrijdag 14 januari
2011 van 20.00-22.00 uur in het Wijkcen-
trum. U bent van harte welkom! n

Het pand van BSO De Vuurtoren Foto: Martin van Els
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DoorWim de Natris

Buurtwerkers kwamen en gingen, wijkra-
den en werkgroepen eveneens. Iedereen

zat wel ergens in of was ergens bij betrokken,
soms lang, soms kort. Een radicaal en zeer ac-
tivistisch wijkblad, opgericht in 1968, toen
nog Kontakt geheten, deed maandelijks verslag
van de gebeurtenissen. Eindelijk in 1981 kreeg
de wijk zijn bestemmingsplan: Bottendaal zou
woonwijk worden. Dat was het begin van de
grote renovaties, het slopen en het bouwen. De
in de wijk actieve groepen hadden natuurlijk
geld en sturing nodig. Beiden ontbraken in
die woelige jaren. Om aanspraak te kunnen
maken op de nodige gelden eiste de geld-
schietende instantie –de gemeente Nijmegen-
dat de wijk een rechtspersoonlijkheid zou

viseert de BOB de gemeente in het kader van
subsidiëring van wijkgerichte initiatieven. Na-
tuurlijk zijn in de loop van de afgelopen 25
jaar heel wat zaken ingrijpend veranderd. Aan-
vankelijk hield de BOB zich vooral bezig met
de renovatie en nieuwbouw op, door sloop
van bedrijfs- en schoolgebouwen, leeg geko-
men terreinen. In 1995 was daarvan ongeveer
70 procent voltooid. Het laatste door de BOB
gecoördineerde grote project ging in 1999 van
start met de open planprocedure rond het
Dobbelmancomplex. De afronding daarvan
vond plaats in 2006 en daarmee zou je kunnen
zeggen, dat de wijk voltooid was. Niets is min-
der waar: Bottendaal is nooit af, zoals ook een
stad nooit af is. Als we de leefbaarheid van de
wijk in de toekomst willen blijven handhaven
en verbeteren zal de BOB in welke vorm dan
ook hard nodig zijn. 

Versterking
Of de BOB de volgende 25 jaar zal blijven

bestaan? Ik hoop het, maar dat hangt af van
het aantal vrijwilligers. Door het vertrek van
een aantal leden is de bezetting bij het 25-ja-
rig bestaan minimaal. Om slagvaardig te kun-
nen blijven handelen heeft de BOB dringend
versterking nodig.  Help mee om je eigen leef-
omgeving te garanderen en te verbeteren. Bot-
tendaal is het waard! n

moeten hebben in de vorm van een stichting
of vereniging, zodat individuen niet meer op
hun persoonlijk daden aangesproken konden
worden. In dat licht werd op 29 november
1985 de Stichting Bewoners Organisatie Bot-
tendaal opgericht, die natuurlijk al snel BOB
genoemd werd.

Dobbelmancomplex
Het doel dat de BOB zich 25 jaar geleden

heeft gesteld: ‘het verbeteren van de leefbaar-
heid in de wijk Bottendaal te Nijmegen’, is tot
op de dag van vandaag onveranderd geble-
ven. Ook de manier waarop dat doel bereikt
moest worden, is in al die jaren niet wezenlijk
veranderd. Nog steeds signaleert, stimuleert,
adviseert, participeert en informeert de BOB
in allerlei zaken die de wijk aangaan. Ook ad-

Vijfentwintig jaar Bewoners Organisatie Bottendaal

Bottendaal  is  nooit  af
Vanaf eind jaren zestig was Bottendaal in de greep van 
grote maatschappelijke veranderingen. Bewoners namen
het heft in handen; weg met de vervuilende en overlast
 veroorzakende bedrijven, Bottendaal moest een 
aangename woonwijk worden voor iedereen. 

De redactie van Kontakt, met  Wim de Natris (achterste rij in het midden).
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Door Roel Winter

Hanny doet open. Ze ziet er net zo
krachtig uit als mijn moeder van 83.

Hanny is 81. “Mijn man, Theo, is even een

boodschap doen”, zegt ze als we aan tafel
gaan zitten. De koffie staat al klaar en op de
salontafel ligt een stapel fotoboeken te
wachten. Na de koffie met een koekje brandt
Hanny los. Over vroeger. Over de Zeehel-

denbuurt en de Piet Heinstraat waar ze
vanaf haar geboorte in 1929 tot 1954 op
nummer 64 heeft gewoond. Haar verhaal
begint zo’n beetje in de crisisjaren. 

Jeugd
“Als kleuter ging ik naar de ‘bewaar-

school’ en daarna naar de ‘lagere school’ aan
de De Ruyterstraat. Het schoolplein lag toen
tussen de school en de paraplufabriek (waar
nu de sporthal staat). Waar nu de speel-
plaats is, was toen de schooltuin. In de klas
kon je vaak het geluid van de machines in de
paraplufabriek horen. Ze zat in de klas van
juffrouw Rief, die woonde in de Pontanus-
straat. “De Piet Heinstraat en andere straten
waren geweldig om te spelen. Auto’s waren
er nauwelijks. Aan het hekje voor ons huis
bonden we een touw met het draaihekje
open, dat was onze schommel. We speelden
op straat: hoepelen, landje veroveren en ‘bril
scheer of mes’.”

De Zeeheldenbuurt
“De Zeeheldenbuurt was een buurt waar

zowel fabrieksarbeiders woonden als hand-
werklieden en detaillisten.” Hanny herinnert
zich nog goed kruidenier Wanders in de Jan
van Galenstraat, de groenteboer en kruide-
nier in de Van Heemskerckstraat en de oud-
ijzer handelaar Ton Prudon. “Ach, er waren
toen nog veel meer winkels en kleine bedrijf-
jes. Maar het waren magere jaren”, zegt Hanny.
“In die tijd was er voor ons nauwelijks snoep,
chocola of limonade. We waren zuinig met
alles, de kachel kon echt niet altijd branden. Ik
ging wel kolen schooien bij het rangeerter-
rein. Maar, zo arm als in de Benedenstad had-
den de meesten het niet in de Zeeheldenbuurt.
Dat was bittere armoe. Ja, de verschillen waren
groot tussen ‘het volk uit de Benedenstad, wij
van de Zeeheldenbuurt, de mensen in Altrade
waar mijn schooljuffrouw Rief woonde en ‘de
lui van Het Singel’ zoals we de welgestelden
van de singels noemden.” 

Vrijwillige brandweer
“Mijn vader was timmerman en werkte

in de loop der jaren voor meerdere aanne-
mers/bouwbedrijven. Daarnaast was hij lid

van de vrijwillige brandweer. Ik weet nog
goed dat bij ons in huis iedere dag om half
een de ‘brandschel’ rinkelde, bij wijze van
test. Rinkelde hij op een andere tijd dan was
er ergens brand geconstateerd. Als mijn va-

Herinneringen aan Bottendaal

Piet  Heinstraat  64

Hanny Schoonwater voor haar geboortehuis aan de Piet Heinstraat 64.

Op een zaterdagochtend om tien uur, “want dan heb 

ik daarna nog wat aan de ochtend”, aldus Hanny –nou,

mooi niet want ik ging pas om een uur ’s middags weer 

weg – (RW),  bel ik aan bij Hanny Schoonwater aan de

Hatertseveldweg. 

”In die tijd was er
 nauwelijks snoep,
chocolade 
en  limonade“
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der dan niet thuis was, dan gingen wij op
zoek naar hem om hem te waarschuwen.
We hadden geen telefoon. Mijn vader
moest dan eerst naar huis om zijn brand-
weerpak plus helm aan te trekken. Op de
fiets reed hij dan naar wat nu de Thieme-
loods is. Aan de zijkant aan de De Ruy-
terstraat zat een deur waarachter het
brandweerkarretje met slangen en stand-
pijp stond. Dit heette het brandweer-
huisje. Binnen stond een schoolbord waar
dan opgeschreven stond wáár de brand
was. Het brandweerkarretje was dan vaak
al meegenomen naar de brand zodat mijn
vader er op de fiets naar toe kon.”

Oorlog
“Toen kwam de oorlog. Ik ging toen

als een van de weinigen uit de buurt naar
de Mulo. In de oorlog moest iedere aan-
nemer werkvolk leveren voor werk in
Duitsland. Zo ook het bedrijf waar mijn
vader voor werkte. En jawel hoor, hij werd
aangewezen maar nam gewoon ontslag.
Daarna is hij gaan werken aan de bouw
van een bunker bij de Molenpoort. Daar-
door kon hij uitzending naar Duitsland
voorkomen. In de oorlog ging mijn moe-
der vaak met de trein richting Oss om daar te voet bij boeren
langs te gaan. Ze ruilde dan spullen die mijn vader als tim-
merman had gemaakt tegen voedsel. De oorlog had voor mij
een bijzonder einde. In augustus 1944 vertrok ik voor een va-

kantie van een
paar weken naar
Zeeland. In sep-
tember 1944 be-
gon echter de na-
tionale
spoorwegstaking,
om de Duitsers te

hinderen. Ik kon daardoor niet naar huis. Pas op 31 januari
1945 besloot ik het er op te wagen om met een vrachtwagen
mee te rijden naar Nijmegen. Dat lukte, en dus een half jaar na
vertrek was ik weer thuis in de Piet Heinstraat.”

Verhuisd
“Na de oorlog, in 1946, ben ik als telexiste-telefoniste gaan

werken bij de gebroeders van Campen, een ijzerhandel aan de
Arend Noorduijnstraat. Ik heb daar gewerkt totdat ik ging
trouwen in 1954. We zijn toen ook verhuisd, weg uit de Zee-
heldenbuurt, naar dit huis aan de Hatertseveldweg. Na twee
jaar kregen we ons eerste van vier kinderen. Mijn ouders heb-
ben nog tot 1976 in het huis in de Piet Heinstraat gewoond.”

Inmiddels is haar man thuisgekomen; met de auto. Hij is 86 jaar.
Hanny vertelt dat ze nog altijd met de auto voor een vakantie
naar Oostenrijk heen en weer rijden. Ja, ik moest het drie keer
horen voor ik zeker wist dat ze toch echt niet Oisterwijk in Bra-
bant bedoelden. Ik bedoel maar!                                                         n

1954, vader en moeder Schell, bij het trouwen van Hanny in 1954

Moeder Schell met Hanny en haar broer Wim voor de Piet Heinstraat 64, in 1934 of 1935.

”Bij ons in huis
rinkelde iedere dag 
om half een 
de brandschel“
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In De Zeeheld van april

2010 heeft u al kunnen

lezen, dat de ROC Plaza, die

de gehele begane grond van

het opvallende ROC-

gebouw aan de

Campusbaan vlakbij het sta-

tion beslaat, een

ontmoetingsplaats wil zijn

voor leerlingen, docenten en

personeel van het ROC,

maar zeker ook voor buiten-

staanders. Sinds kort is er

ook een voetgangers -

oversteek. Deze maakt het

mogelijk het gebouw, en dus

de Plaza, direct en zonder

om te hoeven lopen te betre-

den via de aan de busbaan

gelegen hoofdingang. Hier-

door zijn bereikbaarheid en

toegankelijkheid dus nog

verder  verbeterd. 

Leerbedrijf richt zich ook op bezoekers

ROC Plaza, midden in de samenleving
leerbedrijven die binnen ROC Nijmegen actief
zijn. Een leerbedrijf is een door studenten ge-
rund bedrijf of een bedrijf, opgezet en begeleid
door ROC Nijmegen, waar studenten hun sta-
gewerkzaamheden uitvoeren. In dit bedrijf
werken en leren studenten in een praktische en
zeer realistische situatie. Zij beoefenen tijdens
hun opleiding eigenlijk al hun toekomstig be-
roep.

Leerbedrijven
Het ROC, en dus zeker ook de ROC Plaza,

willen midden in de samenleving staan, en
nog nadrukkelijker onderdeel uitmaken van
het dagelijks leven in Nijmegen en in het bij-
zonder van Bottendaal. Vanwege die wens om
te integreren in de wijk heb ik een afspraak ge-
maakt met Wendy Gertsen, van de afdeling
Communicatie en Marketing en Noor van
Velthoven, Plaza manager. Zij vertellen mij
over de vele initiatieven en mogelijkheden van
en op de Plaza en het ROC als geheel. Bezoe-
kers kunnen nog steeds gebruik maken van de
producten en diensten van de verschillende

Door Tom van Zantwijk

Docent van het jaar
Het ROC en de ROC Plaza staan midden in

de samenleving. Er gebeurt van alles in het
ROC en op de Plaza. Zo is kort geleden Jose
Jansen-Gulen, die aan het ROC is verbonden
als docent aan de opleiding tot Juridisch Me-
dewerker/Medewerker Bank en Verzekeren,
tijdens de feestelijke verkiezing van ‘De Le-
raar van het Jaar 2010’ verkozen tot winnaar
voor het middelbaar beroepsonderwijs. Dat
is een grote felicitatie waard, zowel voor Jose,
haar leerlingen als het ROC.

Foto: ROC Plaza

vervolg op pagina 11
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Probst Administratief is een kleinschalig
 administratiekantoor in Bottendaal.

U kunt bij ons terecht voor:

– alle soorten belastingaangiften particulier én

 ondernemer. 

– belastingadvies op maat, 

– bedrijfsadministratie en boekhouding

– uw persoonlijke administratie

Stijn Buysstraat 40 | 6512 CR Nijmegen

t: 024 323 00 99 | m: 06 45 32 45 27 

info@probstadministratief.nl

belastingconsulentnummer 580 338

Brood en banket
Zo kan er op de Plaza van maandag tot en met vrijdag ge-

luncht, en van maandag tot en met donderdag worden gedi-
neerd. In de aanloop naar Kerstmis zijn er speciale kerstlunches
en kerstdiners. In week 50, de laatste week voor de kerstvakan-
tie, staat het restaurant in het teken van de Kerst. Voor de bij dit
thema behorende kerstlunches en –diners moet wel apart wor-
den gereserveerd. In de bakkerij werken studenten van de bak-
kersopleiding onder professionele begeleiding. Bijna dagelijks
wordt in de eigen bakkerij brood en banket gebakken en in de
winkel verkocht, ook weer door studenten.
Het ROC biedt ook mogelijkheden aan mensen van buiten het
ROC om evenementen te organiseren. De enige voorwaarde is
dat het evenement op de een of andere manier aan een leerop-
dracht kan worden gekoppeld. Deze leeropdracht kan in over-
leg met de ROC Plaza worden gedefinieerd. Daarnaast is het mo-
gelijk om ruimtes in het ROC te huren, maar alleen als de
verhuur een structureel karakter heeft. Voor incidentele verhuur
van ruimtes zijn in principe helaas geen mogelijkheden.

Raadpleeg de website van het ROC, www.roc-nijmegen.nl, en
de pagina’s van de ROC Plaza, www.roc-nijmegen.nl/orga-
nisatie/roc-plaza, voor een opsomming en beschrijving van
de diverse leerbedrijven, openingstijden, evenementen en
contactinformatie. n

vervolg van pagina 10

Adverteren in De Zeeheld...
De hele wijk binnen uw bereik!

Met een advertentie in De Zeeheld bereikt u simpel

en voordelig bestaande én nieuwe klanten in de

buurt. De Zeeheld verschijnt zes keer per jaar en

wordt huis aan huis bezorgd op meer dan 2000 adres-

sen in Bottendaal.

Interesse? Mail dan naar
dezeeheld@yahoo.com
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van 1929, zou het familiebedrijf uiteinde-
lijk de das om doen.  De fabriek, in 1924
opgegaan in de ‘N.V. Nijmeegsche Para-
pluiefabriek v.h. Koninklijke Parapluiefa-
briek E. Meulenberg & Zonen’, vroeg in
1931 surseance van betaling aan. Het be-
drijf ging volgens achterkleinzoon R. Meu-
lenberg, ‘met opgeheven hoofd’ ten onder.
En niet helemaal overigens. Aan de Am-

sterdamse Nieuwendijk runt Edmund
Schoth anno 2010 nog steeds de parapluie -
 winkel die zijn betovergrootvader, destijds
getrouwd met een dochter van Meulen-
berg, er in 1892 opende. 

Maertens
Na het faillissement van de parapluie-

fabriek wisselde het pand van eigenaar.  In
1933 werd het door  schoenfabriek Femina
betrokken, maar ook die ging in 1936 fail-
liet. Volgens een adresboek uit 1940 deed
het pand aan de De Ruyterstraat dienst als
“Hulpkazerne”. De firma Maertens nam
pas omstreeks 1950 haar intrek in het fa-
brieksgebouw dat in 1982 werd gesloopt.
Veel later dan de huidige gedenktegels in de
sporthal doen vermoeden.

Kentering
Nijmegen blaakte in 1913 nog van het

optimistisch vooruitgangsdenken dat heel
Europa beheerste. Bedrijven schoten als
paddenstoelen uit de grond, het toerisme
bloeide, en de stad breidde steeds verder
uit. Daaraan zou in 1914 met het begin
van de Eerste Wereldoorlog een einde ko-
men. Nederland bleef neutraal in dit con-
flict, maar dat wil niet zeggen dat er niets te
merken was van het oorlogsgeweld in de
landen om ons heen. Zelfs in Bottendaal
zou men de zure vruchten van ‘La Grande
Guerre’ plukken. Daarover leest u de vol-
gende keer meer. ¶

H J 
Maertens of Meulenberg??

Een speurtocht in de De Ruyterstraat

De entree van de parapluiefabriek in de 

De Ruyterstraat bij het gouden jubileum in

1925. Bron: RAN

Directeuren Jan en Huub Meulenberg poserend met echtgenotes in de hal van de Bottendaalse

fabriek in 1925 bij het gouden jubileum. Bron: RAN 

Door: Frans Croonen

Nadat de confectiefabriek Maertens aan
de De Ruyterstraat in 1982 was ge-

sloopt, werden de tegeltableaus uit de oude
voorgevel eerbiedig verwerkt in de sporthal
die later op de opengevallen plek verrees.
‘Wie het oude niet eert, is het nieuwe niet
weerd’ voegt een gedenktegel uit 1985 bijna
bestraffend toe. Maar begon dat ‘oude’ niet
eerder op die plek dan de fabriek van Maer-
tens? En wat staat er eigenlijk op die tableaus?
Op speurtocht in de De Ruyterstraat…

We zagen eerder in deze serie al dat er zich
aan het einde van de negentiende eeuw grote
bedrijven in Bottendaal vestigden. Onze wijk
zat vol bedrijvigheid, wat ook te zien, te ho-
ren en helaas ook soms te ruiken was. In de
‘slipstream’ van de grote jongens Dobbel-
man, ASW en Thieme volgde nog een hele
reeks fabrieken, werkplaatsen en toeleve-
ranciers die het gezicht van Bottendaal de-
cennia lang zou bepalen. ‘Fabriek’ was ove-
rigens vaak een groot woord voor wat in de
praktijk vaak eerder groot uitgevallen werk-
plaatsen waren. Zo ook de parapluiefabriek
E. Meulenberg & Zonen, die op 18 novem-
ber 1913 een gloednieuwe fabriek opende
aan de De Ruyterstraat, na een volgens na-
zaten ‘grandioos personeelsfeest’.     

Bottendaalse parapluies
Deze fabriek was een voortzetting van

die aan de Van Berchenstraat, die in 1855
door Edmond Meulenberg werd gesticht.
Aan de Stikke Hezelstraat bezat de firma
lange tijd een winkel. En niet alleen daar,
maar ook in andere steden. De tableaus die
u nu in de zijgevel van de sporthal ziet zijn
de stadswapens van de overige steden waar
de Bottendaalse parapluies van Meulen-
berg werden verkocht: Rotterdam, Den
Haag, Zutphen en Amsterdam.        

Failliet
Het ging de familie Meulenberg lange

tijd voor de wind, en hun parapluies gingen
de hele wereld over. In 1908 werd het be-
drijf het predicaat ‘koninklijk’ verleend.
Ook die eervolle vermelding ziet u terug in
de gevel van de sporthal. De internationale
financiële crisis, volgend op de beurskrach


