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130 kinderen waanden zich in de

 laatste week van de zomerva-

kantie in het Wilde Westen: het 

thema van het bouwkamp 2007. In 

drie dagen bouwden ze samen met 

vaders, moeders, opa’s en oma’s in 

speeltuin ’t Kraaienest Bottendaal 

Village. 

Saloon, jail of paard en wagen: het was 
er allemaal te vinden. Zelfs de onop-

houdelijke regen op de laatste dag kon 
het enthousiasme niet temperen. Een 
geslaagd bouwkamp, mede mogelijk ge-
maakt door de vele sponsors. En natuur-
lijk door de vrijwilligers, die bij deze alle 
kinderen graag willen uitnodigen voor het 
bouwkamp 2008. n
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In 1973 kopte De Gelderlander ‘Fout bij Dobbelman Zeepfabrieken. 

Vet stolt in riool: kelders onder water’. Zeven jaar later werd er zelfs een 

heus anti-Dobbelman-comité opgericht. Zonder al te veel resultaat. Want 

in 1989 schreef de krant ‘Verhuizing Dobbelman is peperduur. Wijk en zeep-

fabriek nog lang samen.’ Dat bleek uiteindelijk anders te lopen. In 1999 was 

er opeens  het bericht dat de zeepfabriek werd gesloten. Acht jaar later trok-

ken de eerste nieuwe bewoners in hun hagelnieuwe patiowoningen aan de 

Biesmanstraat op het voormalige Dobbelmanterrein. Bevalt het?

 DOOR GERT OLTHUIS

In De Zeeheld van april 2006 vertelde 
Dominique, toen nog woonachtig in 

een flat aan de Tromp-
straat, hoe blij ze was 
dat ze in Bottendaal 
kon blijven wonen. Zij 
en haar man hadden 
juist één van de in aanbouw zijnde pa-
tiowoningen gekocht. Op 23 juli zijn ze 
verhuisd. Inmiddels is het een zonover-
goten zondagmiddag in augustus. Joost, 
Dominiques man, vertelt over de drukke 
afgelopen periode en hun nieuwe huis. 
“Het is hard werken, dat verhuizen. We 
zijn wel 2 weken bezig geweest met in- 
en uitpakken”, verzucht hij. Maar daar 
staat tegenover hun ruimte verdubbeld 
is. “Het valt vooral boven groter uit dan 
gedacht”, zegt Joost, “het is ook veel 

lichter dan ik verwachtte.” De patio is 
erg leuk, ‘de vele ramen maken dat je 
een ruim gevoel hebt’. Ook de rust in 
het nieuwbakken, autoloze Bottendaal-

se straatje bevalt 
hem zeer. “Eigenlijk 
woon je aan een 
voetpad,” zegt hij. 
“Met een mooie oude 

steen en mooie putdeksels,” voegt hij er 
tevreden aan toe. 

   Eerste bewoners Dobbelmanterrein

“Dat straatfeest komt er wel”
Teruggekeerd

Harry Arts komt oorspronkelijk 
uit de omgeving van Nijmegen. Halver-
wege de jaren tachtig woonde hij al 
eens in Bottendaal. Toen hij van zijn 
broer hoorde dat er gebouwd zou wor-
den op het Dobbelmanterrein kwam hij 
onmiddellijk in actie. “Het is een ge-
weldige wijk. Ik wilde er graag terug.” 
Hij deed zijn flat aan de Burgemeester 
Hustinxstraat van de hand en kocht een 
patiowoning. “Binnen een half uur was 
het geregeld”, vertelt hij trots. Begin 
juli trok hij er in. Hij houdt van de geva-
rieerde samenstelling van de wijk. Een 
echt straatgevoel is er nog niet, zeggen 
zowel Joost als Harry. “Iedereen is nog 
te druk het huis op orde te maken, dus 
dat is ook nog wat prematuur.” “Maar”, 
glimlacht Harry, “als ik zo wat buren 
inschat, komt dat straatfeest er wel.” n

Biesman?
Lambert Biesman (ca. 1571-1601) was de eerste Nijmeegse Indiëvaarder. 
Hij nam van 1595 tot 1597 deel aan de Nederlandse Oost-Indië vaart. Hij monsterde 
vervolgens, in 1598, aan bij de Magelhaense compagnie van Olivier van Noort.    
Dat liep niet goed af. In 1601 stierf Biesman een vroege dood aan de wurgpaal in 
Manilla, op de Filippijnen.

“Het is hard werken, 
verhuizen”
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De nieuwe Biesmanstraat
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 DOOR: GERT OLTHUIS

Ongetwijfeld zal een aantal ervan het 
wel weer overleven, maar als nu 

een warme en droge periode volgt gaan 
waarschijnlijk veel gehavende exemplaren 
eraan”, schrijft milieudefensie bezorgd in 
haar nieuwsbrief. Wat is de Wilde averuit 
eigenlijk? En waarom is het zo erg dat het 
plantje sneuvelt tijdens het maaien?

De Wilde averuit is een vaste plant die 
langer dan twee jaar leeft. De plant wordt 
maximaal een meter hoog en heeft een 
glanzend bruinrode stengel. De Wilde 
averuit bloeit van augustus tot de herfst 
met gele of roodachtige bloemen. De 
droge, voedselarme kalkhoudende zand-
grond langs spoorlijnen of op duinen langs 
rivieren is voor de plant een ideaal stekkie 
om te groeien. Dat doet de Wilde averuit De plek waar rigoureus is huisgehouden.  foto: Willemien Geboers

Zeldzaam plantje heeft spoorkuil als biotoop

Averuit gekortwiekt
Medio juli wond Milieudefensie 

Nijmegen zich op over het grondige 

maaien van de spoorkuil dat vlak 

voor de vierdaagse plaatsvond. Wat 

is het geval? Dit maaien ging ten 

koste van de Wilde averuit. Van de 

ongeveer 200 exemplaren die de 

spoorkuil rijk was, is er nog maar 

één met stengels met bloemen en 

zaden aangetroffen door medewer-

kers van Milieudefensie.

De Wilde averuit

alleen op het noordelijk halfrond. Maar 
in Nederland steeds minder. De Wilde 
averuit staat dan ook niet voor niets op de 
Rode lijst van planten. Op die lijst staan 
bijna 500 plantensoorten die van nature in 
Nederland voorkomen maar die in aantal 
ernstig achteruit zijn gegaan. De Wilde 
averuit krijgt op die lijst de classificatie 
zzz (‘zeer zeldzaam’) en tt (‘sterk afgeno-
men’). Deze status verklaart het alarme-
rende bericht van Milieudefensie.

Gemaaid
Volgens Alex de Meijer van 

Milieudefensie Nijmegen heeft de ge-
meente Nijmegen (gemeenteraad en 
wethouder) meerdere malen de intentie 

“Af en toe iemand met een 
 zeis is voldoende”
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Zoals jullie misschien 

weten wordt binnenkort ge-

start met de aanleg van het 

Jongeren Speelveld bij het 

Turmac gebouw. Dit wordt 

jullie plek om te sporten en 

elkaar te ontmoeten. 

Het Talud van de Graafsebrug (zijkant) gren-
zend aan het speelveld is nu grijs. Samen 

met jullie wil ik deze grijze muur met Graffiti 
bewerken. Er wordt een Culture Jam georga-
niseerd (datum wordt nog bekend gemaakt). 
De bedoeling is dat jongeren van verschillende 
culturen uit de wijk Bottendaal samen met mij 
de muur een mooie kleur gaan geven. 
Van te voren zullen er twee bijeenkomsten/

workshops worden gehouden om jullie be-
kend te maken met graffiti en om samen tot 
een masterplan te komen om de muur kleur 
te geven.

Is dit iets voor jou? En ben je tussen de 
12 en 18 jaar oud? Kom dan ook naar het 
Vondelfestival op 16 september om kennis 
te maken. Ik sta daar met een expositie van 
Graffiti en geef een workshop. En je kunt jezelf 
inschrijven voor de Culture Jam! n

Jochem van der Weg 
Straatkunstenaar 

Een samenwerkingsproject met 
Wim de Natris - Galerie de Natris en 
Paulien Driessen – IDEE-VISION.
Dit project wordt mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Nijmegen

Wat zegt de 
gemeente?
De gemeente reageert bij monde 
van Dick van Dalen (hoofd wijkbe-
heer), in overleg met Leo Boonman 
(hoofd onderhoud). 
Onder de verantwoordelijkheid 
van de laatste vallen onder meer 
de bestekaannemers aan wie het 
onderhoud wordt uitbesteed. 
Zij betreuren het dat het toch 
weer is fout gelopen met de 
averuit. Intern hebben ze het vol-
gende afgesproken:

1   Het werk aan de spoorkuil is 
bij de aannemer uit het bestek 
gehaald.

2   Zij gaan zich inspannen om, 
samen met de stadsecologe, 
te komen tot een kaart waarin 
deze zeldzame planten zijn op-
genomen. Deze kaart gaat deel 
uitmaken van het bovenwijks 
beheerplan. 

3   Deze bijzondere plekken komen 
in een apart bestek.

4   Ze overwegen om een aantal 
bijzondere plekken op een an-
dere wijze te gaan beheren. Dat 
hoeft niet altijd via aannemers 
te gaan; ook de inzet van vrijwil-
ligers is mogelijk.

Een oproep aan de jeugd van Bottendaal

Culture Jam!

uitgesproken zorgvuldig met de Wilde 
averuit om te willen gaan. Probleem 
is alleen dat er aan die intenties geen 
gevolg wordt gegeven. Deel van dat 
probleem is, volgens de Meijer, dat het 
‘groenbeleid’ onder wethouder Van der 
Meer valt, maar de uitvoering onder 
‘wijkbeheer’ dat in de portefeuille van 
Van Hooft zit. En dat sluit niet altijd even 
goed op elkaar aan. Zo kon het gebeu-
ren dat het bedrijf dat een terrein als 
de spoorkuil onderhoudt (de gemeente 
besteedt dit uit), nogal rigoureus te werk 
ging om de doodeenvoudige reden dat 
men niet goed op de hoogte is van de 
afspraken. De voorlopige oplossing is 
nu dat de spoorkuil ‘uit het geregelde 
beheer wordt gehaald’, meldt De Meijer. 
“Eigenlijk”, voegt hij er aan toe,” hoeft 
zo’n terrein ook helemaal niet zo gron-
dig onderhouden te worden. Af en toe 
iemand met een zeis is voldoende.” n
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Bottendaalse 
welwillendheid
Intussen zijn alle voorbereidingen druk 
gaande. Wat daarbij enorm opvalt is 
de enorm welwillendheid die we in 
Bottendaal aantreffen. Bottendaal heeft  
naast vele vrijwilligers die zich inzetten 
om ons festival te laten lukken ook zo’n 
350 ondernemers waarvan een groot deel 
ons door middel van geld of  professionele 
hulp  ondersteund. 
Deze ondersteuning gaat heel ver. De 
vormgeving bijvoorbeeld wordt door een 
grafisch vormgevingsbedrijf uit Botten-
daal opgepakt waarmee we prachtige 
en kleurrijke posters en folders heb-
ben die we in de laatste week voor het 
festival gaan ophangen en verspreiden. 
Maar ook de vele creatieve artiesten uit 
onze wijk die allerlei activiteiten geheel 
kosteloos voor hen rekening nemen en 
deze op dit moment enthousiast aan het 
uitwerken zijn: muzikanten met zan-
gers, fotografen, animators, straatkun-
stenaar, professionele jongerenwerker, 
enz. Het is niet te doen om hier allemaal 
op te noemen wat de ondernemers nog 
meer doen maar wij zijn er verschrik-
kelijk bij mee. 
Op deze manier vinden de ontmoetingen, 
die wij willen stimuleren, al voor de start 
van het festival plaats. Doordat mensen 
met elkaar samenwerken die dat voor-
heen nog niet deden en iets maken wat 
er nog niet is. 

Onze insteek heeft ook het Oranjefonds 
warm gemaakt en zij hebben zich vierkant 
achter ons festival gezet. Het grootste 
geldbedrag ontvangen wij van hen. Wat 
ons verder een goed gevoel geeft is dat er 
veel ondernemers zijn die ons financieel 
ondersteunen omdat zij enthousiast zijn 
over het idee en het ook het leuk vinden 
dat er aan de ‘andere kant’ van Bottendaal 
iets wordt georganiseerd. Iedereen doet er 
aan mee om dit allereerste Vondelfestival 
te laten slagen. 

Hulp die we nog kunnen 
gebruiken
Wij zoeken nog hulp voor een aantal acti-
viteiten: Heb je interesse om mee te doen, 

Volop genieten van afwisselde activi-
teiten en festiviteiten: muziek en dans, 
verschillende beeldende kunsten, eten 
en drinken. Diverse gevarieerde open-
luchtactiviteiten van en vóór de wijk, 
voor iedereen: jong en oud; om mee te 
doen of gewoonweg lekker op het gras 
te smullen van drankjes en hapjes. 

Het Vondelfestival is dé manier leuke men-
sen uit de wijk Bottendaal te ontmoeten en 
samen dingen te doen. Eén mozaïek van 
inspirerende demonstraties van talenten en 
creativiteit uit de wijk. Het Vondelparkje als 
dynamische ontmoetingsplek. Dat maakt 
het festival uniek. Zorg dat je erbij bent. 
Zeker deze eerste aflevering: een première.

Impressie van het Vondelfestival

Over ruim twee weken start het Vondelfestival op 
zondag 16 september om 14.00 uur in het Vondelparkje.

Houd voor het precieze programma de komende tijd www.bottendaal.nl 
in de gaten en de posters in de wijk.
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Het Vondelpark 

dan ben je meer dan welkom!
l  de aankleding en inrichting van het 

Vondelfestival;
l  iedereen die een gedicht kent en dit wil 

voordragen;
l  jongeren die zich willen aanmelden 

voor de workshop breakdance onder 
begeleiding van een van de beste break-
danceleraren;

l  rappers die het leuk vinden om door een 
geweldige muziekband uit Bottendaal 
begeleid te worden;

l  iemand die de beeld- en geluidsopname 
op 16 september voor zijn/haar reke-
ning zou kunnen nemen;

l  begeleiding van de ‘mozaïekworkshop’ 
voor kinderen.

Bovenal doen wij een beroep op alle ou-
ders om de jongeren te enthousiasmeren 
en zich aan te melden. 

Voor vragen of het aanbieden van hulp 
kun je contact opnemen met Helma 
Boerboom (telefoon 35 66 88 6) van de 
Stichting Vondelfestival. n

NB: in de vorige Zeeheld was het tele-
foonnummer van Helma verkeerd opge-
nomen. Probeer het dus nog een keer als 
je ook toen hebt gebeld.
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Hier en daar een beetje versleten en eigenlijk te klein. 

Het bestuur van speeltuin ’t Kraaienest moet kiezen. Opknappen of vernieuwen? Het 

bestuur gaat voor de laatste optie. Het resultaat? Een prachtig nieuw zwembadje mét 

een speciale naam.

“Het zwembadje was eigenlijk ge-
woon aan vervanging toe. Niet 

alleen vanwege zaken als losse tegeltjes, 
maar ook omdat het badje met een beetje 
mooi weer al snel helemaal vol stroomde. 
We hadden voldoende 
budget, dus de keuze 
was snel gemaakt. 
Een nieuw bad!”, 
vertelt Ron Josten, 
voorzitter van het speeltuinbestuur. De 
zoektocht naar de beste bouwers kan 
beginnen. Offertes worden vergeleken, 
aannemers worden ingehuurd. Zoals 
niet ongebruikelijk bij dit soort projecten 
starten sloop en bouw net wat later dan 
gepland, duurt het allemaal iets langer 
en besteden verschillende vrijwilligers 
flink wat extra uren aan de speeltuin. 

Maar het resultaat mag er zijn. Ron: “Het 
is een mooi badje geworden. Een stuk 
groter, een mooie blauwe kleur en met 
een goed stevig hek er omheen waarop 
lekker gezeten kan worden. Maar dat niet 

alleen: het badje is ook 
duurzaam vanwege de 
keuze voor polyester, 
dat jaren meekan. We 
zijn er blij mee! En ge-

lukkig de kinderen ook. Op die paar mooie 
dagen die we deze zomer gehad hebben, 
is het badje al volop gebruikt.” 

Supervrijwilliger
Besloten wordt om het nieuwe 

zwembadje te ‘vieren’ met een officiële 
opening. Ron: “Al snel ontstond het idee 
om deze gelegenheid aan te grijpen om 
Henk Langen te laten weten dat we al-

les wat hij doet voor de speeltuin erg 
waarderen. Henk is onze supervrijwil-
liger. Hij valt in voor beheerders, hij 
maakt ’s ochtends de poort open en 
hij helpt mee met alles wat er in de 
speeltuin moet gebeuren. Je kunt beter 
vragen wat hij niet voor ‘t Kraaienest 
doet.” Henk wordt vervolgens zorgvul-
dig buiten de voorbereidingen voor de 
opening gehouden. Uiteindelijk staat 
hij nietsvermoedend tussen de aanwe-
zigen. Al snel is het thema van de toe-
spraak van de voorzitter niet langer het 
zwembadje, maar de belangrijke rol die 
Henk in ’t Kraaienest vervult. En dan is 
aan Henk de eer het zwembadje offici-
eel te openen en de naam te onthullen: 
Het Henk Langen Badje! n

Eerbetoon aan Henk Langen

Lekker zwemmen in ‘t Kraaienest

“Je kunt beter vragen 
wat Henk niet voor ‘t 

Kraaienest doet”

Henk Langen opent het nieuwe zwembad
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Henk Langen opent het nieuwe zwembad
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“Heerlijke cafés, gezellige terrassen en prima

eetgelegenheden”, zo typeert een horeca-

vakblad het uitgaansleven van Bottendaal. 

Daar zou ik aan toe willen voegen: swin-

gende festivals en gezellige straatfeesten: na 

een rondje Bottendaal kom je altijd (te) laat 

thuis! 

Onze wijk heeft nooit een alcoholprobleem ge-
kend: al jaren heeft het, buiten het centrum, de 

hoogste kroegdichtheid in Nijmegen. Hoe dat komt 
is in alcoholische nevelen gehuld maar feit is dat de 
gemiddelde Bottendaler een dorstige keel heeft.
Zo’n 50 jaar geleden waren er in de Zeeheldenbuurt alleen 
traditionele kroegen waar vaders na zijn werk nog een pin-
teke ging drinken of een keutje stoten. Bekend in die tijd 
waren ’t Trefpunt (nu restaurant Ankara), de Veiling bij 
het Vondelpark, café Rademakers (nu Maxim) en natuur-
lijk -al vanaf 1910- café de Toekomst in de Ruyterstraat. 
Met de opkomst van de jongerencultuur, eind jaren vijftig 
en de sterke toename van de studenten rond 1970 veran-
derde het café-beeld in Bottendaal sterk. In die tijd was 
café Little Red Rooster (nu Hooglandt) het trefpunt van 
de Nijmeegse popscene en kon de lokale beatgeneratie 
terecht in de Casinoclub van het parochiehuis in de 
Burghardt. Begin jaren zeventig verrezen studentencafés 
als paddestoelen uit de grond. Vooral de bruine kroeg was 
erg populair: vrouwen versieren, intellectueel ouwehoe-
ren, revoluties voorbereiden of gewoon lekker buizen. Het 
kon er allemaal! Namen van weleer zijn: het Praathuis in 
de Ruyterstraat, de Bierpomp (‘heren wilt u het fontein 

niet als wc gebruiken, Lies vindt dat vies’) in de Jan de 
Wittstraat, Buismans in de van Goorstraat, Stijntje Buys en 
Keizer Karel aan de Graafseweg. 

Het huidige kroegenbestand in Bottendaal heeft voor elk wat 
wils: van alternatieve Plupub tot gezellige jonge-oudere tent 
Hooglandt en van hap en stap plek de Kluizenaar tot eind-
station de Kroeg. En hebt u wel eens een wijntje gedronken 
bij El Corte, een dagschotel genuttigd bij café Thuis of een 
blowtje gerookt bij coffeeshop Banorama?

Een bijzondere plaats midden in de Bottendaalse uit-
gaanswereld neemt wel café Maxim in. Hoelang het café al 
bestaat weet bijna niemand meer en ooit was het bekend on-
der illustere namen als Ansi-bar en Tonansa-bar (in de volks-
mond Bonanza-bar). Het biljard en de piano zijn alweer jaren 
verdwenen en na een paar ingrijpende verbouwingen is het 
een ruim café geworden waar het goed toeven is. Petry van 
de Logt is een bekend gezicht in de Bottendaalse horeca. Na 

7 jaar barvrouw in café 
de Kluizenaar is zij al 
ruim 10 jaar de eigena-
resse van de Maxim: “Ik 
ben trots op deze kroeg; 
een prachtige locatie en 
een geweldig barteam”! 
Het publiek omschrijft 
ze als 20+ met flinke 
uitschieters naar boven 
toe. Uit eigen ervaring 
weet ik dat het moei-
lijk is boodschappen te 
doen zonder hier even 
neer te strijken met een 
Botterik.

Proost!
Wil


