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Pluryn, De Driestroom en RIBW Nijmegen 
& Rivierenland. Het personeelsbestand 
van het Bakkerscafé bestaat uit cliënten 
van deze zorgaanbieders. Zij bakken en 
verkopen ambach telijk brood, werken in 
het ontbijtcafé en brengen brood en maal-
tijden per bakfiets rond in de wijk. Hierbij 
worden ze ondersteund door professionele 
krachten en zorgt Bakkerij De Knollentuin 
voor de kwaliteit.
Volgens Jan de Koning is het Bakkerscafé 
een prachtige plek waar allerlei mensen 
samen komen. Wijkbewoners kunnen hier 
ontbijten of brood kopen en jong en oud 
met een lichamelijke, verstandelijke en psy-
chische beperking kunnen in deze sociale 
onderneming aan het werk. Zij krijgen de 
mogelijkheid van persoonlijke ontwikkeling, 

 DOOR BAS JANSSEN

De Stichting Bakkerscafé is opgericht in 
de nog in aanbouw zijnde ruimte van 

gebouw Behrens 1. Hierna is het bestuur 
geïnstalleerd en zijn de overeenkomsten 
met de aannemer en met de directeuren 
van de initiatiefnemende organisaties on-
dertekend. Tijdens dit officiële gebeuren 
was het Bakkerscafé even in bedrijf: cliën-
ten van het activiteitencentrum Phoenix 
zorgden voor een drankje en serveerden 
een speciaal broodje: de Zeebonk. 
Projectleider Jan de Koning is trots dat 
iedereen er was met het doel om het 
Bakkerscafé tot een succes te maken. 
Brood op de Plank is een initiatief van 

Je moet nog even wachten voordat je een lekker broodje met koffie kunt 
 bestellen op het Dobbelmanterrein. De deuren van het Bakkerscafé gaan 
 begin 2009 open. Maar de eerste belangrijke stappen zijn tussen de 
steigers op een koude middag in maart al gemaakt. 

beroepsvorming en dagbesteding in een ge-
wone werkomgeving. Ook leerlingen van het 
dichtbij zijnde ROC kunnen bij Brood op de 
Plank stagelopen en werkervaring opdoen.
Jan de Koning is overtuigd dat het nieuwe 
Bakkerscafé een succes zal worden in 
Bottendaal. Het is volgens hem weer een 
ander en nieuw concept naast winkel\lunch-
café Blixem. Hier is hij ook als projectleider 
begonnen met een basisidee en heeft dit sa-
men met de initiatiefnemende organisaties 
uitgewerkt. Net als Blixem moet Brood op 
de Plank commercieel goed kunnen draaien 
om te overleven. 
In Bottendaal past een sociale onderneming 
waar de medewerkers hun mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt kunnen versterken, een ge-
zellige en mooie plek die maatschappelijke 
integratie en participatie bevordert. En waar 
een speciaal broodje, genaamd de Zeebonk, 
wordt geserveerd. n

Wijkblad voor Bottendaal  verschijnt 
6 keer per jaar en wordt huis-aan-
huis  bezorgd op ca. 2000 adressen.

Redactie: 
Ans Aerts

Bas Janssen
Janneke van den  Nieuwenhuizen 

Gert Olthuis
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Hoe Bottendaal elkaar ontmoet in het Thiemepark

Kinderen, ballen en honden
In juli 2006 stond er een oproep van Karin Peters op www.bottendaal.nl. 

Ze wilde graag in contact komen met Bottendalers die gebruik maken van 

het Thiemeparkje. De reden daarvoor is dat Peters een onderzoek aan het 

doen is naar het gebruik van de openbare ruimte in een multiculturele 

wijk. Hoe staat het met het onderzoek?

 DOOR GERT OLTHUIS

Kun je eens kort uitleggen wat jouw 
onderzoek inhoudt?

“Nederland is een multiculturele 
samenleving geworden. Politici hameren 
er altijd op hoe belangrijk het is dat ver-
schillende culturen elkaar ontmoeten. Op 
die manier kunnen vooroordelen worden 
weggenomen en kunnen mensen elkaar 
beter leren kennen. Er is al best veel 
onderzoek gedaan naar hoe mensen 
met verschillende culturele achtergron-
den met elkaar omgaan op bijvoorbeeld 
sportclubs of scholen. Wat nog nauwelijks 
onderzocht is, is of en hoe dergelijke 

ontmoetingen plaatsvinden in de open-
bare ruimte, zoals parkjes of speeltuinen. 
Dat onderzoek doe ik nu. Achterliggende 
gedachte bij dit onderzoek is dat als je in 
een park veel mensen tegenkomt die je 
kent, dat je betrokkenheid bij de omge-
ving vergroot. Dat kan weer leiden tot 
meer sociale samenhang in een buurt 
en het kan vooroordelen wegnemen. 
Om beter te begrijpen hoe mensen met 
elkaar omgaan in het Thiemepark zit ik 
er regelmatig. Ik observeer wat mensen 
doen en knoop gesprekjes aan. Ik vraag 
dan wat mensen van het park vinden. Wat 
het park voor hen betekent. Ook heeft een 
student van me enquêtes afgenomen.”

foto: Willemien Geboers

Waarom wilde je onderzoek doen in het 
Thiemparkje?

“Toen ik dit onderzoek ging doen, 
ben ik gaan zoeken naar een geschikte, 
middelgrote stad. Niet in de Randstad, 
want daar wordt al zoveel onderzoek 
gedaan. Dat ik in Nijmegen terecht 
kwam, heeft ook te maken met dat ik 
oorspronkelijk uit deze stad kom. Mijn 
ouders wonen hier nog steeds. Toen 
de keus op Nijmegen was gevallen, 
moest ik zoeken naar twee geschikte 
parken. Het liefst parken die van elkaar 
verschillen en waar geen grootschalig 
onder houd plaatsvindt. Ik kwam uit bij 
het Thiemepark en de Goffert.”  

Hoe zou het parkje omschrijven, nu je 
er al een poos komt?

“De sfeer is intiem, maar zonder 
al te veel interacties tussen mensen. 
Het lijkt er op dat veel parkbezoekers 

vervolg op pagina 4
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de ruimte beschouwen als een soort 
achtertuin, waar je vaak graag op jezelf 
bent. Er zijn vooral interacties tussen 
bekenden. Veel mensen begroeten el-
kaar, maar er ontstaan weinig gesprek-
ken tussen vreemden. Er geldt eigenlijk 
een soort klassieke regel: kinderen, bal-
len en honden zijn goud waard als het 
gaat om ontmoetingen tussen mensen 
die elkaar eerder niet kenden. Andere 
spontane ontmoetingen zijn beperkt tot 
het lenen van een flessenopener of het 
helpen opzetten van een tent. Ik ben ook 
in het Kraaienest gaan kijken of het daar 
anders is. Dat is niet zo. Ont moetingen 
blijven daar ook veelal beperkt tot men-
sen die elkaar toch al kennen.”

En hoe zit het met de verschillende 
 culturen?

“Ik merk dat veel autochtonen het 
wel best vinden zoals het nu gaat. Ik 
zie weinig interactie tussen hen en de 
Marokkanen en Turken die in het parkje 
komen. Als je het ze vraagt, dan vinden 

vervolg van pagina 3, “Kinderen, 

ballen en honden”:

ze het wel erg leuk om in een multicul-
turele wijk te wonen. Maar ze kennen 
dus nauwelijks allochtonen. Turken en 
Marok kanen die ik heb gesproken of 
waarbij ik een vragenlijst heb afgeno-
men zouden wel meer contact willen 
met autochtonen. Maar zij weten vaak 
niet hoe. Of ze ondernemen geen initia-
tief om meer contact te krijgen.”

Wat zou je nog willen weten?
“Het valt me op dat Marokkaanse 

en Turkse vrouwen weinig van het 
parkje gebruik maken. Dat zou ik wel 
beter willen begrijpen. En ik zou graag 
nog in contact komen met de Marok-
kaanse jongens die veel in het parkje 
rond hangen. Dat is tot nu toe nog niet 
zo gelukt.” n

in het Kraaienest. Ze onderzoekt ook 
het gebruik van het Goffertpark en 
de kinderboerderij in dat park. Sinds 
enige tijd komt ze ook regelmatig in 
de Amsterdamse wijk Bos en Lommer 
om interacties in een binnentuin te 
onderzoeken. 
Dat doet ze omdat (interculturele) 
interacties daar vaker problematisch 
zijn. Haar onderzoek moet leiden tot 
een boek waarop ze in 2010 hoop te 
promoveren. Karin Peters is bereikbaar 
via karin.peters@wur.nl

Wie is Karin Peters en wat doet ze?
Karin Peters studeerde economie 
en antropologie. Ze is nu docent en 
onderzoeker aan de Universiteit van 
Wageningen. Ze houdt zich daar bezig 
met sociaal-ruimtelijke analyse en be-
studeert de relatie tussen de openbare 
ruimte en de veranderende samenle-
ving. Heeft de multiculturele samen-
leving ook een ander gebruik en een 
andere waarneming van de publieke 
ruimte tot gevolg? 
Om daar beter zicht op te krijgen, doet 
ze onderzoek in het Thiemepark en 

foto: Willemien Geboers
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 DOOR SANDRA VERWAAL 

‘40 jaar Kraaienest’, wat betekent dit   
 voor de wijk en waarom wordt 

dit jubileum groots gevierd? Mensen 
die langer in Bottendaal wonen, weten 
vast meer over de geschiedenis van de 
speeltuin en de waarde van deze plek 
voor de buurt. Ik wist het niet. Maar 
wij, mijn man Marco, dochter Roos van 
8 maanden en ik, wonen dan ook pas 
sinds januari dit jaar in Bottendaal. De 

reden voor ons om hier te gaan wonen 
was dat we graag met onze dochter in 
een wijk wilden wonen met veel jonge 
gezinnen, veel kinderen met wie Roos 
straks kan gaan spelen. Bottendaal leek 
ons perfect: een school op 100 meter en 
een grote speeltuin met toezicht, wat 
wil je nog meer! In de eerste Zeeheld 
die bij ons op de deurmat viel, stond 
een oproep om mee te helpen met het 
organiseren van het jubileumfeest van 
het Kraaienest. In de speeltuin speelt 

Roos nu natuurlijk nog niet, maar mee-
helpen met de organisatie leek me een 
goede mogelijkheid om de buurt te ver-
kennen. Een paar weken later zat ik op 
zondagavond in het beheerdershuisje in 
de speeltuin. De taken werden verdeeld 
en ik bood aan mee te helpen met de 
publiciteit rondom het feest. 
Allereerst kreeg ik via de commissie het 
telefoonnummer van Johan uit de Sem-
melinkstraat. Hij maakte een prachtige 
poster die hopelijk bij het verschijnen van 
deze Zeeheld al voor heel wat ramen in de 
buurt hangt. Een andere mogelijkheid om 
het feest bij iedereen onder de aandacht 
te krijgen is natuurlijk via deze Zeeheld. 
Bij deze dus nogmaals: 31 augustus, kom 
allemaal!
Zo, die boodschap is duidelijk. Maar die 
andere vraag blijft: waarom is het zo dat 
we met z’n allen dit jubileum zo groots 
vieren? Als nieuwkomer in de wijk zie ik 

Het Kraaienest bestaat 40 jaar! 
En daarom vieren we feest!
Dit jaar viert Speeltuin het Kraaienest haar 40-jarig bestaan. Alle reden 

voor een groots feest voor de wijk, en vooral voor de kinderen in de wijk. 

Het jubileumfeest vindt plaats op zondag 31 augustus. Vanaf 13.00 uur zijn 

er in de speeltuin allerlei activiteiten: een zeskamp voor kinderen vanaf 6 

jaar, een tekenwedstrijd voor peuters, de hele dag een piratenluchtkussen 

en natuurlijk allemaal lekkere hapjes en drankjes. Kom allemaal, het wordt 

hartstikke leuk!

Henk Langen met zijn dochter Anita en kleinkinderen Babs en Koen
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dat het altijd erg druk en gezellig is in de 
speeltuin. Hoe was dat vroeger? Wat voor 
geschiedenis heeft deze plek? 

Speeltuin het Kraaienest kent een bewo-
gen geschiedenis. Een duik in de boeken 
levert de volgende feiten op. In 1968 
wordt het braakliggende terrein aan 
de St.Stephanusstraat gekraakt door 
een groep actieve wijkbewoners. Door 
de dichte bebouwing, smalle straten, 
bedrijven en steeds meer geparkeerde 
auto’s is er geen plek in de wijk voor de 
kinderen om te spelen. Uit behoefte aan 
een speelplek voor de kinderen ontstaat 
“het Kraaienest”. De eerste jaren is de 
speeltuin een groot succes. Het eerste 
lustrum wordt uitbundig gevierd!
1973- 1978 is een donkere periode 
voor de speeltuin. Niemand voelt zich 
verantwoordelijk en speeltoestellen 
worden vernield. In 1978 nemen de 
buurtbewoners opnieuw initiatief om de 
speeltuin weer nieuw leven in te blazen. 
Dit wordt ondersteund door de Stichting 
Speeltuinen Nijmegen (SSN). Zij reser-
veren een bedrag op hun begroting voor 
de speeltuin. Helaas vervalt dit bedrag 
door bezuinigingen van de gemeente. 
In 1982 wordt de speeltuin gesloten! 
Ondertussen blijft er behoefte aan een 
speelgelegenheid in de wijk.  In 1983 
wordt de speeltuin door de bewoners 
wederom opgeëist. Door de wijk wordt 
de vereniging Stephanustuin opgericht 
en krijgt het Kraaiennest haar officiële 
status als speeltuin. Vanaf die tijd blijft 
de speeltuin met behulp van vrijwilligers 
open. Er wordt een vereniging opgericht 
met een bestuur dat toezicht houdt 
op de speeltuin en er wordt een vaste 
beheerder aangesteld. Met behulp van 
subsidies, o.a. van Jantje Beton en de 
gemeente Nijmegen, wordt de speeltuin 
weer opgeknapt.

Naast de feiten, ben ik ook geïnteres-
seerd in het persoonlijke verhaal. Wat 
voor functie had de speeltuin vroeger 
en heeft de speeltuin nu voor de wijk 
en voor de kinderen. Henk Langen, 
al 44 jaar een betrokken bewoner van 
Bottendaal en alom bekend in de wijk, 
helpt me verder. “Vroeger stond hier 
alleen een treintje en een draaimolen. 
De speeltuin werd opgericht om een ge-
zellige en veilige plek voor de kinderen 
te creëren. Het was echt dé sociale ont-
moetingsplaats van Botten daal.” Is dat 
nu anders dan? “Tegen woordig komen 
er ook veel kinderen uit andere wijken 
van Nijmegen.” Onder deze kinderen 
bevinden zich ook twee kleinkinderen 

van Henk. De tweeling Babs en Koen (9 
jaar), kinderen van Henks jongste doch-
ter Anita (44 jaar), komt zeker 1x per 
week vanuit Neerbosch oost op bezoek 
bij hun opa. Een bezoekje aan de speel-
tuin is dan vaste prik. “Op school ver-
tellen we altijd dat onze opa een eigen 
speeltuin heeft!”, vertelt Koen. “en een 
zwembad!”, zegt Babs. “Het zwembadje 
in het Kraaienest is vernoemd naar mijn 
vader, het heet ‘het Henk Langen bad” 
vertelt Anita me, “omdat mijn vader 
zoveel helpt in de speeltuin”. Henk staat 
bekend als de ‘supervrijwilliger van het 
Kraaienest’ en Anita vertelt me dat hij 
ook wel eens de ‘burgermeester van 
Bottendaal’ wordt genoemd. 
Anita speelde vroeger als kind al in 
het Kraaienest. “Toen ik 5 maanden 
oud was, zijn we met het gezin naar 
Bottendaal verhuist. Toen ik 16 was zijn 
we verhuisd, maar we hadden allemaal 
zo’n heimwee naar Bottendaal dat we 
na twee jaar gelukkig weer teruggingen. 

Daar lag ons hele sociale leven. Vroeger 
had je in Bottendaal twee speeltuinen, 
de kleine en de grote. De kleine speel-
tuin lag op de hoek van de Jan van 
Galenstraat en de Ruyterstraat. De 
grote speeltuin lag op de plek waar 
zich nu het Kraaienest bevindt. “Van 
het Kraaienest herinner ik me vooral 
de houten glijbaan en de schommels. 
Daar zat ik regelmatig op met mijn 
vriendinnetjes. De familieschommel 
was een grote schuit waar je met 8 kin-
deren tegelijk op kon. En dan maar zo 
hoog mogelijk zien te komen! Dat lukte 
vooral wanneer er oudere jongens van 
een jaar of 14/15 meededen. Ikzelf was 
toen 10/11 jaar.”
Wat is het verschil tussen vroeger en nu? 
Anita vertelt dat ze nu vaak ouders met 
hele jonge kinderen in de speeltuin ziet. 
“Vroeger waren het vooral de iets ou-
dere kinderen van een jaar of 8 die naar 
de ‘grote’ speeltuin gingen. Kinderen 
gingen samen naar de speeltuin en 
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InThieme Tangosalon
Tangodansen op zondag 24 augustus in het Thiemepark

Begin maart viel er bij de Bottendalers 
een prachtige kaart in de bus. Op de 

foto staat een van de bewoners die de 
ontvanger vrolijk toelacht met de tekst, 
‘bent u de juiste vrijwilliger voor ons?’ In 
de laatste Zeeheld werd een flink artikel 
geweid aan het nieuwe verpleeghuis De 
Globe. Hierin stond eveneens de oproep 
om enige vorm van vrijwilligerswerk te 
komen doen. Wat zou deze wervingsactie 
hebben opgeleverd?
Op dit moment zijn er tien vrijwilligers 
actief op De Globe. Zes daarvan zijn 
Bottendalers! Door de aanwezigheid 

van deze mensen zijn activiteiten gere-
aliseerd waar de bewoners heel erg blij 
mee zijn. Er wordt nu klassieke muziek 
beluisterd, gewandeld, gezongen. Er 
worden meer spelletjes gespeeld, er 
wordt voorgelezen en herinneringen 
opgehaald. Allemaal activiteiten die het 
leven van dementerende ouderen ver-
aangenamen. 
De Globe kan nog steeds mensen gebrui-
ken. Binnenkort willen zij gaan starten 
met koken en hebben hierbij assisten-
tie nodig.  Van harte welkom zijn ook 
mensen die eens in de zoveel tijd willen 

De B.O.B en wijkbewoonster Riëtte Wijns nodigen 
u uit om te genieten van een zomers gevoel in ons 
prachtig parkje met mooie muziek, dans en de zelf 
meegenomen picknick.
Een mooie gelegenheid om medebewoners uit 
Bottendaal eens op een andere manier te ontmoe-
ten. Komt allen. n

De muziek is in handen van dj Arnoud
De kennismakingsles wordt gegeven 
door Wim Wolters en Riëtte Wijns.

minder met hun ouders.” Qua drukte is 
er niet veel veranderd. De speeltuin is 
altijd een plek geweest waar kinderen 
graag komen.” Anita vindt het erg leuk 
dat haar eigen kinderen nu ook spelen 
in de speeltuin. “Ik heb een fijne jeugd 
gehad in Bottendaal. Doordat mijn vader 
er nog steeds woont, kom ik gelukkig nog 
regelmatig. En mijn kinderen gaan mede 
ook door de speeltuin graag mee.” Wat 
vinden jullie het leukste in de speeltuin, 
Koen en Babs? “De kabelbaan!”, roe-
pen ze allebei. Helaas is de kabelbaan 
nu kapot en daardoor niet in gebruik. 
Maar gelukkig vermaakt de tweeling 
zich ook op de andere toestellen. Koen 
vindt het alleen erg jammer dat hij niet 
mag voetballen in de speeltuin. “Dat is 
te gevaarlijk voor de kleine kindjes”, legt 
hij me uit. “Maar basketballen kan wel.” 
“En weet je wat ook leuk is als we naar 
de speeltuin gaan?” zegt Babs, “we krij-
gen altijd een ijsje van opa!”.

Na het lezen van de geschiedenisfeitjes 
en het enthousiaste verhaal van Anita en 
de tweeling, begrijp ik nu dat er inderdaad 
alle reden is om van het jubileum een 
groot feest te maken. Decennia lang is 
dit al een plek waar kinderen ongestoord 
kunnen spelen. Ik kan alleen maar hopen 
dat onze Roos net zo zal genieten van het 
Kraaienest als de kinderen die dat de af-
gelopen 40 jaar hebben gedaan!  n

musiceren. Niet als een optreden maar 
meer als vroeger ‘aan de keukentafel’. Ze 
hebben ook nog niemand gevonden die 
de verantwoordelijkheid voor konijnen 
op zich wil nemen. 
Mocht u voor een van deze taken in-
teresse hebben of nieuwsgierig zijn of 
er nog andere mogelijkheden zijn dan 
kunt je contact opnemen met Marion 
Brou wer, coördinator dagbesteding en 
vrij willigers. Telefoon: 024-3828170 of 
m.brouwer@z-z-g.nl  n

Inmiddels is het een goede traditie

geworden! Dit jaar alweer voor de 

zevende keer is er een buitensalon 

met picknick in het Thiemepark. 

Van 15:00 tot 22:00 uur.

Speciaal voor de wijkbewoners van jong tot 
oud is er vooraf van 14:00 tot 15:00 uur een 

kennismakingsles Argentijnse tango. Hier kunt u de 
basispas leren. Grijp uw kans! Het is gratis!
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Wervingsactie De Globe succesvol
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